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Kur'an - ı Musavver Meselesi 


EHL - İ SÜNNETAÂ LİMLERİ 
NE DİYORLAR? 


BİLİNDİĞİ üzere son zamanlarda memleketimizde 

yeni bir Kur'an-ı Kerim neşrediliyor. Adına, önce “KUR'AN-I MU-SAVER”. dediler. Memleketin 


ileri gelen alimlerinden fetva 


alarak buişi yaptıklarını:söylediler 


yazdılar. Sonra olmadı, bari bu- 
.nun adını değiştirelim dediler. 


Kur'an-ı Musawver değilde “Meâli 


“ Musawer” veya “RESİMLERLE 


AÇIKLAMALI KUR'AN” diye adını değiştirdiler, fakat muhteva yine ayni. Madem resimli: Kur'ân oluyordu ve bazı hoca efendilerden fetva da atmışlardınedenadını değiştirme zaruretini duydular. 
Madem olmuyordu, neden ulemâ sınıfını istismar Edip karalıyorlardı. 


Fakat bizim Hoca efendilere 


hüsnü zannımız vardı. Böyle birşey 


- söyleyeceklerine ihtimal bile vere- 


miyorduk. Amma cemaatimizin; 
bu ifadenin bir aldatmadan ibaret olduğunu anlamaları, anlayıpda aldanmamaları için Hoca Efendilerimizi ziyaret edip bu mevzüda ki fikir ve kanaatlerinin ne olduğunu tesbit edip, hepsinin görüşlerini birden Müslüman kardeşlerimize duyurmayı, nehy-i anilmünker kabilinden İslâmi bir vazife telâkki ettim. Bu araştırmam birçoklarıyla tanışmaya vesile olduğu için ve ehl-i sünnet alimlerine beslediğim hürmet ve itimadı kuwetlendirdiği için bilhassa benim açımdan çok 


faydalı oldu.Arayıp bulamadıkla- 


rım olmakla birlikte, aşağıda isimleri yazılı zevatla görüşüp fikirlerini akma imkanını buldum: 


1- Ahmed DAVUTOĞLU (İstanbul Yüksek İslâm Ens. eski 


müdürü) 


2 - Yaşar TUNAGÜR (Diyanet 
İşleri Eski Başk. Yar.) 

3- A Fikri YAVUZ (İstanbul 
Eski Müftü V.) 

4- H.Mahmut Efendi (Fatih İsmail Ağa Camii İmam-Hatibi) 

5- A. Muhtar BÜYÜKÇINAR 
(Haseki Eğitim Merkezi Hocalarından) 

6- Selahaddin KAYA (İstanbul Müftüsü) 

7- Sadreddin YÜKSEL (İstanbul Eski Vaizlerinden) 

8- A.Halim AKKUL (İstanbul Merkez Vaizi). 

9- Nedim Urhan ((İstanbul Yüksek İslâm Ens. Öğretim Üyesi) 

10- Dr. Yusuf KILIÇ (İstanbul Yüksek İslâm Ens. Öğretimi Üyesi) 
11. Y.Vehbi YAVUZ (Bursa Yüksek-Islâm Enst. Fıkıh Asist.) 


AHMED DAVUDOĞLU 


ORU: Kur'anı Musaver adıyla bir Kur'ân neşrediliyor, bu hususta ne buyurursunuz? 
CEVAP: Kur'an-ı Kerim'in tarifini, Usul-i Fıkıh alimleri o kadar titiz yapmışlardır ki, âdeta onu 


çelikten birkasa için almışlar -. ve her türlü mikrobun bulaşmasına mâni olmuşlardır. Her âyetin bize kadar tevatüren gelmiş olması ve mushaflarda yazılı olması şart kılındığı gibi yazısının, imâle, kasır 


vesaire gibi eda şekillerinin de te- 


vatüren bize kadar gelmesi şart kılınmıştır. Binâenaleyh kendisin - de bu vasıflar bulunmayan, Kur'- an değildir. Buna göre kendi asıl yazısının dışında, başka bir yazıyla da Kur'an-ı Kerimi yazmak caiz değildir. Bundan maada RESİM GİBİ ŞEYLERİ KUR'AN-I KERİ-M'İN İÇİNE KOYMAK KUR'AN-I KERİMLE ALAY OLUR Kİ,BUDA 
KÜFRE VARIR. 

“ SORU: Bunun adını değiştirerek “Meal-i Musavver'dense hüküm değişir mi ? 

CEVAP: Meal-i Musawver deseler de cevaz veremeyiz. Çünkü resim İslâm'ın ruhuna aykırıdır ve İslâm'da haramdır. Cebrail,(A.S.) 
ın, Resülullah (S.A.V.Ya “Biz me- 


>lekler, içinde resim bulunan eve 


girmeyiz” dediğini nakleden hadisi şeriften, resim bulunan yere melek girmediğini anlıyoruz. Binaenaleyh ne Kuran-ı Kerim'de ne de meâlinde caiz değlidir 


YAŞAR TUNAGÜR 


ORU: Hocam Kur'an-ı Musaver hakkındaki görüşlerinizi lütfeder misiniz ? 

CEVAP: Bu konuda herhangi bir cevaz bulunsaydı, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine sonsuz kabiliyetler ve meziyetler ihsan buyurduğu Selef-i Salihin, tasvir yoluyla da bize Tefsir hizmetinde bulunurlardı ve hatta Peygamber (S.A.V.)'in ve Ashab-ı Kiramın tasvirlerini yaparak tarihe intikalini sağlarlardı. Netice olarak bu hareketi İSLÂMLA BAĞDAŞTIR- 
MAK MÜMKÜN DEĞLİDİR. 


A.FİKRİ YAVUZ 
ORU: Hocam Kur'an-ı Mu- 


savwer adında bir eser 


neşrediliyor gördünüz mü ? Bunun neşri hususunda görüşünüz nedir ? 

-CEVAP: Her işin başında niyyet esastır ve ameller niyyete göre değer kazanır. Bir niyyetin sıhhati de Şeri ölçülere olan bağlılığından anlaşılır. 

Kur'an-ı Musawer adıyla in- 


, tişar eden Kur'an-ı Kerim Me- 


alinin 1. Fasikülünün vaz edilişin- de birtıkım fikirlerin rolü olduğu açıktır. Asırlar boyu Ehli Sünnet Ulemasının Tefsir konusunda pek 


- çok eserleri basılmış yayılmış fakat 


hiçbiri bu üslupta olmamıştır. Bu meal ehli sünnet yolundaki Tefsir ve Meallere uygun olmayıp, öteden beri Şiilerce neşredilen İran minyatürlerine benzetilmiş bir örnek olarak sunulmuştur. Kitabın ön sözündeki ifadeden ve seçilen resimlerden bu gerçek açıkca anlaşılmaktadır. 


Mülâkatı yapan: 
Süleyman KIRÇİÇEK 


SORU: Buna Meal-i Musavver dense hüküm değişir mi yani o zaman neşri caiz olur mu ? 

CEVAP: Meal-i Musavver demekle hüküm değişmez, çünkü 


Kur'an-ı Kerim'in metni içindedir. . 


Bu bir aldatmadan ve Kalkan iharettir 
TÜRKÇE ON v2 & 
ENGLİSH 
FRANÇAIS 
DEVİSCH 


KUR'ÂN-I MUSAV VER 


Fesiküli 
KARMA “Uğüy 


SORU Kur'an-ı Kerim'de tasvir caiz midir ? 

CEVAP: Bilhassa canlılara âit resimlerin, Peygamber (S.A.V) tarafından yapılması yasaklanan resimlerin, en Mukaddes Kitapta yer alması asla tecviz edilemez. 
Binaenaleyh KESİNLİKLE OL- 
MAZ. 


H. MAHMUD EFENDİ 


ORU: Hocam Kur'an-ı Mu- 


savver adında bir Kurfan-ı Kerim tercemesi neşrediyorlar ve işte gördüğünüz gibi insan dahil herşeyin resmini göstermişler. Bunun neşrinin cevazi veya ademi cevazi hususunda ne buyurursunuz ! 
CEVAP: Asla ve kat'a İslâm'da yeri yoktur ve Kur'an-ı Kerim'in beyan ettiği büyük makamları, insanın gözünde küçültüyor Bunun ticaretini yapmakta aynıdır, yani HARAMDIR. 
> SORU: Buna meal-i Musavver veya. Resimlerle Açıklamalı Kur'an dense hüküm değişir mi ? 
CEVAP: Hayır, hiçbiri câiz değildir ve bu işten çok üzüldüm, Müslümanlar da üzgündür. 


A. MUHTAR BÜYÜ KÇINAR 


U hocamızın odasına girdiğimde henüz dersten çıkmamıştı. Orada bulunan, isminin açıklanmasına müsaade etmiyen bir hocamıza sordum: “Bu daha önce bana soruldu” dedi ve birbuçuk sayfalık cevabi yazısını çıkardi. Yazıda resmin hükmünü ve muhtevanın mahzurlarını delille - riyle izah ettikten sonra, şöyle bağlıyordu: 

“Sonuç olarak KUR'AN-I MUSAVVERİ bastırmak haram olduğu gibi, reklâmını yapmak ve evlerde bulundurmak da haramdır. Buişi yapan kimse, biran evvel onu imha edip tevbe etmeli ve Kur'an-ı Kerim'e karşı yaptığı hi- 


SAYFA:2 


yanetinden dolayı müslümanlar - dan özür dilemelid ir.“ Bu arada A. Muhtar Hoca Efendi de geldi onun da kanaatlerini sordum şöyle cevap verdi: . 

“Hoca efendinin verdiği ce- : vaba aynen iştirak ediyorum.Bununla birlikte iki noktaya daha dikkatinizi çekmek isterim: 

1- Böyle birşey yapmakla Müslümanların kafasındaki Kur'- an Azameti basite indirilmiş oluyor. 

2- Daha evvel Japonya” da 


“böyle şeye teşebbüs: etmişlerdi, 


fakat El-Ezher Ul&ması karşı çıkmış ve mâni olmuşlardı.” A. Muhtar Hocaefendiniri* bu .konudaki fikirleri. Sebil'in 216. sayısında geniş olarak yayınlandı. 


SELAHADDİN KAYA 


ORU: Kur'an-ı Musavver 

adıyla intişar eden bir meal var bunun neşri hakkında İstanbul Müftüsü olarak görüşlerinizi alabilir miyim ? 

CEVAP: Bu mesele daha evvel bize soruldu; cevabımızı yazılı olarak verdik. Aynı cevaptan bir nüsha da siz alın. 

Bu cevap Tebliğ gazetesinin 
32. Sayısında yayınlandığı için biz buraya bazı bölümlerini alıyoruz, tamamını görmek isteyenler adı geçen gazeteden okuyabilirler. 

v1-. Kur'an-ı Kerim'in dinimizde bilinen birtakım isimleri vardır. Kur'an-ı Kerim, Kuran-ı Hakim veya Azim gibi... Kur'an-ı Kerim'in ruhuna uygun olmayan bir ismile isimlendirilmesi caiz değildir.*Kuran-ı Kerim'e Kur'an- i Musawver gibi bir isim vermek onun büyüklüğünü zedeleyeceğinden caiz olamaz. Bu isimlendirme kötü bir bidattır.' 

“ 2- İslâm'da esas itibarıyla 

mahzurlu görülen canl: varlık resimlerinin Kur'an gibi en mukaddes kitabımızın şayfaları arasında yerleştirilmesine cevaz verilemiyeceği gibi, Kur'an ismi verilen bir eserde manzara resimlerinin de kullanılması müslüman halkımızın dini duygularını rencide edeceği ve Kur'an-ı Kerim'i basit bir resimli kitap seviyesine indireceğinden câiz değlidir. 
. “3- İçerisinde bulunan canlı resimlerin çıkarılması halinde dahi bu yayına devam edilmesi doğru değildir. 


A. HALİM AKKUL 


ORU: Hocam gördüğünüz 

gibi böyle bir Kur'an neşrediyorlar, bakın ve İslâm'ın açısfndan görüşlerinizi lütfedin. 

CEVAP: Resim, suret; heykel ve timsaller cahiliyye devrinden kalmadır. Dini İslâm bu gibi şeyleri, Resül-i Ekrem (S.AV.Yin kavilleriyle ve fiilleriyle haram kilmıştır. Hasılı canlı resimleri, hiç bir surette yapılması asılması tec- 


- viz edilemez (caizdir denemez) 


Aksi halde seddi zarâie (fesad kapılarını kapama prensibine) muhalefet edilmiş olur. Yani kötülüğe çığır açılmış olur. 

SORU: Bu durumda resimli Kur'an'ın neşri haram olduğu sonu- 


.cu mu ortaya çıkmış oluyor ? 


CEVAP: Evet ŞÜPHESİZ. 
(Devamı 10. Sahifede) 
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TARİHİ DURUM 


Afganistan'ın, askeri, ticari ve medeni hamle ve hareketlerin seyrinde ehemmiyetli bir rol oynamış bulunan. belli başlı “yollardan biri üzerinde bulunması, tarih boyunca bir işgal ve istiladan diğerine maruz kalmasını intaç eylemiştir. Nihayet, gemiciliğin ilerlemesi, Ümit Burnu'nun dolaşılması ve Süveyş Kanalı'nın açılması gibi 


sebeplerle deniz yollarının daha ziyade 


ehemmiyet kazandığı son asırlarda az çok müstakar bir idareye kavuşan bu ülke, kısa bir müddet sonra yeni bir talihsizlikle- karşı karşıya kalmıştı. Bu talihsizlik, Asya Kıt'- ası'nda Rusya ve İngiltere'nin takib ettikleri işgal ve istila hatlarının iltika (kesişme) noktasında yer almış bulunmasından doğuyordu. 


Gerçekten, Ondokuzuncu yüzyılın . 


başlarında Rusya, Orta Asya'yı baştan başa ele geçirerek Hindistan'ın kuzey geçitlerine dayanmıştı. İngiltere ise, Hindistan'ın güneyinden başlattığı işgal ve istilasını, her yıl biraz daha kuzeye şumullendirerek aynı - mıntıkaya vardırmış bulunuyordu. Bu yüzden Afganistan, Ondukuzuncu Asır boyunca, bir Rus-İngiliz nufüz çatışmasına sahne oldu. Halbuki her iki taraf da ogün için-matlub olan esas hedeflerine çoktan ulaşmışlardı. Bu sebeple arazisi dağlık ve stratejik ehemmiyeti az olan bu bölge için devamlı bir surette çarpışıp birbirlerini 


. yıpratıyorlardı. Buna ilaveten düşman 


işgaline kolay kolay boyun eğmeyen muharib Afganlılar'ın milis kuvvetleri, de her iki tarafa dal birden pek ağır zayiativerdiriyorlardı.Bu sebeble aralarında anlaşarak burasını tarafsız ve tampon bir devlet olarak muhafaza etmek fikrinde birleştiler. İşte bugünkü Afganistan'a vücud veren, bu görüş olmuştur. 


RUSYANIN EMELLERİ: 
BİRİNCİ SAFHA | 


Bir müddet yarı müstakil bir durumda kaldıktan sonra, nihayet 921 yılında istiklalini kat'i bir sürette elde eden Afganistan, İngilizler'in İkinci Cihan Harbi'ni takip eden yıllarda Hindistan'dan çekilmeleriyle hikmet-i vücudunu (varlık sebebini) kaybetmiş bulunuyordu. Üstelik bu sırada Rusya, tarihinin en kudretli ve ihtiraslı devrini yaşıyc:u. Hakikaten Ruslar, Çarlık devrinde sadece Akdeniz'e açılmayı milli bir mahiyet kazanan istila iştihalarına pek çok yeni sahalar bulmuşlardı. Amerikalılar “Nazi tehlikesi'ni mübalağalandıran “Cihan Siyonizmi”'nin propaganda sisi içinde mütereddid kalınca, Doğu Avrupa ülkeleri Demirperde arkasına düşmüştü. 


Bu defa tarihi “Akdeniz” hedefine bir de “Hint Okyanusu'nu eklemek mevsimine : gelen Rusya, önünde hür ülkelerden müteşekkil bir cemberin yer almış bulundu-! 
ğunu fark etmekte geçikmemiştir. Bu! 


i çemberin bir ucunda Afganistan diğer 


ucunda ise, İtalya yer alıyordu. Ortasında da, İran, Türkiye ve Yunanistan. Bu çemberi ortasından yarmayı tasarlıyan Rusya önce Kafkaslardaki Alman Ordusunu takip bahanesiyle İran'a girmiş fakat bilahere harb bittiği halde çekilmeyince bu ülkenin petrollerinden kendisi!lehine yapmak istediği büyük fedakarlığa bile razı olamayarak niyetini açığa vurunca, Amerika'nın sert bir ültimatomu ile karşılaşmıştı. Harbteki bütün başarısını Amerikan yardımına borçlu bulunduğundan, bu aksülamele dayanamıyarak yüzgeri etmişti. 


TÜRKİYE'DE 


Bu defa şansını Türkiye üzerinde de- 
.nemek isteyen Ruslar, “Kars, Ardahan” ve Sarıkamış'ın kendilerine bırakılması tale- 


- binden başka bir de “Boğazlar”'ın idaresine 


ortak olmak isteğini ileri sürmüşlerdi. O sırada vefat eden Vaşington sefirimiz Münir Ertegün'ün naşını getirmek bahanesiyle meşhur Missüri Zırhlısı İstanbul Limanı'na gelince, Rusya bu ikinci hamlesinden de hiçbir netice elde edememişti. 


YUNANİSTAN'DA 


Ruslar, Nihayet, bu çemberi Yunanistan halkasından kırmak çarelerini aradılar. 
İran ve Türkiye misallerinden edindikleri tecrübe ve aldıktarı dersle Yunanistan'a karşı re'sen bir tecavüz yerine, bu ülkede aynen Azerbeycan misalinde olduğu gibi-Kendilerini yardıma çağıracak bir komünist hükümet kurulmasını sağlamak üzere-bir iç harb çıkarttılar. Yunan komünistleri ciddi bir tehlike halini alınca, Amerika mevcud hükümeti olânca gücüyle destekleyip bu Rus planını da akim bıraktı. 

Ruslar, artık çemberin iki ucundaki İtalya ve Afganistan'da o gün için şanslarını denemeye kalkışmadılar. Bu emelin 

tahakkukunu ileriye bıraktılar. İtalya, yanıbaşında ki Yugoslavya'nın Ruslara itimad telkin etmemesinden, Afganistan ise, önünde Kamunvelt”'e (İngiliz Milletler Topluluğuna) dahil Hindistan'ın bulunmasından müstefid oldular. Tabii bunda, çembere, merkezdeki ülkeler üzerinden yapılan tazyikin netice vermemiş bulunmasının da rolü vardı. 


YENİ RUS'TAKTİĞİI 


Bununla beraber Ruslar, Akdeniz ve Hint Okyanusu'na açılmak hususundaki arzularının önüne çıkan bu! seddi aşmaya mütedair emellerinden vazgeçmemişlerdi. 
Ancak şunu anlamışlardı ki; Askeri safha- 


dan önce bu ülkelerin iç bünyelerini maksadın husulüne müsaid bir hale getirmek lazımdır. Ogünden beri böyle bir plan üzerinde yürüyen Rusya'nın kaydettiği muvaffakiyet bugün gözler önündedir. Bu ülkelerin herbirinde komünist propagandalarının açtığı rahneler, Rus emellerinin gerçekleşmesi istikametindeki faaliyetin birinci Safhasını teşkil etmektedir. 


İKİNCİ SAFHA: 


AFGANİSTAN'IN DÜŞÜŞÜ 


Rusya çemberin bir ucundaki Afganistan'da şimdi ikinci safhayı başlatmış bulunmaktadır. Önce aynen bizdeki gibi içteki akıl hocaları vasıtasıyla Kral Emanu|- lah Han'ı milli bünye ve tarihi devamlılıIk şuurunu sarsan batıcı inkilab hamlelerine imale ettiler. Sonra da Kırallığı yıktırarak baştan başa sünni müslüman olan bu ülkeyi kendileri için bir memnü mıntıka olmaktan çıkardılar. Hakikaten 1973 yılında gerçekleşen ihtilalle işbaşına gelen Davud Han, Ruslarla sıkı bir kültürel (harsi) ve iktisadi işbirliğine girişmişti. Bu münasebetler “Körle yatan şaşı kalkar” kaidesince kısa zamanda etrafının Rus propagandacılarınca fethedilmesini intaç eylemiştir. Bu hareket, nihayet üç yıl sonra ilk acı ve ehemmiyetli meyvasını vererek Afganistan kanlı bir komünist ihtilaline sahne olmuştur. Başta Davud Han olmak üzere onbin kişinin hunharca katli suretiyle gerçekleştirilen bu ihtilalin Marksist ve Rus taraftarı bir idare tesis maksadile yapılmış bulunduğunu onun ilk defa Küba tarafından tanınmış olmasile de sabit olmuştur Yeni lider M. Teraki'nin beyanları da bunu gayri kabil-i inkar bir sürette ortaya koymaktaydı. Kuracağı idareyle “İşçi sınıfı ile öteki ezilen sınıfların lehine ilerici (!) bir siyaset takip edeceği”-yolundaki beyanatı- na eklediği Marksist olmadığı” tarzındaki ifade son derecede dindar olan Afganistan halkına karşı muvakkaten başvurulmuş bir rüşvet-i kelamdan ibaretti. 


Bunla beraber Ruslar hiç kimseye babalarının hayrı için yardım edecek bir millet olmadıklarından Teraki'nin kısa bir müddet sonra suyu ısınmıştı. Kendisini kullananlar O'nunla elde etmek istedikleri- ne ulaşmış, Afganistan'ı “Düşmeye hazır bir kale” haline getirmişlerdi. Bu yüzden, baş yardımcılarından biri olan Hafizullah Emin'i el altından destekleyerek ikinci ve daha kanlı bir darbe yaptırdılar. Hafizullah Emin de ülkeyi Rus emelleri istikametinde belli bir noktaya getirmekle mükellefti. 
Ruslar, Bugünkü duruma ilk kullandıkları uşak liderle ulaşabilirlerdi. Fakat, Harici şartlar henüz bunu hazmedecek bir kıvama gelmemişti. Bu sebepledir ki, her defasında “Biraz daha fazla Rus taraftarı” bir lidere imkan hazırlayarak vakit geçirirken harici şartlarını da mutasawer planlarına muvazi ve müsait düşeceği bir anı kolluyorlardı. 


AMERİKANIN DURUMU 


İran'daki islami inkılap hareketini gerçekleştirenlerin bağlı olduklarını iddia edegeldikleri islami prensiplerle bağdaşmayacak: bir surette Tahran'daki Amerikan sefaret erkanını rehin tutmaları Ruslara müsait anın gelip çattığını haber verdi. 
Ruslar insan hayatına son derecede kıymet veren Amerikalıların bu hareketi hazmetmeyerek İran'a müdahale edeceğini düşündüler. Böyle bir müdahale anında kendileri de pekala Afganistarı yutabilirlerdi. 
Bu takdirde aynen x956 yılındaki “Macar İhtilali” ve “Süveyş Mes'elesi”“nde olduğu gibi tarafların kuvvetli istihbaratı ile, Rusların niyetini öğrenen Amerika, İran'daki 


yakışıksız hareket dolayısıyla itibarına- : beynelmilel siyaset sahasında-inen ağır 


darbeyi ister istemez-hazmetmeye mecbur kalınca Rusya başladığı işi bitirmek için başka bir bahane aramaya koyuldu. Hafizullah Emin'i kanlı bir darbe ile Afganistan'ın başından. uzaklaştırarak kendisine sudan bir bahane ile-davetiye çıkarabilecek olan Babrak Karmal'ı işbaşına geçirdi ve bundan sonra da herkesin bildiği facialar sökün edip gitti.. 


MÜSLÜMAN 
DEVLETLERİN HALİ 


Afganistan gibi, kadim bir İslam ülkesinin Rus çizmesi altına girmesi karşısında müslüman devletler ancak, bir “Almanya kadar aksülamel gösterereklbu yıl Moskova'da yapılacak olan olimpiyatları boykot etmekten ileriye gidemediler. Hatta, Almanya kadar bile değil.. Zira, Almanya kendi topraklarının üçte birinin Rus işgali altında bulunmasından dolayı olmali ki Afganistan'ın maruz kaldığı hareketten alabildiğine tedirgin olmuş ve teşebbüsünü müslüman ülkelerden daha ciddi ve ileri bir safhada ortaya koymuştur. Bu da, Afganistan'a beynelmilel bir garantiye malik “Tarafsızlık” sağlanmasıdır. Avrupa'nın İsviçresi gibi Afganistan'ın da bu suretle her türlü tecavüz ve taaruruzdan masun kalabilmesi için ortaya atılan bu teklif Afgan dramı karşısında İslam ülkelerinde bile görülemiyen- bir seviye ifadesi taşımaktadır. 

Bu durumda, dünyanın her tarafında müslüman toplulukların kendilerinden olmayan ve kendileriyle aynı hissiyatı paylaşmayan insanlarca idare edilmekte bulundukları bir keredaha tebeyyün etmiştir. 
Bu demektir ki, Afganistan, görülen müşahhas bir işgale diğer İslam ülkeleri ise farkedilemiyen veya mücerret işgallere maruzdurlar. Bu keyfiyet İslam aleminin her tarafında müslüman toplulukların 


başlarındaki hükümetlere rağmen-. 


Afganistan'a yardım için seferber olmalarıyla subuta ermiştir . 


ALINACAK İBRET 


Afgan dramı dolayısıyla bir kere daha — anlaşılmıştır ki, beynelmilel menfaat ve münasebetlere muvazi düşmedikçe, ciddi bir hamle ve hareket mümkün değildir. Ve yine bu vesileyle bir kere daha su yüzüne çıkmıştır ki; İslam ülkelerinde müslümanlar ,kendi göbeklerini kendileri kesmeye mecburdurlar. Bunu yerine getirmeye teşebbüs ettikleri anda başlarındakiler Afganistan'ın komünist ve Rus hayranı lideri Karmal gibi olsalar bile süreta da olsaidarede İSLAM”, Ön plana çıkarmaya mecburdurlar. Nitekim, Afganistan'da siyasi ve idari prensiplerde İslam'ın tervic olunacağına dair haberler gelmeye başlamıştır. Bu, karlı Afgan dağlarında imanı ve silahından başka hiçbir şeye güvenmemek gerektiğini anlayarak vuruşan mücahitlerin damağına çalınmış bir parmak bal'dan ibarettir. 
Bizde, ittihatçılardan bu yana böyle yapıla gelmiştir. Ancak, Afgan mücahitlerinin bizim babalarımızın düştüğü gaflete düşmeyecekleri hususuna şiddetle inanmaktayız. Zira, bizimkiler hiç olmazsa ayaklarını sağlama basıncaya kadar zamirlerini ortaya koymamışlardı. Ama Karmal... 


GELECEK HAFTA. 


“PİTİR OYL” 


Yahud 
.MÜFLİS RUHLARIN MESAJI 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ARAŞTIRMA / İNCELEME 


ÇOCUKLAR VE 
DİN ADAMLARI 


HEP ÇOCUKTUK: Bütün büyükler çocuktular. Çocukluk günlerimiz acı, tatlı hatıralar, ebeveynimizin azarları, nasihatları, ninemizin anlattığı hisseli kıssalar “Rabbi Yessir...”diye Kur'an okumaya başlayışları, camiye gidiş gelişler biz bilmesek de, hayatımızın akışında pay sahibidirler. 


Bilhassa din tarafı iyi beslenerek yetiştirilen çocukların bir hayat boyu doğru yol üzerinde gittikleri, dindar ' . yaşayıp dindar' öldükleri hepimizin | malumudur. 


Temiz Tahir Efendi'nin oğlu Akif, babasının yanısıra Fatih cami'ine gidip gelmeseydi, Sarıgüzeldeki evlerinde ibabasından ciddi bir .din kültürü almasaydı, “Fatih Caminde şu mısraları okuyamazdık: Sekiz yaşında kadardım. Babam gelir:“Bu gece, sizinle camie gitsek çocuklar erkence.. giderseniz gelin, ama namazda uslu durun; Meramınız yaramazlıksa işte ev, oturun!” deyip alırdı benimle beraber kardeşimi . 


ÇOCUĞUN DİN HAYATI 


Hafızanızı şöyle bir yoklayınız. 
Hergün namazlarımızda okuduğumuz kısa sureler , hep yedi sekiz yaşlarımızda zihnimize nakşolunmuştur. Mahalle hocasından dön-' dükten sonra annelerimiz, babalarımız, hele ninelerimiz, dedelerimiz “Bugün hangi sureyi öğrendin?” 

diyerek bizi karşılarına oturtup, , “Kul hi”yü, “Kul euzü”leri, “İnna ateyna”yi kaç defalar okutup dinlemişlerdir. Hatta hocaya gitmeden, islâmın,imanın şartlarını, ihlâs ve Kevser surelerini çoğumuz nur yüzlü, bembeyaz başörtülü büyük annelerimizden öğrenmişizdir. 

Temiz çocukluk heyecaniyle minareye çıkmışlarımız, ezan okumuşlarımız da çoktur. Hele Ramazan Geceleri terâvih saflarının 


son ikisi, üçü, çocuklar safı değil 


midir? 

Çocuk ve cami, çocuk ve ibadet, çocuk ve ezan, çocuk ve namaz. Bir arada düşünülmesi, üzerinde ciddiyetle durulması gereken noktadır. 

“Çocuk kokusu, cennet kokusu: ,, 

diyen peygamberimiz, belki de bu sözüyle, “ÇOCUKLARINIZI; CE-HENNEME; ELİNİZLE ATMA- 
YIN; onlardaki cennet kokusunun, fıtrat ilahiyenin kaybolmamasına çalışın” demek istiyor. O'nun çocuk sevgisi de, insanlığı sevişinin canlı delilidir. Çünkü sevilen çocuk, sevmeyi öğrenir. İnsanlar da birbirini sevip sayabildikçe dünya düzeni, yolunda gider. 


ÇOCUĞU DİN ADAMIYLA DOST ETMELİYİZ 


Çocuğa din ve mabed sevgisini aşılayabilmek ve dindarlık hissini geliştirebilmek için onu din adamıyla dost etmeliyiz. Mahallesi- . 
nindinadamından tatlı söz güler yüz gören çocuk, birgün onun ardına düşüp camiye de gelir. Yahut| “Haydi bakalım, oOarık büyü dün, seni camide görmek isterim” | sözüne, tatlı çocukluk hatılarını da , düşünerek uyar. 


Sıdkı EVREN 


Öyleyse din adamı, kılığı kıyafeti, yürüyüşü duruşu, söyleyişi susışu ile örnek adam . olmalı, mahallenin küçüklerine selâm vermeden, hatırlarını ders durumlarını sormadan geçmemeli. Hasta çocukların ilk ziyaretçisi olmalı. 


— Analar babalar da evlâtlarının din hayatının diri olmasını istiyorlarsa onlara cami, ibadet sevgisinin yanısıra hocalara, din adamlarına 


hürmet hissini de, aşılamaya ça- . 
-lışmalıdır. 


B unca satırı niçin yazdık? Şunun 


için: İstanbul'da tahsilde bulunduğumuz yıllarda, evimiz , Rum ve bilhassa Ermeni vatandaşlarımızın kesif bulundukları Gedikpaşa semtinde idi. Balipaşa yokuşunda Yokuşun alt başında Ermeni patrikliği ve büyük kilise var. 
Tepeden tımağa siyah ve temiz giyimli papazların arada sırada gelip geçtiğini, caddeye bakan penceremizden görürdük. 

Bir gün, ikindi üzeri, kara sakallı, siyah şapkalı iki genç papaz, yokuşu çıkarlarken, köşebaşında birisine birşeyler sormak için durdular. O sırada, sokakta oynaşan minimini Ermeni kızları, oğlanları, 


ellerinde topları, o gemberleri, pa-: pazlara doğru koşuşmaya başladı- 


lar. Sıraya girdiler. Büyük bir sevgi ve saygı tavrı içinde genç din adamlarının ellerini öptüler. İşte şu satırların ilham kaynağı yıllar önce şahidi olduğum bu hadise... 


Bugün Türkçe konuşan, Türkçe sevişip Türkçe sövüşen, evinde Türkçe şarkılar söyliyen, sokaktaki çocuğunu Türkçe çağıran Ermeni vatandaş “Ermeniyim'” diyebiliyorsa onun Ermeniliğini ayakta tutarı, bu din bağıdır. Papazına, kilisesine yediden yetmişe gösterdiği bu hürmettir. Kimbilir belki de o 


» küçük Ermeniler papaza bile bizim 


dilimizle hitabetmişlerdir. 
Ermeni dükkanlarının bazıla-Tında duvara. asılı bağlama görür- 


sünüz. Çalmaya ve söylemeye me- * raklı o genç Ermeni berberi, terzisi. 


Türk sazını çalar, Türkçe türküler söyler. Bu millet mensupları, Türk diline ve cemiyetine öylesine uy- 


muşlardır ki oflayışları iç çekişleri, 


hatta öksürüşleri bile Türkçedir. 


Ermeni misafire kapıyı açan erme- 


ni kadın dilimizce “Buyurun” der. 
Ayrılıştaki sözleri “Allaha ısmarladık” Güle güle dir.. 

“Allah, Allah!”... Ermeninin dilinde kızgınlık veya hayret ifadesidir. Tıpkı “Dilimiz”deki gibi. 

Sakinleri Ermeni olan sokaklardan geçerken, pencerelerden ku- 


laklarımıza Türk radyosunun ses- 


leri gelir. Ankara ve İstanbul'dan Türk ruhuna, kulağına yabancı dalgalar yayılmaya başlarken, onlar da bizim gibi “Çatt!” diye düğmeyi çevirirler. i 

Türkçeye dilciler, besteciler 


'kazandıranjermenilerin mahallesin- 


de Avram'ın Garbis'e “Selamün Aleyküm” dediğini sabah akşam işitirsiniz. 

Bu mahallede, okuldan dönen küçük Ermenilere kapı önünde bizim öz dilimizle “Bugün ne öğrendin bakalım” diyen babalara rastlarsınız. Babasının ermenice hakkındaki 


Rasülullah'ın ev sahibi, İstanbul'un aziz misafiri 


EBÜ EYYÜB'UN 
'RİVAYETLERİNDEN 


KIRK HADIS 


MİLİS EN 
Es İ MEZ. 
ala —— 

e Sİ a 


Ebu Eyyüb el-Ensâri (r.a.) Rasulullah (s.a.v.)ın şöyle buyurduğunu haber vermiştir: 

Kim, Allah'a inanmış, (ne inançta ne de -ibadette) O'na hiç birşeyi ortak koşmamış, namazı dosdoğru kılmış, zekatı vermiş ve büyük günah- 


“lardan uzak kalmış olarak (huzur-ı ilâhiye) varırsa 


(bilsin ki) cennet onun içindir.“ 
Büyük günahlar nedir? dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 
“Allah'a şirk koşmak, müslümanı haksız yere öldürmek savaşın kızıştığı an cepheden kaçmakır.“ buyurdu. (1) 


BÜYÜK 
KURTULUŞ İÇİ 


“Ebedi mutluluk ülkesi cennet'e kavuşmak her müslümanın, hatta her insanın gayeleri arasındadır. Çünkü bu visal; muhtelif ayet ve hadislerde şiddetine ve dehşetine işaret edilmiş bulunan kıyamet günü ve cehennemden kurtuluşu ve mü'minin kendisini ilahi ve sonsuz nimetler içinde buluşu demektir. Böylesi bir fevzü /-azim'i yani büyük kurtuluşu kim istemez?... 

Ne var ki, her kiymetli şey gibi, cennet de bedava veya ucuz değildir. O'na ulaşmanın bir takım ön şartları ve hazırlıkları vardır. Böyle olması da pek tabiidir. 

. Cennet'e girebilmek için, çeşitli vesiylelerle ayet ve hadislerde belirtilmiş olan şartlar; aslında, cennet havasının dünyaya yansıması, bir başka deyimle, dünyanın kısmen cennetleşmesi, yani insanların olgunlaşması ve toplumların huzura kavuşması amacına yönelik unsurlar taşırlar. 
Hadisimizde işte bu şartlardan bazılarını görmekteyiz. 


İsmail Lütfi ÇAKAN 


Y.İ.E. HADİS ASİSTANI 


Allah'ı bir bilip sadece O'na ibadet etmek ve hiç bir yaratığı O'na denk tutmamak, şirk koşmamak ve bu “en büyük zulmü işlememek temel şarttır. Bunun için de inançta tevhid'den, ibadette ihlâs'dan, muâmelâtta doğruluk'tan ayrılmamak gerekmektedir. Gösteriş'e, desinler'e kurban gitmemek, dünyevi ve çevresel kaygıları ku//uk'- tan üstün tutmamak lazım gelmektedir. 

Namaz, Zekat ve Oruç'un sembolize ettiği kulluk görevlerinin, mümkün olan en mükemmel mânada yerine getirilmesine çalışmak, ibadetsiz kuru bir inançla avunma hatasına düşmemek, hadisimizde öngörülen şartların ikinci bölümünü teşkil etmektedir. İslam esaslarından hacc'ın hadisimizde yer almamış olması, hadisin vürüdu esnasında, henüz farz kılınmamış olmasından ileri gelmiş olabilir. 

Hadisimizde inanç ve ona dayalı olarak İslami ibadetlerin yerine getirilmesi gereğine işaret edilmekle kalınmayıp işin bir başka yönüne, yasaklardan, günahlardan uzak kalma görevine de dikkat çekilmektedir. İbadet ehli olmak ya da ibadetlerine güvenerek, günahlara karşı anlamsız bir cür'et içinde bulunmak gibi bir büyük hataya düşülmemesi de böylece emir ve tavsiye edilmektedir. 

Hadisimizde “*e/-Kebair''— büyük günahlar - dan sakınılması şart koşulmakta; neler oldukları 


“da, Allah'a Şirk koşmak, müslümanı öldürmek ve 


harbten kaçmak olarak açıklanmaktadır. Bilindiği gibi büyük günahlar bunlardan ibaret değildir. 

Daha başka hadis-i şeriflerde başka konuların da 

büyük günahlar'dan olduğu bildirilmiştir. Büyük günahlar mes'elesi, İslam uleması tarafından, tarifi, tasnifi, sayısı ve bilhassa işleyenin (mürtekib-i kebire) durumu açılarından ele alınmıştır. 


Temelde, “disiplinsizlik ve itaatsizlik * demek olan günahların büyükleri hakkında yeterli ve detaylı bilgiyi İmam Gazzali'nin “İhya”'sında ((V/15-22) bulmaktayız. İbn Hacer el-Heytemi (.974)nin “'ez-Zevâcir''i de bu konuya tahsis 


“edilmiş bir eserdir. 


Hadisimizde uzak kalınması şart koşulmuş * 


bulunan üç büyük günahın biri, Allah'ın ulühiyyetine, ikincisi müslümanın hayat hakkına, üçüncüsü de toplumun varlığına yönelik olma nitelikleriyle gerçekten büyük cinayetlerdir ve bütün büyük günahların genel karekterini sembolize etmektedirler. 

Bu üç büyük günah üzerine çok şey söylemek mümkündür. Ne var ki toplumumuzun içine sürüklendiği irtidat, dinsizlik, anarşi, ve müslüman düşmanı güçler adına, müslümanlar cephesinden yan çizip, şu ya da bu düşman güce taraf olmak şeklinde gözüken “cepheden kaçış “ların elem ve azabını yaşayan bizlerin artık sözden çok tevbeye, kendimize gelmeye ve doğru olana yönelmeye ihtiyacımız vardır. Biz de bu noktayı vurgulamak istiyoruz. 

Müslüman saflar arasında görülen İslami her hangi bir haklı gerekçeye dayanmayan ve katl. 
olaylarına varan kargaşa yüzünden müştereken savunulması gerekli değerlerimizi düşmanın hücumuna açık hedef kılmaya hakkımız olmadığını, bunun dünyada ve ahiftette müslümanlara çok pahalıya mal olacağını hadisimiz umumi manasıyla ihtar ve ikaz etmektedir. 

Unutulmamalıdır ki, her günahın kendine has bir tevbesi daima mevcuttur... 


1) Ahmed b. Hanbel,. Müsned, V/413,414; en-Nesai, Tahrim, 3, 18; Taberani, el- 
Mu'cemu'I-kebir, cüz IWV/ 153 


Türkçe sorusunu, Ermeni çocuğu Türkçe cevaplandırır. Ermeni mektebinde Ermenice Türk mektebindeki İngilizce gibidir. 

Bütün bunlara rağmen Ermeni Ermeni kalabilişini kiliseye, papaza borçludur. 


EV PAPAZLARI 


Bu mahallede bir evden çıkıp bitişikteki kapıyı çalan ve böylece bütün mahalleyi dolaşan papazlar görürsünüz. Ev Papazı dedikleri bu din adamlarının vazifesi kiliseye gelemiyecek kadar düşkün ihtiyaçları hastaları ziyaret edip hallerini sormak gönüllerini almak, ve -asıl-Hıristiyanlık duygularını tazelemek. Ev papazı dili de Türkçedir. 
Fakat kalbi Ermenice çarpar. Ve 


gayesi, bu topraklar üzerindeki Ermeni varlığını muhafaza etmektir. 

Evlere dağıtılan Kiliseza rfının toplayıcısı da belki Talas belki Niksar Türkçesiyle meram anlatır. 


İstanbul'da en eskisi elli yıldan beri çıkan Ermeni gazetelerinde papaz alaya alınmaz. Karikatürler- de yılan şeklinde tasvir edilmez. 

Ermeni analar babalar her Pazar çocuklarının ellerinden tutarak kiliseye giderler. Pazar günleri kilise avlusu çocuk bahçesine döner. 
Türkçe cıvıldaşan bir sürü çocuk.. 

Ermeni analar, çocuklarına 


“Ağıdı kesmezsen seni/sakallıya veri- 


rim” diye sokakta geçmekte olan 

din adamını işaretlemezler. Ermeni 

çocuğunun kafasında din adamı öcü” değildir. 


Onların din adamları da her 


yerde, bütün nazarların kendi üzerlerinde toplanacağını çok iyi bildikleri için kılıklarını temiz ve gösterişli tutarlar. 

Bizim dinimizde ise iç ve dış temizliği iyi geçim, tatlı dil İslam Adab-ı Muaşeretini teşkil eder. Biz böyle olmaya, Allah ve Peygamber istediği için mecburuz da.. 

Çocuklarımızı camiye götürelim. Çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim öğretelim. İslamı liyakatle temsil eden din adamlarına olan hürmet borcunu da iyice belletelim. 

Kötü yoldakilerin çokluğundan yakınan din adamlarımız da dalalat yolundakilerin bir zamanlar birer saf'çocuk olduklarını hatırlıyarak İslam çocuklarıyla dost ve onlara iyi örnek olmalıdırlar. 
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ÖZBEKİSTAN'DAN 


YENİ DÖNEN 
TARIKÖZHANBEY?'LE MÜLÂKAT 


ii tanıtır mısınız? 

Erzurum'da doğdum. 56 yaşırıdayım. Aslen, Kars'lıyım. Ata dedelerim, aile ananelerimize ve Kars tarihine göre, 1394 lerde Toktamış Han'la Kars havalisine gelip yerleşen, Kırımlı bir Kıpçak oymak beğinden, gelmektedirler. 

Bu oymak beğinin hatunu “Narinç” Timur tarafından idam edilen beğinden sonra, Mağazbert kal'- asında atalarımın hakimiyetini “Yurtluk ve Ocaklık. © yoluyla sürdürmüş, vef atında kalenin * yanında ki.mekberine gömülmüştür. - 


Babam subay olduğu için ilk ve 


orta okulu, Bafra-Samsun, Sivas'ta; Lise'yi de yine Sivas'ta okudum. 

Otuz yıla yaklaşan memuriyet hayatımdan sonra, geçen yılın mart ayında emekli oldum. Çocuksuz evliyim. 

Şu anda Kuzguncukta, annemden kalma evin bir bölümünde ikamet etmekteyim. 

Türk tarihine diş Türkler .de dahil) büyük merakım vardır, siyasi tarihi de hiç ihmal etmem. Bu arada Rus tarihini (Çarlık-Bolşevik). hususi bir dikkatle okurum. 

Sporu çok severim. Güreş: ve binicilik hastasıyım, diyebilirim. Güreşi seyrederek, binciliği ise yaparak 

“sürdürmekteyim. 


ocukluğunuzun yurdumuzun Doğu serhad illerinde geçtiği anlaşılıyor. 
Milliyetçi tutumunuzda o günlerin bir tesiri olmuş mudur? 

Muhitin gençlerin maddi ve manevi yetişmelerindeki büyük tesiri, münakaşa kabul etmez. 

Erzurum'da doğdum amma, 
Kars'ta büyüdüm. 5-6 yaşıma kadar Kars'ta çocukluk devrem geçti. Annemiz, dadımız yatma zamanı bizlere hikayeler anlatırlardı. Bu hikayeler Türk-İslam ruhundan kaynaklanmış, 


mertlik, doğruluk, küçükleri zayıfları 


koruyucu. onlara yardim edici, büyüklere hürmeti ve itaati telkin eder hikayelerdi. N 

Muayyen günlerde bir büyüğün nezaretinde Kars'ın. içinde veya dışındaki mesire yerlerine götürülür- 


dük. Şehitliklere veya türbelere yak-' 


laştığımızda büyüklerimizin yüzlerin- de bir başka. bizlere tesir eden bir mana belirirdi. Dudakları dualarla kıpırdarken. elleri havaya kalkar, çoğu zaman bizden gizlenen gözlerinde. vatan topraklarının kutsiyeti uğruna toprağa düşen Şehitler için gözyaşları biriktiğini anlardık... 

Kars'ta bugün İnönü meydanı denilen yerde Ruslar'ın Zafer anıtı vardı. Tunçtan yapılmış bu anıtta Rus kartalı pençeleri arasına aldığı Türk Sancağını yırtıyor... 

Büyüklerimiz biz çocukları bu abideye götürürler, abidenin etrafına sarılan tenekeyi (ilgililer, kartalın pençesindeki Sancağımızın hali görülmesin diye, o kısmı kalın tenekelerle örtmüşlerdi aralayarak: Bak yavrum! Bu kartal Rus'tur. Parçaladığı da senin bayrağın...” diyerek, bizlere ta o yaşlarda milli duyguları telkin ederlerdi. 

Demek oluyor ki, gençliğin yetişmesine, muhitir. tesiri büyüktür. 
Bugün bu serhad bölgelerinde bu ruh sarsılmışsa; şu netice çıkıyor: 

> Muhit bozulmuştur... 


Mi kültüre hizmet ve onu korumak yolunda ne gibi çalışmalarınız oldu? 
Milli kültüre edebiyat. ve diğer san'at dallarında bir hizmetim olmadı. Ortaokul ve lise sıralarında hocalarım hikâye yazmaya beni teşvik ettilerse de, tarihe ve siyasete olan “aşırı merakım, sevkedilmek istenen 


yoldan beni alıkoydu... 

Fakat, her Türk gibi bazen şiire benzeyen karalamalar yazıyorum. 
İsterseniz birini size okuyayım: 

Daha kaç yıl hatis Türk'e, 

Tat acemsin diyeceğiz? 

Dahâ kaç yıl. Çerkez, Kürt'ü 

Bizden değil, bileceğiz? 


Ve, ne zaman kimiz, neyiz? 

Dost, düşman'kim, öğrenerek; 

Türk'ü bilmek emeline, 

Sed çekip, son vereceğiz? 

Evet, milli kültüre hizmet yolunda edebi eser veremedimse de askeri kültürümüz, Dış Türkler'in meseleleri hakkında broşür ve kitap neşrettim. Tabii ki, kültürümüzün korunması yolunda da naçizane yayınlarım, muhtelif mecmua ve gazetelerde neşredildiler. 


-Askeri kültürümüz sahasında ileri sürüdüğüm fikirlerden dolayi, zamanın (1957) siyasilerinin teşvikleriyle askeri mahkemeye verildim. 
Mert hakimler beraatim ile, bilhassa subaylarca heyecanla okunan, top- 


latılmış bulunan bröşürlerimi iade . 


Ki 


Muştu. | : 

Bu her iki müessese de çalışmak için, Sovyetler Birliği'ndeki soydaş Cumhuriyetlerin, Batı" ya sığınmış bir. * münewveri olmak gerektiğinden, tabildir ki vazife almam mümkün değildi. Fakat, yurda döndükten sonra, 


| ARASTIRMA/İNCELEME 


yayınlar hakkında, mektuplaşmak' 


yoluyla fikir-düşünce teatisinde bulunuyorduk. 
“Dergi” 1972'de kapatıldığın- dan, bu safha da bitmiş oluyor... . 
enstitü zannederim, 
Amerika'nın yardımı 


ile faaliyet gösteriyordu. 
Kapanması da herhalde bu 


yardımın kesilmesi sonucu oldu. Müslüman Türk kardeşlerimiz için yapılan ça- 


lışmaların Amerikan yardı- 


mıilemümkün olabilmesi ve Rusya'nın isteği üzerine tatil > edilmesi çok acıdeğil mi? Bu hususta bilgi verir misiniz? 
Biz, meselelerimizi, Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya... bırakır- 


sak, sonumuz, bugüne kadar olduğu gibi, daima “hüsrah”la bitecektir! 


Semerkant'ta Timur'un türbesi 


ettiler. Hava Kuvvetlerimiz için “Selçuk Kartalı''nın, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Subay ve erleri için de, Osmanlı sipahilerinin 


elbiselerinin renginin, elbise rengi. 


olarak kabul edilmesi; beni çok mutlu etti. 

Ordumuz için miğfer şekli olarak, Amerikan askerinin değil, eski Türk tolgalarının şeklinden mül- hem bir miğferin kabul edilmesi yolundaki -çalışmalarimı israrla sürdüreceğim. : Mr Vi 

Ayrıca, Türk at terbiyesi ve biniciliği hakkında da döküman toplamaktayım. Şayet, kısmet olur, bu çalışmalarımı neşredebilirsem, Tü rk biniciliği sahasında çalışmak isteyenlere,-küçük bir hizmet yaptığım- dan dolayı da, yine bahtiyar olacağım. 

Amma, bundan sonraki hayatımın temel çalışması; Türk ve Rus münasebetleri, dolayısıyle Türkiye- 
“miz dışındaki Türkler'in durumları 


ile ilgili olacaktır. Allah'tan yardım. 


diliyorum. - 


Imanya'da Münih'te 
4 A bulunan Sovyetler Birliğinin Öğrenme Enstitüsü 


sile ve onun çıkardığı DERGİ 


ile bir ilginiz olmuş muydu? 

Dış Türklerle ilgili her kuruluşla ilgim olduğundan, adı geçen enstitünün idarecileriyle de yakın dostluğum oldu. Bu enstitünün “Dergi” isimli mecmuasını her sayısıyle tetkik ve faydalanmak imkanına sahip olmuştum. 

1965 te Münich'e gittiğimde, 
Dergi nin mesul müdür dostum Dr. 
Mustafa Edige Kırimal ve şimdi rahmete kavuşmuş bulunan, yine 


dostum Mehmet Emircan ile bulu- . 


şup, görüşerek; meselelerimizi tartışmıştık. 


Münich'te ayrıca Azadlık Rad- 


yosu'nu da ziyaret ederek, buradaki dostlarımla da görüşmelerimiz ol- 


Sovyetler'le, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, rak... ile meselelerimizi, bizzat, karşılıklı olarak halletmek yoluna artık girmezsek hiçbir meselemiz hallolmaz!... 

Ruslar, 1972'deki Münih Olimpiyatları'na, Enstitü'yü lağvetmezseniz, iştirak etmeyeceğiz, dediler. 

Amerika'lılar ““başüstüne deyip, Enstitü'yü kapattılar! 

Neden?... Menfaatleri, öyle icap ettiğinden! 

Enstitü'nün, karşılıklı menfaatler dolayısıyle kapatılmasına, “çok acı değil mi?” diyorsunuz. 

Acı, elbette acıl... Ama.bu acı, süper güçlere teslimiyetteki “gerçek aci” yı silmeye yararsa, faydalı olmaz rhı? 

Atalarımız ne demişler: ““ Ağlar- sa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.“ 


ankara'dik Türk kültürrünü Araştırma Enstitüsünde vazife aldığınızı, zannediyorum. Burada ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Bu çalışmalar hakkındafikriniz nedir? 
Dış Türkler ile ilgili kitabımın yayınlanmasından bir müddet sonra, Dışişleri Bakanlığı" nın bir genel mü- 


Tanık Özhan Bey çıkarıldım. ; 

Bugün ise bu Enstitünün başında, SıvasLisesinden hocam olan çok değerli bir profesör bulunmaktadır. 
İnşaallah, ilmi gibi seciyesi de üstün olan bu zat, Enstitüyü kuruluş gayesine uygun bir karaktere getirerek, 


"emek verdiğim bu müessese, mille- 


timize ve soydaşlarımıza gereken hizmeti ifaeder... 


Yslam'ın ırk bahsindeki görüş ve tutumu malumunuzdur. Bizler de müslümanlar arasında ırk ayrımı ve üstünlüğü olmadığına inanıyoruz belki siz, zaten mâlum olduğu için belirtmeye lüzum görmüyorsunuz. 
Fakat '“soydaş” derken, müslüman olmayan Türkleri de alâka sahamızın içine alıyormusunuz? 

Birinci derecede alakamız elbette müslüman olanlarladır. Müslümanların -içinde soydaşımız olanları öne almamızın sebebi, dilerim ve adetlerini bilmemizdir. Bir de halen yabancıların nüfuzu altında bulunuyor olmaları. Müslüman olmayan Türklere gelince. Bunlar biliyorsunuz pek azdır. Fakat eğer bunları da müslüman camiaya kazanmak istiyorsak, onlara en güzel soy ve dil birliği yoluyla yaklaşabiliriz. Şimdi biz önce, uzun zamandır terk ettiğimiz, isimlerini ve oturdukları yerleri bile bilmediğimiz soydaş müslürmanlarla bir yakınlık kuralım. Ondan sonra müslüman olmayanları da -birliğe çağırabiliriz. 

kim ayı içinde Özbekistam'a gittiniz ve sekiz gün kaldınız. Gidiş sebebbiniz ne idi? 

Özbekistan Televizyon ve Radyo Komitesi'nin daveti üzerine gittim. 

Bu davet, adı geçen Komite'nin, Özbekistan'ın her sahadaki kalkınmasını mevzu edinen bir müsabakayı kazanmam üzerine yapılmıştır. 

1976 yılında da bir müsabakayı 
kazanmış, ve bir orta boy radyo ile mükafatlandırılmıştım. 

1978 müsabakasının galiplerinden biri olarak, 1979 Ekimi'nde davet mektubunu aldım. Sovyetler birliği'nin Ankara'daki büyükelçiliği- ne başvurduğumda, konsolos bir hafta sonra gelmemi, çünkü Moskova ya vize için danışacaklarını söyledi. 

Bir hafta sonra gittiğimde vize için müsaade edildiğini, iki gün de kendilerinin misafiri olarak Moskova'da kalacağımı söyledi. Tabii ki bu davete de teşekkür ettim. 


avetin mahiyeti nedir? 
Kaç senede bir yapılıyor? 
Davetin mahiyeti, elbetteki Özbekistan'ın dış dünyaya tanıtılmasıdır. 
Marksist olmadığım halde beni da- 


© vet etmeleri, Özbekistan'a olan bü- 


dürlüğünden mektup almıştım. Kita- “ 


bımı okuduklarını; benimle tanışmak istenildiğini bildiriyorlardı. 

Gittim, görüştük... bir müddet sonra, da Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü kuruldu. 

Enstitünün. zatişleri ve, Kalem Müdürlüğü'ne tayin edilmekle beraber, Dışişleri, enstitüsününün kuruluş gayesi istikametindeki çalışmalara da katılmamı istiyordu. 

Bazi ilim adamları ise, aramızdaki davaya-bağlılık yönünde beliren sürtüşmelerden dolayı, yalnız, 


—idari işlerle uğraşmamı istediler... 


sürtüşmeler çoğalınca, daha çok “ kendilerine çalışanlar” galip geldi, buradan ayrıldım. Daha doğrusu| 


yük sevgim (ki soydaş diğer Cumhurriyetlere de aynı sevgiyi taşıyorum) dolayısıyledir. 

Özbekistan Televizyon ve Radyo Komitesi'nden başka, “Cet (yabancı) Ellerdeki Vatandaşlarla Medeni münasebetler Cemiyeti''ile “Vatan Cemiyeti ', yani bu üç müessese sıkı bir işbirliği ile, Özbekistan dışındaki Özbeklerle radyo ve yayın organları (mecmua, gazete, kitap) vasıtasiyle münasebet kurmaya çalışıyorlar, onlara Özbekistan hakkında bilgiler veriyorlar. 

Bu neşriyatları, Özbekistan'a gidinceye kadar bana gönderdiklerinden, faydalanıyordum. Amma, yurda dönüşümden sonra, hiçbir yayın gelmez oldu! 

Belki de, benden hoşlanmadılar... 


SAYFA:5 


Her sene müsabaka yapıldığına göre davetler de her sene yapılıyor 


olmalıdır. 
ürkiye'den sizden başka davet edilmiş kimse var mıydı? 


Televizyon ve Radyo Komitesi- 
“nin dövetlisi olarak, benden başka kimse yoktu. 

Yalnız benden evvel, dostum Prof. Hikmet Tanyu'nun, Taşkent dini çevrelerince iadei ziyaret olarakdavet edildiğini, bana söylediler. 


rof. Hikmet Tanyu 
Bey de milliyetçi ve dindar,-bir zat olarak tanınır. Komünist aleyhtarı ol- 


duğudamalum.Sizleridavet : 


etmekle fikirlerinizi kendi lehlerine tadil etmek mi istiyorlar acaba? Buna imkan düşünülemiyeceğine göre sebepne olabilir? 

Muhterem Prof. Hikmet Tanyu Bey, karakteri ile dün olduğu gibi bugün de Türk milliyetçilerinin “abide” isimlerindendir. Ayrıca kültürü ve. ilmi de eserleriyle bellidir. 
Bilhassa Yahudiler hakkındaki eseri, milletimize yapılan “çok büyük hizmet'lerden biridir! 

Hikmet Bey'in Özbekistan'a gidişi sebebini, kendilerini göremediğim için tam bilemiyorum. Yalnız, bir dini günümüz münasebetiyle, Türkiye'ye gelmiş bulunan: bir Özbek dini heyetinin ziyaretine, iade-i ziyaret olarak yapıldığını duydum. 

Gerek Muhterem Profesörün, gerekse benim davetimde “fikirlerimizi kendi lehlerine tadil etme" elbetteki düşünülemez! Nasıl doğduk, nasıl yaşıyorsak, vatan toprağına da öyle düşeceğiz! - 

Anladığım kadariyle, Özbek kardeşlerimiz; rejimlerine körükörü- ne düşman olmayan milliyetçilere de, kapılarını açıyorlar. 

Şayet, bu düşüncemde yanılmıyorsam; imkanlar nisbetinde, oralara gitmeliyiz! 


D iğer memleketlerden kimler çağırılmıştı? 

Televizyon ve Radyo Komitesi- 
“nin dâvetlisi olarak, Afganistan dan birisi çağırılmış. Ben, bu şahsı görmedim. Benden önce gelmiş olacak. 

Bu zat marksizmi benimsemiş olacak ki, Özbekistan'ın bugünkü durumu hakkında dört eser yazmış 

Zannederim bir kişi de Cezayir - den dâvet edilmiş. 


ukarıda isimlerini zikrettiğimiz müesseselerde toplantı yaptınız mı? 
Yaptı iseniz neler soruldu; neler görüşüldü? 


Arzettiğim ğibi, Özbekistan'a, 


kazandığım bir müsabaka dolayısıyle ağırlanmak, gezdirilmek için dâvet edilmiştim. Bu durumda tabii ki, etraflıca görüşmeler, toplantılar olmadı. 

Adı geçen müesseseleri ziyaret ettiğimde, umumiyetle, müessese başkanları faaliyetleri hakkında uzun uzun bilgiler veriyorlardı. 

Ben, içişlerine karışmamayı istediğimden, mukabil fikirlerimi söylemiyordum. 

Yalnız Rusça'nın fazlaca ön plânda olduğunu gördüğümü söylemekle yetiniyordum. 

“Biz çok uluslu bir toplumuz. Ortak bir anlaşma dilimiz olmalıdır; bu da Rusça dır” diyorlardı. 


zbekistan'da nereleri 

gezdiniz? N 
Taşkent ve Semerkant'ı gördüm, gezdim. Özbekistan'daki sekiz günümün (yol dahil) altı gününü Taşkent'te, iki gününü de Semerkant'ta geçirdim. 

Taşkent, yalnız Özbekistan'ın değil, Orta Asya'daki soydaş cumhuriyetlerin de en büyük ve gelişmiş bir şehri. Sanayi ve kültür müesseselerinin büyüklüğü yanında; Güney Asya, İslam Ülkeleri, Afrika ve Lâtin Amerika'ya kadar yayın yapan müresseselerin de merkezi. 

Ayrıca kuvvetli bir turizm akimı da var. Kaldığım Özbekistan Oteli'nde dünyanın her yanından gelen binletce turist, mükemmel tesislerinde ağırlanıyor ve gezdirilerek, büyük:döviz temin ediliyordu. 

DEVAMI VAR 


ed edilir - 
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Son Osmanlı Efendilerinden | İBNÜLEMİN 
MAHMUD KEMAL İNAL 


Dursun GÜRLEK 


İZDEN evvel gelenler| - şüphe yok ki- bizden daha gayretli âdemlerdir. Çünkü, onlar her asırda, her mesleğe mensup meziyet sahiplerinin terceme-i hallerini mümkün | olduğu kadar tesbit vejahlâfı tenvir etmişlerdir. 

“Gelip geçen bir çok kıymetli âdemlerimizin ancak birkısmını ihtiva eden o eserler de olmasa eslâfıruzın, | hatta kendi âbâ ve ecdadımı- ' zın isimlerini bile öğrenemez: | dik.” 


UKARIDAKİ satırla- 
Y rı, İbnülemin Mah- 
“mud Kemâl İnal'ın “Son: Sadrazamlar” isimli orijinal bir biyografi şaheserinin ön sözünden aldık: Müellif, kendisinden önce yaşayan bir ta- ; kım değerli kimselerin daha | gayretli # eçalışkan oldukları- | nı, onların geçmiş büyükleri | bize tanıttığını, o kıymetli | eserler de olmasa ecdadımızın ' meziyyet ve şereflerinin nis - | yan (unutma) perdesi arkasında kalacağını söyliyerek ' kıymetli eserine başlıyor. 

mâl Bey, son devrin büyük müellif, mütefekkir ve musan niflerindendir. Tarih zevki, özellikle yakın tarihimizin büyük şahsiyetlerini anlatma zevki, onun en belirgin özelliklerindendir. Bu zevk ve şevkin verdiği gayretle meydana getirdiği ve ilim âlemine hediye ettiği Son Sadri-| azamlar, Son Şairler, Son Hattatlar, Son Musikişinas- | lar gibi âbidevi eserleri! onun | büyük emeklerle meydana getirdiği ve milletine hediyye! 
ettiği en kıymetli malzemelerdir. Ne yazık ki yeni nesil. i ler gerek eserlerindeki “nevi! 
şahsına mivhasır” uslübu ve , gerekse şahsiyetiyle fikir ve edebiyat tarihimizde en mümtaz mevkilerden birini işgal eden İbnülemin Bey'i bilmek ve anlamak şerefinden mahrumdurlar. Daha da ileri giderek diyebiliriz ki, Edebiyat Fakültesinde okuyan bazı arkadaşlar üstadın ismini bile duymadıklarını söylüyebilmektedirler. Biz bu yaray'! 
fazla" deşmeden,ibüyük insan | hakkında kısa bir tanıtma ya-| zısı yazarak faydalı olabilirsek, kendimizi mutlu sayarız. 
İbnülemin Mahmut Ke-! 
mâl Bey, geçmiş zamanın karanlıklarına, tarilı denilen mazi derelerine sıkılan bir projektördür. Bu projektö- 


İbnülemin Mahmud Ke- ! 


rün ışığı o kadar kuvvetlidir 


ki, aydınlattığı sahanın içine girenleri en ince noktalarına, ' 


en bilinmeyenyönlerine, en 


müphem hususlarına varıncaya'kadar gözler önüne sermiştir. Bu sahanın içerisinde, | Sadnazmalar, şairler, hattatlar, bestekârlar vardır: Bu kimselerin hayatları, şahsi- 


yetleri olanca romanıyla, tenakuzlarıyla, tevazularıyla, zevk ve iştihalarıyla, zaaf ve nakiseleriyle, teferruat ve teessüratlarıyla ortaya konmuştur. İbnülemin Bey'in eserlerini, klasik biyografilerin sıkıcılığından ve monotonluğundan kurtaran saik, üstadın “nevi şahsına münhasır” 
/ üsiübudur. Üstad biyogra fisini yazdığı şabsiyetlerin iyi yönlerini ortaya-koyduğu 


.gibi, kusurların da anlatmak- 


tan kendini alamamıştır. Bu işi yaparken kiznsenin aklına gelmeyen en gizli noktaları, en hurda teferruatı dahi ihmal: etmemiştir. Mithad Cemâl Kuntay'ın tabiriyle, “Tanzimat Devrinin vezirlerini sakal boyalarına kadar. 
tanımaktadır.” (1) 


İ BNÜLEMİN Bey tarihin içinden-geleni, yaşadığı devirlerin: canlılığını sıcağı sıcağına anlatan bir insandı. Eserlerine aldığı isimlerin şecerelerini en ince! 
noktalarına kadar anlattığı! 
gibi, hariçte kalan ve az çok isim yapmış kimselerin de sü-Jalesinin kimler olduğunu, nasıl olduğunu ği 


y 
| 
| 


FIKİR/SAN'AT 


anında söylerdi. Çünkü canlı 


>kütüphaneydi. Buna birmisal 


olmak üzere yakından tanı-. 
yan merhum Mahir İz ve Hasan &li Yücel'in, üstadı nasıl tanıdıklarına burada temas edelim. Mahir İz Bey merhum, hatıralarında şöyle anlatıyor: 


“ Bir gün öğle tatilini! 


müteâkip bir sıcakta Süleymaniye'deki müzeye gittim. 
Kapıdan içeri girdiğim zaman İbnülemin Bey. beni bir kere 


baştan aşağı süzdü. “Buyurun” 


dedi. Oturdum. “Siz kimsiniz dedi. Kendimi tanıttım. “Ne istiyorsunuz ?” deyince, Adana'lı Hayret Efendiyi tetkik etmek istediğimi söyledim. Derha yüzü değişti. 
Kendini bir hiddet istilğ etti: “O bedhü, bedgü, bedrü adamdan başka tetkik edecek kimse bulamadın mı ?” dedi. 
Benim ödüm koptu. Ne söyliyeceğimi şaşırdım. Sıkıldığı- mı görünce, lütfedip biraz sâkinleşti. Nereli olduğumu ve âilemi sordu. Ben, “İstan- 


-bul'luyum ve Külâhizâdeler- 


denim.” dedim. “Altıparmak Mehmed Süreyya Efendi'nin “Sicilli Osmani sinde sülâleniz yazılıdır.” dedi. Ve ondan sonra hafif tebessümlerle iltifata başladı. Bilâ fasıla muhtelif kimselerin suyundan, huyundan bahsetti. Saate şöyle baktım, kalkmak istedim. Üç saat konuşmuştu. ' “Otur biraz, beraber çıkarız” dedi. Saat beş'i çaldı, kalktık, Bâyezid'e kadar birlikte gittik. Müşkilim olursa, serbest- 


çe; gidip, sorabileceğimi söyledi. Busözleriyle bu mülâkaat- | tan memnun kaldığı anlaşılıyordu.” (2) 

Şimdi de, eski Milli 
Eğitim Bakanlarından Hasan. 
Âli Yücel'i dinliyelim: 

“Hakkın rahmetine kavuşmuş olan muhterem dos-' 
tum, üstad İbnülemin Mahmud Kemâl İnal'ın son eseri “Hoş Sadâ”yı Türk irfânına sunmak suretiyle son hizmeti yerine getirirken onun aziz ruhuna fâtihalar ithaf ederek söze başlıyacağım. 


Üstadı nasıl tanımıştım ? 


Beyazıt ve civarında eski 


ve acaip kıyafetli bir zat görürdüm. Başında geniş bir fes, sırtında redingot, ayağında kaloş kundura, çok kere, kendisine benzer ve biraz önünden yürür biriyle beraber... Sorduğum zaman, Bâbiâli erkânından ve kudema- dan bir zat demişlerdi. O sı: ralar, pek öyle ilmi şöhreti yaygın değilmiş. demek. Birinci Dünya Harbinin Yedek Subaylığından terhis edilip de Darülfünuna geldiğimde bir gün kütüphaneye gitmiştim. 
Baktım. o zat bir kitap mütalaa ediyor ve önündeki bir deftere notlar alıp yazıyordu. 
Ben, kütüphane müdürünü bekliyordum. Bir başka iskemlede de başka birisi oturmuştu. Ve durmadan burnunu karıştırıyordu. O acaip kıyafetli zat. arada başını kaldırıp hiddetli gözlerle bu zevksiz ameliyenin icra olunduğu tarafa bakıyor ve “Tövbe. estağfurullah” deyip tekrar 

'mütalaasına dönüyordu. Nihayet sabrı tükenmiş olacak ki, oadama yüzünü çevirdi ve sert bir sesle: N 

“Zat-ı âliniz sivil misiniz, asker mi ? Asker iseniz sunuf-ı selâseden hangisine mensupsunuz ? Piyade mi, sü vari mi, topçu mu.Herhalde topçu olacaksınız. Durmadan burnunuzdan gülle imal ediyorsunuz.” 

Biraz durdu ve sonra: 

“-Ayıptır, efendi, dedi, 

"çek artık elini burnundan...” 

Adam, bir şey söylemeden, mahcup, kalktı ve gitti. 
Bu defa bana döndü: 

“Adınız ne bakayım.sizin,kimlerdensiniz ?” 
diye sorunca hemen hürmetle cevap verdim. İsmimi söylediğim zaman: 

“Sizin, T. ve posta 
Nazırı Hasan Âli Efendi ile karabetiniz var mı ?” Tasdik cevabım üzerine: 

“-Büyük babanız kâmil bir zat idi. Telgraf nazırı idi, 

,ama curnalci değildi. Efendiliği, vezarete tercih etmiş, Derviş-meşrep bir adamdı. 
Amcalarınızı da tanım. İzzet Bey, hazin şarkılar bestelemiş bir musikişinastı. Genç öldü” (ve ezberden ölüm tarihini söyleyince hayretim büsbütün arttı) 

Dahası da vardı. Babamı, işlerini, diğer amcalarımı birer birer saymaya, memuriyetlerini, azillerini, nasıpları: nı döküp sıralamaya başladı. 
Nihayet: 


“Helâl süt emmişsiniz. - 
Din ü devlete hâdim olursunuz.” 
dedi ve benim teşekkür cevabımı bile beklemeden başını 


,kitabının üstüne eğip tekrar 


okumaya başladı. Ne yapacağı- mı şaşırdım. Kalkayım mı, oturayım mı diye düşünürken: i 
“-Niye boş duruyorsun, oğlum. 'Ya bir şey mütalea et, ya kalk işine git...” demez mi ? 
Bundan istifade ederek teşek- 


© kür ettim ve kalktım, dışarıya 


kerimi attım. (3) 


; STAD İbnülemin'in o 
İ nefis nüktelerine dair 


Yusuf Ziya'dan bazı hatıralar dinliyerek bu konuya son verelim: 

Beyazıt'ta eski sahaflar çarşısından geçiyordum. 
Acayip bir adam gözüme ilişti: Fes.kenarları kulak uçlarına değen. esmer, kuru bir adam. Haziran sıcağında. arkasındaki neftimsi paltoyu çıkarmamıştı. Boynunda. hâlâ bir şal sarılıydı. Ayağında kaloş kunduralar. kaşlarında öfke. gözlerinde gazap. burun kanatları fena bir koku almış gibi. nefretle kırışık. sivah ve kalın bıyıklar altında çizgilenmiş dudakları neredeyse birisini paylıyacak... Solunda ve yarı adım gerisinde de saygi ile giden bir sakallı... 

Sahaflar. telaşla yerlerinden kalkıp selamlıyorlardı onu. Kimisine baştan savma bir el işareti yapıvor. kimisine gülümsüyor. kimisini de âzarlıyordu galiba... 

Bu adam. meşhur bivografi bilginimiz İbnülemin Mahmud Kemâl Beymiş. arkasındaki gölge adam da kardeşi Kemâl Bey. 

O günlerde ben onvedi yasında bir İdâdi talebesiyim. 
Üstada yaklaşmak değil. 
uzaktan selam vermek. vüzü- ne bakmak bile haddim değildi. : 

Kendisiyle tanışmamız. 
“Akbaba” çıktıktan sonra olmuştur. Sultanahmet Parkı karşısındaki setli (Kahvede şâir Hamâmizade İhsan takdim etmişti. Hiç unutmam. 
yüzüne gülümseyerek bakmış: 

“-Hafazanallah. o Şevtan sen misin ?” 

Diye galiba iltifat etmişti. İlk konuşmalarımız böyle tesadüflerle olmuştur. Sevgisini. 
güvenini kazanmak kolay dağildi onun. Ama, eskilerin pek değer verdikleri Aruz veznini bilişim, Divan edebiyatından biraz anlayışım. hele bir mizah dergisine sahip oluşum, üstadın yanında 


itibar kazanmamı sağladı ve 


bir Pazartesi akşamı ben de Bakırcılar'daki sarı boyalı meşhur Emin Paşa konağına davet edildim. 

DEVAMI VAR 


RE Mithat Cemal Kuntay, 


Mehmed Akif. S. 6 


— 2 Yılların İzi, Mahir İz, 
S. 176, 
- 3-HoşSada,Sall. 


HAK ERENLER 


Onlardan her biri nereden su alacağını bildi (KK) 

ONLARIN: kalbleri bir hikmet pınarıdır. Onlar hayır yarışlarında ta öne geçip kazananlar ve 0'na en çok yaklaştırılmış olanlardır (KK) Dünya için dilnyayı terkederler. Onlar Allah'ın gizlediği sevgili kullarıdır, hazır olsalar bile hiç kimse bilemez: Eğer gayb olmuş iseler hiç kimse onları 


“anamaz. Gök ve yerde olanlar onla- 


rın himmet ve bereketleriyle olur. 
Hızır'la yoldaşlık edenlerdendir. Hızır gibi, “ebedi olarak kalblerini marifet nuruyla ihya etmesi için yalvarırlar”” Hayy ve Kayyum olana. 
'Bu yüzden ülkelerin sahipleridir onlar. Her biri bir peygamberin izinde olanlar, lutuflarını o kaynak vasıtasıyla elde edenlerdir. Gök sanki onların üzerine konulmuş gibi çekilirler, bağdan kurtulmak içindir bu Harekette bulunmaya bile güçleri yoktur, gözlerini bile kıpırdatamazlar. Keşiflere ve tecellilere muttali olurlar. Onların Kalbi 'Hak üzerinedir. O'nun feyzi onlara aynı cinsteodir. Onların kaybleri bir peygamberin kalbi üzerinedir; O'nun feyz ve bağışı onların iki üzerine aynı cinsten tecelli eder. Yararsız ilimden, faldası olmayan her şeyden Allah'a sığınırtar. Kendi nefislerinden O'na sığınırlar. Başkalarının kavrayamayacağı ilme sahiptirler. 
Onlar mecazın alçaklığından hakikatin zirvesine yükselen, yükselişle - rini omükemmelleştirenlerdir. 
C ıdan başka hakiki varlığın olmaaığını, O'ndan başka her şeyin helak 


olacağını gördüler, bildiler. Ehl-i aşk 


mezhebindendirler'. Maksatları Beytü'l-Haram'dır. Yüzlerini her yanda 0'na çevirirler. Onlar muhabbet ehlidirler. Muhabbetten 


YENİLİK AKIMLARININ ARDINDAKİ 


ÇİRKİN HEDEF 


Islâma yönelik saldırılar gü- ' nümüzde yeni şekiller aldı. Bu :. 
saldırıların çoğu doğrudan değil, dolaylı yollardandır. Bu, onlar için daha sağlıklı bir ii de on- 


A 


İç, 
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BİR BAŞKA DÜNYA 


N 

i 

N Bir uçurum sanki korkunç bir tufan 

N Gözlerimin önünde bir başka dünya 

İ Kopmuş güneşin ipi yörüngede bağlanan N Gök göle abanmış gölde bir rüya 

R Gözlerimin önünde bir başka dünya 

N e 

K Deniz dalga dalga sallanan bayrak gibi N Zamandan bir armağan geliyor kıyamet N Uflüyor boşlukta bir sr gezegenleri. 
N Yıldızları ayağının altından kaydırıyor bir kudret N Zamandan bir armagan geliyor kıyamet N 

K Uzanmış gözlerim bir başka dünyadan 


Hayalim seyreden durur kıyamet haşmetini Abanmış göğsüme sema sanki bir adam Doldurur kıyamet soluğuyla çi ğerlerimi Hayalim seyreder durur kıyamet haşmetini 


Bir uçurum sanki korkunç bir tufan Gözlerimin önünde bir başka dünya 

Bir kaçış ki bilinmeyen bir yere insanlardan Kıyamet kopmuş sandım o an uykuda Gözlerimin önünde bir başka dünya 


AMMAN 


daha yakın bir birleşme ve düşmanlktan daha uzak bir ayrılık yoktur. 
En yakın düşmanıyla savaşırlar. 
Onların eteği muhabbettir, dostlar için. Onlar Allah için dostluk ederler, muhabbet ederler ve Allah için muhabbet etmezler ve sevmezler. En kuwetli gönüller, onlarınkidir. Onlardan her biri kendi nasibini himmetine göre alır. “Her sınıf su alacağı yeri öğrenmişti (2/60) 


Onlar, O'nun aşikar hastalarıdır, kim O'nu görmüş ise canı tende çılgındır, nerde sükün: bulsa kendi sükünuna düşman olur. Dertleri yoldaşlarının dermanına uygundur, gönlüne uygun gelen şey onların ilaçlarıdır. Ayaklarıyla değil belki himmetleriyle sefer ederler. Yollarının evveli üzülüp ulaşmak, sonu ise ne üzülmektir, ne de ulaşmak. Onların bardağı avucu, yastığı eli ve hazinesi O'dur. İnsanlarla ateşle arkadaşlık eder gibi arkadaşlık ederler, faydalı yanlarinı alır ateşlerinden sakınırlar. Bazıları yaptığı günahlardan çok yapmadıklarından korkarlar. Onlar için gecenir: uzunluğu veya kısalığı önemi değildir, çünkü yapacakları şeyler birdir hep, hüzn ve inlemek. Hüznü Allah”adır onların şevkleri gibi. Onlar dünya garipleri değil belki ahiret garipleridir. Onlar yeryüzünde kendilerinden başka hiç bir kimse ve gökyüzünde 0'ndan başka bir tek yoktur. gibi amel ederler. Sabah akşam istedikleri afiyet, gönülleri- nin Hakka isyan etmemesidir. Gönüllerin afiyeti, O'na isyansız geçen gündür. Namazları, ibadetleri, diri oluşları ve ölümleri yalnız alemlerin Rabbi içindir. Hakkın dostları hayatta da olsalar ölü de olsalar O'nunla durur otururlar. Diğer: mahluklar hayat isterki yesinler içsinler diye. Onlar ise O'nun için 


yerler ve içerler ki hayat bulsunlar, 


O'na itaat ve hizmet etsinler. Derdleri dermanları Bir'dir. Onlar nefsleri kendilerini meşgul etmesin diye nefslerini meşgul ederler. O'ndan bir an bile gaflete düşmemek için... 
Onlar bağrı yanıklardır, kaynaklarındasu içerler ve bağrı yanıklara su verirler. Çünkü O'nun kullarından 


Riyad KALEMÜN! 
Çv.Hasan Fehmi Ulus 


dan, Yapacaklarını böylece daha kolay, daha rahat yapabiliyorlar. 
İşte edebiyatımız, şiir ve dilimiz üzerinde yenilik ve çağdaşlık gibi 


gerekçelerle sürekli kargaşa 


5 


Hasan AKAY ' 


11 
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kim olursa olsun bağrı yanık kimseye su vermekte ecir vardır. Onlar her amel için Allah'ın ne karşılık vereceğini sormazlar, onlara göre her amel, Haktan bir insandır. Haktan uzak olmak en büyük beladır. Onlara göre belâ, belayı verenden gaflettir. 
Onlar anlayıp kavradıkları işler ile giyinen ve o ateş ile yanıp yakılanlardır, Hakkın esrarını onlar bilirler. 
Onlaragöre Hak Tealanın yakınlığını düşünmemek de cinayettir. O'nın yakınlığını düşünmeyen, O'nun dostlarına düşman, diişmanlarına dost olarak bakan kimseler de canidir... HAKK dostları ise O'nun düşmanlarına düşman, dostlarına dosttur. Allah dostlarından birisini bilme isteyenler “O, hem ewveldir, hem 'âhirdir, hem zahirdir, hem batındır. O, her şeyi kemaliyle bilendir” ayetini okurlar... Bütün insahlar diri iken ölüden miras yemelerine rağmen onlar öldüklerinde diriden miras yerler....Onların yiyeceği zikirdir... Bunlar kendilerini görmeyen civanmerdlerdir.. “Mü- 
“'minler içinde Allah'a verdikleri söz- de sadakat gösteren nice erler vardır. Onların sıfatları, gözlerinin kendilerine bile dönüp bakmaması, kalblerinin korkularından dolayı bomboş olmasıdır. Onlar Hak meclisinde ve kudret sahibi, mülkü çok yüce olan Allah'ın yanındadır. 
“(KK) Onların sıfatı şöyle belirtilir: 


- “Yeryüzü bütün genişliğine rağmen 


onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Sonunda Allah'tan yine Allah'dan başka sığınacak bir yeri olmadığını anladılar. 
(KK). Melekler semanın bekçileri, muhaddisler sünnetir bekçileri, onlar Hakk dostları ise 0'nun bekçileridir... Onlar ızdırap zamanında muzdarip ve karar vaktinde mukarar olmazlar... Onlar incinmezler. Ne bir kimseden incinirler ne de bir kimse onlardan incinir.... Onlar hidayete erenlerdir. “Selam hidayete erenlere mahsustur(KK). 

Onlar kimlerdir diye sorduklarında onlardan biri cevap veriyor: “Onlar, onlar değildir. Eğer onlar olsaydı, onlar olmazdı”. 

Onların hepsi suya kandılar... 


meydana getirmeleri bu yüzdendir. Temeli İslâm hilafetinin ortadan kaldırıldığı dönemlere kadar uzanan bu yoldaki gayretlerin özellikle son yıllarda oldukça hızlandığı ve giderek güç kazandığı da söylenebilir. 
Irkçı, halkçı, ya da yeni evrenselci edebiyat girişimleri aslında arap toplumunu, daha geniş bir deyimle İsiâm toplumlarını bölmeyi hedef alıyor. Oysa bizim yeni örnekler aramamızı gerekli kılacak hiç bir sebep yok ortada. 
Bizim toplumumuzda sözgelimi Züheyr, Nâbiğa, Ferazdak, Ebu Temam ve Hafız gibi yüksek değerleri bilmeyen tek kişi yoktur. 
Çünkü buisimlerin her biri edebiyat dünyasındaki önemli yerlerini almışlar ve haklı. bir üne sahip olmuşlardır. 


Biz eğer eski edebiyatımızı kaynak almaktan yüz çevirir de 


“edebiyatta halkçılık ve yenilik gibi 


yeni akımlara kendimizi kaptırırsak eski nesil ve kültürümüzle olan ortak bağımızı tümden koparmış oluruz. Bu durumda birbirimizle olan bağlarımızın da kopacağı muhakkaktır. Neticede kimse bir diğerini anlayamayacaktır. O zaman kaçınılmaz bir sonuç olarak asıl kültürümüz ve O kültürümüzün kaynaklandığı İf$hı Kelam bir kenara itilmiş olacaktır. 
Çünkü, bu eski birikim ve kaynaklardır ki bizi birbirimize bağlıyor ve bir bütün haline getiriyor. 
Bu yenilik ve çağdaşlık akımları açık ve sağlam temellere da- 


yansa, o takdirde, bir itlrazımiz . 


olmaz. Bir tehlike de saymayız bunu. Yenilik ve çağdaşlık aslında fabıl bir şeydir. Ancak birşartla ki, bu tür gelişmeler kendi öz kay- 


naklarımıza dayanmalıdır. Hatta 


bu şekildeki gelişmeler olması gerekli bir zarurettir de. Nitekim geçmişte bunun örnekleri görül-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SANAT VE EDEBİYATA DOĞRU 


Bekir DEMİR 


Şu son birkaç sene içinde Müslüman Sanatçılar Sanat ve Edebiyat alanında ileri adımlar atmaya başladılar. Özellikle edebiyat yönünden şiir, hikaye, roman dallarında sergilenen eserler dikkatlerimizden uzak kalmıyor. Bunun yanında severek okuyacağımız yeni yeni Sanat-Edebiyat-dergileri çıkıyor. 
Gazetelerde Sanat-Edebiyat sayfalarına daha ağırık veriliyor. Yine Edebiyat alanında İslam Dünyasından çeviriler yapılmakta. Tüm bunlar müslümanlar açısından sevindiricidir. 

Bizden önceki dönemlere bir göz atacak olursak şu ortak nokta dikkatlerimizden kaçmıyor: Peygamberimizin döneminden beri tüm alanlarda yapılan çoğu çalışmalar İslâm adına yapılmış, İslami tebliğde kullanılmıştır. Edebiyat-sanat alanında da böyle. Bir iki örnek verecek olursak: Önce Peygamberimiz İslam şairlerinden, düşmanlarına karşı İslam'ı şiirle- 

- riyle savunmalarını söylemiştir. Yunus Emre söyleyişlerinde sürekli Allah'a çağırmış, Mevlâna Dünya- 
'yı peşinden çekmiştir. Muhammed İkbal şiirleriyle müslümanlara yeni bir canlılık getirmiş. onlara yeni bir vatan kurmuştur. Cumhuriyet sonrası müslüman yazarlarınınçalışmaları da böyledir. Derinden derine 

- İslâm'ı tebliğ kokusu vardır. Bu koku şimdilerde daha da bariz olarak duyulmakta, İslam tüm açıklığıyla sergilenmektedir. Bir yanda İslâm'ın sesini daha gür olarak duyurabilmek için bu çalışmalar yapılırken 

“üzülerek belirteceğimiz birnoktavar ki.odaSanat ve Edebiyat'a karşı insanımızda halâ bir soğukluğun, ona karşı bir tavrın sürüp gittiğidir. “EDEBİYATLA MI UĞRAŞACAĞIZ; Edebiyatla mı vakit geçireceğiz, şimdi Edebiyatın gamanı mı?” gibi daha bir kısım sözlerle kendilerini bundan uzak tutanlar var. Bu bizim çözümlenememiş problemimiz. Herkesin Sanattan-Edebiyattan anlaması, onunla uğraşması elbette imkânsızdır. Ama kimi düşünürlerimiz, kimi yazarlarımız kendilerini bir yoklasınlar. nelerin sökün edeceğini görecekler. Yazamıyorlar mı? Hiç olmazsa okusunlar. Gizli duran, çevresindeki kabuk- dan ötürü çevresine ışık veremeyen nice değerlerimizin olduğunu biz biliyoruz. Hakikatte başlı başına bir cevher olan bu kıymetlerin Sanat ve Edebiyat'a ilgi duymaları sanıyorum sorunun çözümlenmesine 


yetecek. 


Günümüzde tüm Dünya bir de Sanat ve Edebiyat'la gitmeyi yeğliyor hedefine. Avrupa tüm yeni 


dönemlerine Sanat ve Edebiyatla 


ulaşmıştır. İşte 


Rönesans ortada. Türkiye'de halkın Osmanlı Devletine karşı oluşturulması Tiyatro, roman, hikaye. şiir alanlarında yapılan yoğun çalışmalar,aynı alanlarda yapılan çevirilerle gerçekleşmiştir. 

İşimiz İslâm'ı yüklenmek, onun sesini ia ötelere duyurmak değil mi? Öyleyse niçin kullanmaktan kaçıyoruz bu silâhları, bu vasıtaları? 

İslâmı en etkin bir şekilde tebliğ edemediğimizden yakınıyoruz. Onu yaygınlaştıramadığımızdan. 
geniş kitlelere duyuramadığımızdan sızlanıyoruz. 
Tek çözüm yolunun bu olduğu üzerinde sürekli duruyoruz. Acaba Sanat ve Edebiyat yoluyla da yapamaz mıyız bunu, bunlardan da yararlanamaz mıyız? 

Hz. Peygamberin kimi Hadislerinde bazı olaylar hikâye şeklinde anlatılmıştır. Bu şekilde maksat daha etkili kılınmış, mes'elenin daha iyi kavranması sağlanmıştır. Hikaye, roman, tiyatro kendinde bu yükü taşımaktadır. Bunlardan uzak durmak yerine, inanca hizmet durumuna getirmeliyiz bunları. 

Dikkatlerimizden-kaçmayan diğer bir nokta ise edebiyatla uğraşan kimi yazarlarımızın ortaya bir kaç eser koyduktan sonra gözden kaybolmalarıdır. 
Bunları yeniden yazsınlar diye bekliyoruz, ama bu .beklememiz sanki boşuna oluyor. Yoruluyor muyuz yoksa, yoksa tükeniyor muyuz? Ağır ama kıymette paha biçilmez bir yükü sırtlandık. Yorulsak da, tükensek de taşıyacağız bunu, onu daha geniş kitlelere anlatmak, duyurmak zorundayız. Bu yazarlarımızın, bunun yanında yeni yazarların eserlerini bekliyoruz. 

Günümüzde şiir, roman, hikaye, tiyatro, deneme 

. güncelliğini gittikce sürdürmekte, yerini daha da .pekiştirmektedir. Yeni kuşak bunları daha bir hararetle okumakta. Böyle olunca görevimiz İslâmı daha yaygın anlatmak olduğuna göre Sanat ve Edebiyata epey ağırlık vermemiz gerekiyor. Sanat ve Edebiyat'a olanihtiyacımız açıkca ortadadır. 


müştür. Bir Abbası ve Endülüs edebiyatı bunun en güzel örnekleridir. Şevki, Hafız, Resâfi ve daha nice yükseliş çağı şairlerimizi de bu arada sayabiliriz. 

Allah bizi Kur'anla armağanlandırmıştır. Toplumumuzun korunmasında, tam öndörtasır birlik içinde kalmasında şeref payı onundur. Kur'an sanki bugün inmiş gibidir. Bütün müslümanlar onun dilinin kutsallığı etrafında tonlanıyor, onun üslup ve İlkeleri-Ti 1 -nimsiyor, inanıyor. Bu nimet başka hangi ümmete nasip ol- 


muştur? Bugün ortada duran tehlike ise bütün bunları bir yana itip, tekbir ilkede bile anlaşamayan, karar kılamayan yenilikçilerin sürdürdükleri ne olduğu belirsiz kargaşa ortamıdır. 


Hazırlayanlar: 


Galip BOZTOPRAK 
HASAN Fehmi ULUS 
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© dosu ülkeleri. 


— 


Batı baxınmın elinde 


kurtuluşu olmayan rehineler midir? 
©Bit basını Doğu'ya dâir haberleri çarpıtarak ve Batı ölçülerine söre dederlen- 


direrek verivor, 


eBikini mavo bir medenivet ölçüsü savılivor da. çarşaf neden vadıreanıvor? 
© Bi/ vazetecilerimevcut dertlere bak- 


mavız . ama kölü 


bir durum 


çıkı mı. 


akbabalar vibi oruva üşüşürüz. 


GAZETECİLER 


'HABER AKRABALARI MiDİRLAR? 


Batı basını Üçüncü Dünya memleketlerine dair haberleri doğru ve yeterli olarak -yeriyer mu? Birçok memleketler ve gelişmekte olan ülkeler, toplumlarını “Kültürel olarak bozulmuş” bir görünümde sunmakla suçladıkları batılı gazeteciler üzerinde devlet denetiminin artırılmasını arzulamakta- 


dırlar. 


bazıları ise, batı değerlerinden daha az etkilenmiş, 


yeni bir “Dünya Haberleşme Düzeni” için çağrıda bulun- 


maktadırlar. 


Yazan: Varindra Tarzie Vittachi 


Tercüme: Hüseyin Güdüoğlu 


Sri-Lanka'lı Birleşmiş Milletler Görevlisi Varindra Tarzie Vıttachi, konuyu inceliyor. 


ASIN hürriyeti v ehalkın bilme hakkının savunucusu bir gazeteci olarak, bir meslekdaşım herhangibir ülkeden kovulduğu vaya keyfi yönetimlerin kurbanı olduğu zaman üzülürüm. Bu üzüntü şahsi tecrübelerimden doğmaktadır. 
Otoriter politikacılar, diktatörce heveslerini desteklemek için, olağan üstü hâl kanunları çıkarttıkaların- da, kendi ülkemde sık sık sansüre tâbi olmuş, hatta birkaç yıl için “ sürülmüştüm. 


Amerika'lı gazetecilerin Tahran 

ve Kahil den kovulması hepimiz için 

İranlı ve Afganlılar da dahil- bir 

- kayıptır. Birbiriyle içiçe girmiş olan 

hayatlarımızın dayandığı haber kaynaklarındaki azalmalar. çeşitli kimselerin. farklı görüş açılarını anlamamıza engel olur. 

Ancak, ben, gazetecilerin haklarından yana olduğum kadar, onların mesleki yükümlülükleri ile de ilgilenirim. Bu yüzden İran ve Afganistan'da hakim güçlerin bu hareketlerini. basının'icraatını değerlen - dirmek için. bir vesile sayıyorum. 
Kanaatimce bu hareketler, Üçöncü Dünya ülkelerini batılı gazeteciler elinde. “kurtuluşu olmayan bir rehi- ne” gibi gören yaygın görüşün doğru olmadığını ispatlamaktadır. 
olaylar gösteriyor kı. iktisaden fakir milletlerin giderek artan bir bölümü. 
yabancı gazetecilerden- Amerikalı, İngiliz veya Japon olsun- şüphe duymaktadırlar. Bununla beraber, bu güvensizliğin. her zaman. kötü niyetten kaynaklandığını düşünmek büyük hatadır. 


ÜTÜN devletler, büyük şir-. 


ketler ve güçlü kimseler za- 


man zaman bazı gerçekleri saklamak - 


durumundadırlar. Gerçeği, sadece, uygun buldukları zaman açıklarlar. 
Basın ve hükümetler arasındaki muhalif ilişkiler, batılı gazeteciler tarafından olağan görülmektedir. Bu 


| 


yüzden, Üçüncü Dünya ülkelerinde bu durumla karşılaşmak. onlar için. 
mantıksız bir olay değildir. Gelişmekte olan ülke hükümetlerinin şikayeti, kendilerini rahatsız ediyor olsa bile, yabancı gazetecilerin ger- 


“çekleri duyurmasından değildir. An- 


cak, verilen haberlerin sathi ve tahrif edilmiş olmasından şikayet edilmektedir 

Batı basını ile Üçüncü Dünya hükümetleri arasındaki ihtilâfın 


özünde. bu itham yatmaktadır. Tan- 


zanva da ve Uçüncü Dünya ülkeleri- nın birçoğunda. haberleşmenin “millileştirilmesi ” “lehinde öne sürülen en önemli gerekçe budur Amerikalı basın mensuplarının İran ve Afganıstan dan çıkarılmasının zahiri sebebi de burada yatıyor. As lında bu son durum bir öfke sonucu meydana gelmiştir. Tahran ve Kabil deki güçler tarafından baş düşman olarak görülen Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu oyuna şekil veren gazetecilere karşı yapılmış bir 


hareketi, bu. 
G AZETECİLER yaptıkları yayınların kötü niyetli olmadığını ileri sürebilirler. Fakat, Tahrif edilmiş haberlerin yagane sebeinin kötü niyet olduğuna inanıyorlarsa, 'yanılıyorlar. Yurtdışından gönderilen iyi niyetli birçok haber, muhabirinin temsil ettiği kuruluşun yayıncıları ve okuyucuları tarafıdan kabul görmüş değrelere uygun olarak yansıtılmaktadır. Ancak bu değerler haberdeki olayın geçtiği ülke halkının tamamen zıddına olabilir. Şii Liderini “çılgın mollalar “ olarak tanıtmak laik toplumlarda sürümlü bir haber olabilir. 
Fakat imanları Kur'an prensiplerinden kaynaklanan birçok müslüman için, bu, tahkir edici ve kaba bir tanımlamadır. 


BİKİNİ VE ÇARŞAF 


Bikini, madeniyetin sembolü sayılabildiği halde, neden çarşafın buna layık görülmediğini anlamaktada müslümanlar, güçlük çakmektedirler.Dahası, İslâmi değerlere olaninancın, kamu oyunda açığa 


Does the Western press report Third World news accurately— ba Jairiy? Many Communist-bloc nations and developing counes would like 10 increase government control over Western purnalists, whom they accuse of presenting a “culturaliy distorted” ew of their societies. Some countrieş simpiy expel journalists rose articles or whose governmenis they do not İlke; others are 


Şaâre Journalists News Vultures? 
BY VARINDRA TARZIE VITTACHI 


As a journalist, raised in the libertarian iraditions of freedom of the press and the ght of the people to know, I grieve when-Per a colleague is expelled from a country pr falls victim to the fiats of arbitrary 


ower. This sadness comes from personal experience; 1 have fre- 
#üentiy been censored and was gahished for several years from giy own country when authori-Marian opoliticians O invoked #/cmergency laws” to enforce 
—w eir dictatorial whims. The ex-Ision of American journalists 

sm Teheran and Kabul was a 

03 to us all—including Iranigas and Afghans. Any lessening suppiy of information pon 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vurulmaşı kariibab Batı basının tâhrik olmasına Müslümanlar: kırıl - maktadırlar. Basın, bu hareketıerden Müslümanların ölü geçmişe dönmek istedikleri anlamını çıkartarak, hareketleri küçük düşürücü bir tarzda “tutuculuk” olarak tarif etmektedir. 
Fakat bunun yanında, Papa'nın ra-. 
hipliğe kadınların kabul edilmemesi yolundaki temel Katolik prensibe bağlı kalmasını saygıyla karşılamaktadırlar. 


Bunlar, gerçekleri duyurmak 2 


için, daima batılı, olmıyan milletlerin .aleyhine olmak üzere, iki ayrı ölçü- 


. nün (çift standart) kullanıldığını gös- 


.teren sadece bir kaç örnekdir. 


i 


Memnuniyetsizliğin başlıca sabeplerinden bir diğeri de insanları “beyaz ve sıyah diye iki basmakalıp sınıfa ayıran sömürgeçi hayallerin sürdürülmesidir. Böylece, Süveyş Kanalı'nın doğusunda veya güneyinde doğan herkesin doğuştan pis güvenilmez, ifsat olmaya mütemayil şehvet düşkünü ve çok tembel olduğnua inanılır.. Doğrusu Bat, dürryasının iyi ve sadık hizmetkârlığını yaparak. bu kuralın dışında kalanlar da vardır. Şimdi bunları, çokuluslu şirketler tarafından istihdam edilen mahalli yöneticiler temsil etmektedirler.Ayrıca İngiliz sömürge döne- . 
minde cesurca savaşan dağlı kabile mensuplarını da hatırlamak gerekir. 
Öye görünüyor ki, şimdi bunlar Kabil ve Kandahar'da, 1914'den kalma silahlarla aynı şeyi yapmaktadırlar. 
Bu sefer karşılarında Sovyet Ordusu vardır ve ilkel silahlarla da olsa başarı kazanabilmektedirler. Bütün bu basmakalıp şeylerin ötesinde, tahrif edilmiş haber suçlaması için çok daha ciddi bir sebep vardır. Bu da Üçüncü Dünya halkının fakirlik ve işsizlik gibi temel meselelerini yansıtmakta Batının gösterdiği başarısızlıktır. Şimdi İran'da s'irmekte olan sosyal ve politik patlamaların ve Sri-Lanka'da 1971'de neredeyse 


hükümeti devirecek kadar önemli 


öğrenci hareketleri gibi unutulmaz hadiselerin temelinde bu meseleler vardır. 


, 


AH'ın geri istenmesi intikam 

arzularınırı bir sonucu olabilir. 
Ancak bu aynı zamanda, güçlü bir protestodur da. Çeyrek yüzyıl boyunca Şah'ın yaptığı bastırma hareketleri Batı basını tarafından, hiçbir zaman, yaşanmakta olan İslâmi .devrim kadar heyecanla araştırılmamış ve kamu oyuna sunulmamıştır. 


calling for a “new world inform by Western values. Varindra TG official from Sri Lanka and conrği İNTERNATIONAL, and Juan So UNESCO's International Commi$ cation Problems, examine the iss 


« 


yi would be suppose th ed by A 
ALI go all peoplei hiding the truth only sary relatiğ 


Tam with their rights. I therefore regard the action of the powers-that-be in Iran and Afghanistan as an opportunity to take stock of ,the performance of the press. In my opinion, these actions are not proof positive of the widespread opinion that Third governmen 

World countries are incorrigibiy hostile to Westerfi joğ 


a... amman 


Why should a bikini be considered a more appropriate symbol of civilization than aasariora chador? 


eğilmemekteyiz Fakat kötü bir dır rum ortaya çıktığında. parçaları toplamak için akbabalar gibi oraya üşüşmekteyiz Bu çirkin, fakat ciddi bir iddiadır. Dünyadaki olayları duyuran kişiler olarak. bizlerin tenkidui gözleri kendi üzerimize çevirmemiz gerektiğine inanıyorum 


Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesini ayrıntılarıyla ir.celeyen basın mensuplarından. kaç tanesi. komünizmin gelmesinden evvel orada- ki halkın sefaletine dikkat çekmişlerdi ? Dünya'da en çok feodal bir geçmişe sahip millet belki de afga - nistan'dır. Fakat bu hikaye “haber” değildir ve duyurulmamışttır 

Bız gazeteciler, sıkıntıdaki inanların: bu durumlarının sabebine 


ürkç 
KITAPLAR 


Amerika-Gedenkbibliothek i 


Batı Berlin'deki “Amerikan Kütüphanesi'nin Türkçe kitaplar. bölümü, vardır. Bu kısım için çıkarılmış olan kılavuz. 
- broşürün kapağını görenler, içinde de gerçekten Türk ve müslüman olan kitap isimleri göreceklerini zannederler. Fakat o çeşit kitaplar pek azdır. Yukarıda görüldüğü gibi dili Türkçe (?) 
olmaktan başka bizimle ilgisi olmayan kitaplar çoğunluktadır... 
Ruslar: “Batı Berlin'de kütüphanemiz yok!” diye hiç üzülmesinler. > 
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İstan bur 


“DİNİ NİKAH 
YAPTIRILMALIDIR” 


ECLİSTE bütce müzakereleri esnasında başlayan “resmi nikah-dini nikah” tartışmasının yankıları, halen etkisini sürdürüyor. 
Ruh kökümüzü kurutmaya memur gazedeciklerden Saklambaç'ın 3 Mart tarihli nüs-, hasında bu mevzuu ile ilgili bir manşet vardı. 
“Dini nikâh kıydırmayanların çocukları piç değildir” ve bu başlık altında çeşitli açıklamalarla beraber İstanbul Müftüsü Selâhaddin Kaya'dan nakledildiği iddia olunan sözler yer alıyordu. Z 


MHP Milletvekili Ali Gürbüz'ün iddiaettiği gibi Dini nikâh kıydırmayanların çocukları “Piç” değildir 


istanbel Mehüsü Selahattin Kaya, “Resmi Bilah ralas çağ 2sa0 ve babasının belli olduğunun kanıtıdır” diyar 


Bir müftü tarafından söylenilmi' şe benzemeyen bu sözler dikkatimizi çekti ve muhterem Selâhaddin Kayaile görüşüp mes'elenin esasını öğrendik. Aşağıda sorularımızı ve İstanbul Müftüsü Muhterem Selâhaddin Kaya- 
"nın cevaplarını bulacaksınız. ; 

SEBİL: Efendim bugünkü (3 Mart 1980) Saklambaç; gazetesini okudunuz zannediyorum. Orada size aid olduğu yazılan bir açıklama var. Bu konuda ne dersiniz. 

S.KAYA: Söyleyeceğim şu ki, yayımlanan bu sözler bana aid değildir. 

Bu konuda sadece Günaydın Gazetesi'nden edilen bir telefona verdiğim cevap vardır. 
O'da şöyle: Telefondaki şahıs Günaydın Gazetesi'nden olduğunu söyledi. “Resmi nikahla yapılan evliliklerden meydana gelen çocüklar piç midir ?” sorusunu sordu. Ben de cevaben (aynen hatırlıyorum) “Resmi nikahla yapılan evliliklerden doğan çocukların piç olmaları mümkün değildir.” dedim. Hepsi bu kadar. 


SEBİL: Yani siz “dini nikâh kıydırılmasa da olur, veya buna lüzum yoktur” demediniz? 

S.KAYA: katiyetle hayır. Zaten soru soran sahıs başka birşey sormadan görüşmemiz ,sona erdi. 

SEBİL: Nikah hakkında kısa bir:malümat istirham etsek. 


Müftüsü 


HAFTADAN HABER/YORUM 


ile Mülâkat 


Allah (c.c)'ın emrine ittibaen ve Peygamber (S.A.V.) Efendimizin Sünnetine uygun olarak nikah kıydıran mü'minler bir dini emri yerine getirdiklerinderi dünya ve ahiret sevabına nail olurlar. Bu sebeple dini nikahın 

yaptırılması gereklidir. 

SEBİL: Resmi Nikah dini nikahın yerini tutar mı ? Muamelat veya ibadet bakımından eksiklikler var mı ? Bunlar nelerdir ?.. 

S.KAYA: Yapılan resmi nikahlarda nikahın rüknü olan kabul, icap ve şahitlerin bulunması 

hasusu tamamdır. Noksan olan kısım dini ve ibadet yönünün nikah esnasında Allah (c.c.) 

adıanılarakbelirtilmemesinden husüle gelmektedir. 

Bu husus da tamamlandığı takdirde veni 


evliler bu mukaddes evlilik bağının tam manası ile yerine getirildiğinden emin olarak veni 


beraberliklerine başlayabilirler. 


“SEBİL: Günümüzdeki uygulama ne durumdadır ? il 

S. KAYA: Bütün müslümanlar resmi nikahın yanında dini nikahı da eksik etmevip tamamlamaktadırlar. Müslümanların bu şuura sahip oluşları şüphesiz memnunivetle karsılanacak bir durumdur. 

Bunun yanında dini nikâhın daha kolavlıkla aktedilebilir hale getirilmesi için gerekli imkânlar devletce aranmalı ve hazırlanmalıdır. 

SEBİL: Teşekkürler Efendim. 

S.KAYA: Bu konuda bazı istifhamları gidereceğiniz için asıl ben teşekkür ederim. 


S.KAYA: Memnuniyetle; Aiketim iki yönü vardır. Binicisi muamelat ki, buna dünyevi yönde: : diyebiliriz. İkincisi, dini ve ibadet 


“yönüdür. 


Muamelat yönünün ikmali içini e nin (Erkek ve Kadın) iki şahit huzurunda (.2 


erkek veya erkek, 2 kadın) birbirlerini karı-.....- fi.“ 


kocalığa kabul ettiklerini ikrar ve icaptan- > 


ibarettir. 


Din 'veiibadet yönü ise: Bu husus Cenâb-ı Hakk'ın erkekle kadının nikahlı yaşamasının... 
helâl, nikahsız yaşamasını haram kılmasıyla 


meydana gelmiştir. 


OF'TAKİ 
AKINCILAR 


Üç ay önce bombalı | pankart astıkları, içkili /okâ. zalara ve kumar- 
“hanelere patlayıcı madde attıkları ididası ile tevkif olunan onbeş akını gencin isticvabı devam ediyor. 
Gençlerin tevkif sabeplerinden birisi olarak da İKO (İslâm KurtuluşOrdusu) 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kurdukları ileri sürülmüştü. 
Gençlerin ondördü 15-20 gün: 


lük bir mevkufluktan sonra tahliye 


edilmiş, fakat İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü son sınıf talebesi Dursun Ali Ayyıldız üç ay hapishanede tutulmuştur. 

Kendilerine çeşitli suçlar isnad olunmak istenen gençler, ilk onbeş 


gün nezarethande ağır işkenceye 


uğradılar. Falakaya' yatınlıp ayaklan yürüyemez hale gelinceye kadar dövüldüler| İçlerinden yedi kişi rapor alarak bunu tesbit ettirmişlerdir. 


Gençlerin aynca mahallin Jandarma 


yüzbaşısı hakkında dava açtıkları öğrenildi. 
#5 Akıncı gençlerden Trabzon Or- 


man Fakültesi'nde okuyan Turgut 


Balık ise tahliyeden yirmi gün önce 


yakalanmış ve ağır tazyiklere maruz . 


kalmıştı. 

Bu gençlere yapılan eziyetlerde, Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu- 
“nun Of'ta yapmak istediği bir konuşmada kendisine içinden çıkama- 


dığı sorular sormuş olmalannın darol - 


“oynadığı söylenmektedir. 


e hir” nın v2 1 

işgalinin akisleri bütün dünyada devam 

i ediyor. Bazıları devekuşu gibi kafalarını kuma gömüp, tehlikeden kurtulmaya (!) 
çalışırken, bazıları da kısa görüşlülüklerinin kurbanı oluyorlar. Yukarıdaki karikatür, . 

- beşinci kıt'a Avustralya'da çıkan İngilizce © 


The Herald” 
© yanan bomba şe 
, Avustralya? ya dikilmiş Amiral Nelson 


etesinde yayınlandı. Fitili 


heykeli ile “çağdışı” olarak temsil edilen “muhalefetteki İşçi Partisi lideri * 


dır. Kör gözüne koyduğu eski moda bir dürbünle bakan ve tabii Rusya'yı göremeyen Hayden: © Afganistan'ın 15.000 
km . uzakta olduğunu,Sovyetlerden 


a Avustralya” ya zarar gelmiyeceğini 


söylemektedir... Bu karikatür Hayden'in 


yukarıdaki şekilde bir beyanat vermesi üzerine yayınlanmış bulunuyor. 


“ Hayden” 


indeki dünyanın üzerinde 


w 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pim — 


KAİDELERİ 


Vefa ÇAMDİBİ 


a 


LAlRRDAŞ ipinin 


KR ai Külliye" 


fakat 
AHU ng Hany 


MECELLENİN ANA 


Mecelle, bilindiği gibi, İslâmi esaslara uyularak hazırlanmış bir kanun mecmuasıdır, mevcud haliyle dejiçine saldığı bahisler için mühim bir kaynaktır. 


© Mecelle'nin birinci maddesi “fıkıh ilmi”nin tarifidir. İkinciden yüzüncüye kadar olan maddelere ise “Kavâid-i Fıkhiyye” veya “Kavâid-i Külliyye” adı 


verilir. 


Bu doksan dokuz il * “ana prensipler” olmak bakımından önemi büyüktür. Ayrıca halk arasında, bazı maddeleri de atasözü gibi meşhur 


olmuştur. 


Gazetemizin 201 -208” nci 


sayılarında bu LE en meşhur olan 


bazılarının açıklamalarını yayınlamıştık. Okuyucularımızın açıklamasız da olsa, tamamı hakkında bir fikir edinmeleri için, bu sayımızda, maddelerin 


hepsini yayınlıyoruz. 


1: Bir İşden maksad ne ise hüküm ona göredir. 

2. Ukudda itibar makasıd ve manıyedir, elfaz ve mebaniye değildir. 

3. Şek ile yakin zail olmaz. 

4. Bir şeyin bulunduğu hal üzere kalması asıldır. 

5. Kadim kıdemi üzere terkolunur. 

6. Zarar kadim olmaz. 

7. Beraet-i zimmet asıldır. 

8. Sıfat-ı arızada aslolan ademdir. 

9. Bir zamanda sabit olan şeyin hilafına delil olmadıkça bekasıyla hükmolunur. 


10. Bir emr-i hadisin akrab-i evkatine iza feti asıldır. 
11. Kelamda aslolan mâna-yı 


37. Adeten mümteni olan şey hakikaten mümteni gibidir. 

38. Ezmanın tegayyüriyle ahkâmın tegayyürü inkar olunamaz. 

39. Adetin delâletiyle mâna-yı hakiki terkolunur. 


40. Adet ancak muttarid yahud lib oldukda muteber olur. 
tibar galib-i şayiadır nadire değildir. 
42. örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir.. 


43. Beynet-tüccar maruf olan şey beynlerinde meşrut gibidir. 

44. Örf ile tayin, nas ile tayin gibidir. 

45. Mani ve muktezi tearuz ettikde mâni takdim olunur. 

46. Vücudda bir şeye tabi olan hükümde dahi ona tabi olur. 

47. Tabi olan şeye ayrıca hüküm verilemez.' 

48. Bir şeye malik olan kimse o şeyin zaruriyyatından olan şeye dahi malik olur. 


49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 


55. 
56. 


57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 


e 


Asıl sakıt oldukda fer'i dahi 


sâkıt olur. 

Sakıt olan şey avdet etmez. 
Bir şey bâtıl oldukta onun 

zımmındaki şey dahi batıl 

olur. 

Aslın ifası kabil olmadığı halde bedeli ifa olunur. 

Bizzat tecviz olunmayan şey 

bitteba” tecviz olunabilir. 
İbtidaen tecviz olunmayan 

şey bakaen tecviz olunabilir. 
Bakâ ibtidadan esheldir. 
Teberru ancak kabz ile 

tamam olur. 


Raıyye yani tebea üzerine tasarruf maslahata menuttur. 

Velayet-i hassa velayet-i ammeden akvadır. 

Kelâmın i'mali ihmalinden evladır. 

Mâna-yı hakiki müteazzir oldukta mecaza gidilir. 

Bir' kelamın i'mali mümkin olmaz ise ihmal olunur. 
Mütecezzi olmayan bir şeyin ba'zını zikretmek küllünü zikr 


gibidir. 


63. 


64. 


Mutiak ıtlakı üzere cari olur, 

eğer nassan yahud delaleten 

takyid delili bulunmaz ise. 
Hazırdaki vasıf: lagv ve 


.gaibdeki vasıf muteberdir. 


65. 
66. 


67. 


68. 
69. 


70. 
71. 
72. 


73. 
74. 


75. 


Sual cevabda iade olunmuş addolunur. 

Sakite bir söz isnad olunmaz. 
Lakin ma'rız-ı hacette sükut beyandır. 

Bir şeyin umur-ı batınade delili o şeyin makamına kaim olur. 

Mükatebe muhatabe gibidir. 
Dilsizin işaret-i mühudesi lisan ile beyan gibidir. 


Tercümanın kavli her hususta kabul olunur. 

Hatası zâhir olan'zanna itibar yoktur. 

Senede müstenid olan ihtimal ile huccet yoktur. 
Tevehhüme itibar yoktur. 
Burhan ile sabit olan şey iyanen sabit gibidir. 


Beyyine müddei için ve 


yemin mün kir üzerinedir. 


- 
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76. Beyyine hılaf-ı zahiri isbat ve yemin aslı ibka içindir, 
77. Beyyine huccet-i müteaddiye ve ikrar huccet-i kasıradır. 
78. Kişi ikrarıyla muahaze olunur. 
79. Tenakkuz ile huccet kalmaz. 

Lakin mütenakızın aleyhine olan hükme halel gelmez... 
80. Asıl sabit olmadığ halde fer'in sabit olduğu vardır. 

81. Şartın sübutu indinde ona muallak olan şeyin sübutu lazım olur. 


82. Bikaderil-imkan şarta müraat olunmak lazım gelir. 

83. Vaadler suver-i ta'liki iktisa ile lazım olur. 

84. Bir şeyin nef'i mukabelesindedir. 

85. Ücret ile zaman müctemi 

olmaz. 

86. Mazarrat men fat mukabele sindedir. 

87. Külfet nimete ve nimet külfete göredir. 

88. Bir fiilin hükmü failine muzaf kılınır ve mücbir olmadıkça amirine muzaf kılınmaz. 

89. Mübaşir yani bizzat fail ile müesebbib müctemi oldukta hüküm o faile muzaf kılınır. 


zamanı 


” 90. Gevaz-ı Şer'i zamana münafi 


“olur. 

91. Mübaşir müteammid olmasa da zâmin olur. 

92. Müteşebbib müteammid olmadıkça zâmin olmaz. 

93. Hayvanatın kendiliğinden olarak cinayet ve: mazarratı hederdir. 

94. Gayrın mülkünde tasarrufla emretmek bâtıldır. 

95. Bir kimsenin mülkünde onun izni olmaksızın ahar bir kimsenin tasarruf etmesi caiz değildir. 

96. Bila sebeb-i meşru birinin malını bir kimsenin ahzeylemesi caiz olmaz. 

97.-Bir şeyde sebeb-i temellükün tebeddülü o şeyin tebeddülü 

. makamına kaimdir. 

98. Kim ki bir şeyi vaktinden evvel isti'cal eyler ise mahrimiyetle muateb olur. 

99. Her kim ki kendi tarafından tamam olan şeyi nakzetmeğe sa'yeder ise sa'yi merduddur. 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 


dig: 
20. 


21. 


hakikidir. 


. Tasrih mukabelesinde delale- 


te itibar yoktur. 

Mevrid-i nasda ictihada mesağ yoktur. 

Alâ hılâfil-kıyas sabit. olan şey, sâire makisün aleyh olmaz. 

İctihad ile ictihad nakzolunmaz Meşakkat teysiri celbeder. 

Bir iş zik oldukda müttesi' olur. 

Zarar ve mukabele bizzarar yokdur. 

Zarar izâle olunur. 

Zaruretler memnu olan şeyleri mubah kılar. 

Zaruretler kendi mikdarlarınca 


takdir olunur. 


22. 
23. 
24. 
25. 


26. 


21. 
28. 
29) 
30. 


31. 


32. 
33. 
34. 


35: 
36. 


Bir özür için caiz olan şey o özrün zevaliyle batıl olur. 
Mani zail oldukda memnu avdet eder. 

Bir zarar kendi misliyle izale olunamaz. 

Zarar-ı ammı def' için zarar-ı has ihtiyar olunur. 

Zarar-ı eşed zarar-ı ehaf ile izale olunur. 

İki fesad tearuz ettikde ehaffı irtikab ile a'zamının çaresine bakılır. ? 
Ehven-i şerreyn ihtiyar olunur. 
Def'i mefâsid celb-i menâfi' den evladır. 

Zarar bi kaderil-imkan def” olunur. 

Hacet umumi olsun hususi olsun zaruret menzilesine tenzil olunur. z 
Iztırar gayrın hakkını ibtal etmez. 

Alması memnu olan şeyin vermesi dahi memnu olur. 
İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnu olur." 
Adet :muhakkemdir. 

Nasın isti'mali bir huccettir ki onunla'amel vacib olur. 


“KUR'AN - 1 


(Baştarafı 2. Sahifede) 


NEDİM URHAN 


5 ORU: Kur'an-ı Musavver adında 
bir Kuran tercemesi neşrediliyor. 


İçine insan dahil her türlü resim konmakta. Bu hususta sizin görüşünüz nedir ? 

CEVAP: Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ulviyyetini, yüceliğini gölgeleyici mahiyettedir. Genel olarak bunlar birer tefsir mahiyetinde de düşünülemez. Tezyinat olark Kur'an-ı Kerim'e ancak İslâm'ın müsaade ettiği ölçüler içinde kenar süslemeleri yapılabilir. 

SORU: Eserdeki resimler 


vâkdâyı yansıtabiliyor mu ?Mese- 


lâ: Er-Rahman suresinin 60. 
Ayet-i Kerimesinin altına konan 


resimde, ihsan olarak Cennette 


birer kese para dağıtıldığı gösteriliyor, ne dersiniz ? 

CEVAP: Elimizdeki bu dergi Kur'an-ı Musavver olmaktan daha çok aralarına Kur” arı ayetleri serpiştirilmiş bir resimli kitap görünümündedir. Çünkü resimli Kur'- an olamaz.Böyle basit yollara tenezzül etmek İSLÂMİ İTİBARI-MIZA DA GÖLGE DÜŞÜRÜR. 


MUSAVVER 


Y.Vehbi YAVUZ 


ORU: Kur'an-ı Musavver 

adında bir Kur'an neşrediliyor, sizce bu konuda İslâm'ın görüşü nedir ? 

CEVAP: Kur'an-ı Kerim bize Allahtan resimsiz olarak nâzil oldu. Resimli Kur'an ise henüz nâzil olmamıştır. Böyle bir ifadeyi kullanmak ve böyle bir şeyi bas- 


mak HARAMDIR. Böyle şeyler 


ilerde daha büyük fitnelerin ortaya çıkmasına yol açar. 


SADREDDİN YÜKSEL 


Sadredin Yüksel hocaefendi ile görüşmemizde, kendisini bu neşriyata taraftar bir tavır içinde bulduk. Ancak görüşlerini yayınlıyacağını söyliyerek, yazmamızı istemedi. Nitekim “Hicret” gazetesinin 17'inci sayısında resmin caiz olduğuna dair bir yazısı yayınlan- 

.dı. Bahsimizin resmin câiz olup olmadığı değil, Kuran'ın “resimli” olarak çıkarılıp çıkarılmaması olduğu mâlumdur. Kendisi hem resmin hem de resimli Kuran'ın câiz olacağı görüşünü bu yazısında 

-savunmaktadır. Kendisine herhalde gereken cevaplar verilecektir. 


Görüldüğü gıoi (görüşlerini kelirten fakat, yazmama müsaade 


Sizin yakın alâka ve guvcninizle çok keca bir zanıanda büyük gelişme gör terdik, Geniş bir arâzi üzerinde hurulu'tesislerimi'zle yerek ülke iktisödiyatına katkımız, gerekse ortakları muza Sunduğumuz verimlilikten ötü-Tü sevinçliyiz. 


etmiyen bir zat hariç) memleketimizin, :sahasında otoriter ilim adamları iddia edildiğinin tam aksine, BÖYLE BİR KİTABIN BA-SILMASININ, REKLÂMININ YAPILMASININ ve ELLERDE BULUNDURULMASININCAİZ 
OLMADIĞI GÖRÜŞÜNDE, TA- 
BİR CAİZSEİCMA ETMİŞLER- 
DİR. HATTA BİR KISMI DAHA 
KESİN İFADELERLE HARAM 
OLDUĞUNU SÖYLEMİŞLER- 
DİR. |; 

.Bilmem anlamayan kaldı mı 


ZE, 


ELİF HAYVANCILIK TİCARET A.Ş. 


YAKIN ALAKANIZLA 


Ş/MDİ 


Bı yakın alâka ve güvenden güç ala rak sizden gelen taleblerle 500.000 
liradan 30.009.000 liraya çıkarttık. 


SİZE YENİ BİR 
IMKÂN 
HAZIRLADIK 


Çol. kisa bir zaman için$izde ES-KI ORTAKLARIMIZLA AYNI HAK 
LARA SANİB olan hisse senetleri - mizden satın 3larak bizim bu yüruyü Şürmize katılmanız dah3 güçlü olacı Biz. Alacağınız her hise senedi. size kârlt bir yatırıma iştirâk ve iküsüdi istiklâl möcâdelesine bir güç katma mânâsını taşıyacaktır, 


KISA BİR 
ZAMAN İÇİN 


Kısa bir zaman için beheri (o 5.000 
“liradan satışa arzettiğimiz senetleri almak üzere bizzat gelirseniz görü - ür, çalışmalarımızı anlatır. size tes ve arazilerimizi gezdiririz, .Bek liyoruz... 
ADRESİMİZ: Hacı Bayram Cad. Eti zafer Sk. Nu: 1$ ULUS - ANKARA 


BİZİMLE 
BİRLİKTE 
YÜRÜMEK 
İSTER MİSİNİZ? 


DOÇRU - IYI - GUZEL - 
AYDIN LİK BİR YOLDA 


| 
il 
İ 


SEBİLeSAYI: 218 


dini sumlli ere Mezhebler neden ve ne zaman çıktı? 
©  Hakmezhebler hangileridir? 


Mezhebsiz olmak mümkünmüdür? 


'du. k 


SORULAR: | 


1. Mezhepler, Peygamber efen-! 


dimiz zamanında var mıydı? Ne zaman çıktı? Neden ve nasıl çıktı? 
2. Kaçtane hak mezhep vardır? 
3. Bir müslüman, bu mezheplerden birine uymadan, kendi başına; 


l i l 
| 
| 


“Kur'an ve hadisten hüküm çıkararak, 


CEVAPLAR: 


Şer'i hükümlerin vaz”ı (konulma- i sı), İmam ve müctehidlerin zuhuru, : mezheplerin çıkışı ve İslam âlimlerinin i buhusustakiçalışmaları yedi devreye (kısma) ayrılabilir: 


1- Asrı Saadet. İslamın başlangıcından Resulü Ekrem (S.A. .V.Y in vefatına ( Hicri 10. yıla) kadar. 


2 - Büyük sahabiler devri. ,Resulü - 
Ekrem'in vefatı ile başlar, dört halife - devrinin kapanmasıyla sona erer. Gi 10-40) 


3- Genç sahabiler ve Tabi'in | devri. Hicri birinci asrin sonuna ka- . 
dar, hatta biraz daha sonrasına kadar devam eder. 


4- Fıkhın (şeri hükümlerin ve İslam hukukunun) Müstakil ilim olarak ele alındığı devir. Bu devirde büyük fakih'ler (imam ve müctehitler) yetişmiş ve mezhepler çıkmıştır. Hicri üçüncü asrın sonuna kadar devam . 
eder. 


5- İslam hukukunun münakaşalı ve daha geniş çapta ele alındığı devir. 
Bu sürede bir çok meseleler zuhur etmiş, büyük kitaplar yazılmıştır. Bu devre, Bağdat'ta Abbasi hilafetinin yıkılışına ve Tatarların İslam memleketlerine saldırdığı zamana kadar ve daha sonra biraz da Mısır'da devam eder. Takbiren Hicri altıncı asrın sonuna kadardır. 


6- İctihadların durup taklidinbaşladığı çağ. Abbasi devletinin yıkılışından hilafetin ilgasına kadar; 
(1923). 


7- Hilafetin ilgasından zamanımıza kadar. 


ASR-I SAADET ! 


(S.A.V) zamanında mezhepler olamazdı. Zira İslam dininin ana kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Resulü Ekrem'in bizzat kendisi idi. 

Cenab-ı Allah kullarının ihtiyaçlarına göre murad ettiği ayetleri; 

indiriyor, Peygamberimiz de gerektiği gibi ayetleri şerh ve izah ediyor, 

böylece şer'i hükümler konuluyor- 


A srı saadette Peygamberimiz: 


“Kur'an'dan müminler için şifa | ve rahmet vesilesi hükümleri ihtiva eden ayetleri indiririz...“(1) 


DİN/AHLAK/TASAVVUF/HİKMET 


dini tatbik edebilir mi? 

4. Bu zamanda mezhepleri tanımayan kimseler var mıdır? Bunların hükmü nedir? 

5. “Telfik-i mezâhib”” ne demektir? Nasıl olur? Câiz midir? Ne kadarı caizdir? 


MUSA ŞENSİN - NİKSAR/TOKAT 


“...Biz sana da öğüt vericiyiz." 
(Kur'an'ı) gönderdik. Ta. ki onunla insanlara ne indirildiğini beyan edesin ve onlar da düşünsünler.”(2) 

“Biz sana kitabı ancak onların anlaşmazlığa uğradıkları şeyi apaçık beyan etmen için indirdik, iman edenlere de bir kılavuz ve rahmet olarak.” (3) i 


Müslümanlar her şeyde Resulü Ekrem'e baş vuruyorlar, o da bütün müş küllerini hallediyor; yapmaları gereken şeyleri emrediyor; yapmamaları gereken şeyleri yasaklıyordu. 


“Resullulah'ın size emrettiklerini alın (yapın), size yasak ettiklerinden kaçının”. (4) Resulullah'ın emir ve 


- İşaretleri.çoğu zaman vahye (Kur'- 


an'a) dayanıyor, bazen ictihad yapıyor, bazen de Ashab'ı Kiramın ile ri gelenleri ile istişare ediyordu. 

“...Bazı hususlarda onlarla iştişare et. Azmedince (yapacağın işi azmedince) Allah'a tevekkül kıl. Çünkü Allah kendisine dayananları sever.”(5) 


Resulullah (S.A.V.) dünya 

ile alâkalı bazı hususları da müslümanların tasarruf ve görüşlerine 

bırakıyordu. Bu meyanda Resulü 

Ekrem (S.A.V): “Siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz” buyurdu. 


Bu dönemde muhtelif mezhep- * 


ler yoktu. 


BÜYÜK SAHABİLER DEVRİ * 


p eygamberimizin vefatından 


sonra şer'i hükümlerde müs- . 

lümanların baş vuracakları ' kaynak, başta Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerifler olmak üzere sırası ile dört halifeye, Ebu Bekr, Ömer, Os-: man, Ali (R.A.) ve diğer büyük sahabilere baş vuruyorlardı. Hüküm kaynakları: Kuran, Sünnet (Hadisler) ve bu iki temele dayanan kıyas ; ve icma idi. 

Önce Kur'an'a baş vuruyorlar, ihtiyaca göre gereken hükümleri çıkarıyorlar; onda bulamazlarsa sa- | hih hadislere müracaat ediyorlar; ! 
yeni zuhur eden meselelerine Kur - an ve hadisde de hüküm bulamazlarsa, kıyas yolu ile fetva veriyorlardı. Kıyas yapmak için Kur'an ve 


hadisde benzer bulamazlarsa, kendi | görüş ve ictihadlarını beyan ediyor- | 


——— 


lar, bunun üzerinde ittifak ediyor- ; lardı. Buna da “İcm'i ümmet” de-: nilmektedir. 


GENÇ SAHABİLER VE TÂBİ'İN 
© DEVRİ İ 


ilim (Kuran ve hadis) alan 

Tabi'in devri, Hicri 41. senesinden yani Hz. Hasan'ın halifeliği Muaviye'ye bıraktığı zamandan Emevi devletinin zayıfladığı zamana (ikinci asrın ilk zamanlarına) Kadar devam eder. 

Bu devirde Ashab (R.A.) muhtelif memleketlere dağıldılar. Gittikleri yerlerde İslam'ı öğretmek ve yaymak için çok gayret sarf ettiler. 
Kimi Kur'an'ı öğretiyor ve. manasını anlatıyor, kimi hadis öğretiyor du. Her birinin etrafında Tabi'inden bir çok kimseler toplanıyor, ilim alıyorlar, fetvalarda ve İslam dininin öğretilmesinde hocalarına (sahabilere) yardımcı oluyorlardı. Bu çağda : ashab ve ulema birbirinden o kadar 


(GG enç Sahabiler ve onlardan 


. uzak kalıyorlardı ki, ancak Hacca , 


veya Umre'ye gittiklerinde Mekke ve Medine'de buluşabiliyorlardı. 

Bu devirde de ictihad ve fetvalarında kitap (Kur'an) ve sünnete (hadise) dayanıyorlar, çok miktarda hadis rivayet ediyorlardı. Fakat bunları yazmıyorlar, ezbere öğrenip öğretiyorlardı. Bu hal Hicri birinci - asrın sonuna kadar devam etti. Ondan sonra ' hadisler yezımaya başlandı. 

Bu hususta ilk düşünen adalet ve takvasıyla meşhur halife Ömer b. 
Abdilaziz oldu. Halife, zamanla hadislerin kayb olmasından korktu. 
Çünkü muhaddisler bir taraftan vefat ediyorlar, bir taraftan da savaşlarda şehit oluyorlardı. 

Halife İslam memleketlerinde ulemaya yazarak: Resulullah'ın sahih hadislerini toplamalarını ve yazmalarını emretti. Böylece zihinlerde muhafaza edilen hadisler kitaplara da yazılmış oldu. 

Bu devirde ilmi ve fetvası ile meşhur olanlardan bazıları şunlardır: 

Medine'de: Sahabilerden mü- 
'minlerin anası Aişe (R.A.), Abdullah b. Ömer (R.A), Ebu Hüreyre RAY We 

Tabi'inin ileri gelenlerinden Said b. el-Museyyib, Ali b. el-Hüseyn, Zeynel Abidin (on iki imamın dördüncüsü), Nâfii, Şıhâbı'z-Zuhri... 

Mekke'de: Ashabdan: Abdullah ' b. Abbas (R.A); Tâbi'inden: Mücâ- | hid, İkrime, Ata b. ebi Rebah... 

Küfe ulemasından: Alkame en-Neha'i, Mesrük, Sa'id b. Cübeyr.... 

Basra'da: Resulü Ekrem'in hâ-. 
dimi Enes (R.A), Hasan el- Basri, İbni Sirin... 

Şam'da: Mekhül, Recâel-Kindi, Ömer b. el-Abdilaziz (Emevilerin 8. 
halifesi) .. 

Mısır'da: Abdullah b. el-Amr b. 
el-As. (R.A), Ebul Hayr el-Yezni' 


“veriyorlardı. 


SAYFA: 11 


(Mısır müftüsü). 


Yemen'de: Tâvüs b.'el- Keysan, i Yahya b. ebi Kesir... 

Ehli sünnete uymayan .mezheplerden, Şi'a ve Hariciler de bu devirde çıktı. 

Bu dönemde de mezhebler kurulmadı, Farazi meseleleri ele alıp onlaracevap hazırlamak için ictihad yapmıyorlar, vukü bulan meselelâre, Kur'an ve hadise dayanarak fetvâ Müslüman cemaati bulunan her ülkede sahabiler veya onlardan ilim ve feyz alan Tabi/iler bulunduğu için müslümanların dini meseleleri kolayca hallediliyordu. 


MEZHEBLERİN KURULUŞ DEVRİ 


ezheb imamlarının zuhuru ve 

mezheblerin kuruluş devri: 

Bu çağ, hicri 2. asrın başla-. 
rından 4. asrın ortalarına kadar devam eder. 

Bu dönemin. başlarında Emevi devleti yıkıldı, Abbasi devleti kuruldu, hilafet makamı da Şam'dan Irak'a intikal etti. Abbasi devletinin ikinci halifesi Ebu Cafer el Mansür Bağdat şehrini inşa etti. ve orayı İslam memleketlerinin başkenti yaptı. Şehir Dicle nehri kıyılarında gelişip uzadı; halife her yönden alimleri, fakihleri, muhaddisleri Bağdat'a celb etti. Şehir, ilim, irfan, sanat ve ticaret merkezi haline geldi. 

İslam ülkeleri genişledikçe çeşitli ırklardan müslümanlar çoğaldı, buna paralel ulema arttı. Bundan önceki devirlerde tohumları atılan ilmi hareketler bu dönemde meyvasını vermeye başladı. Bizans'dan, İran'dan bir çok, kitaplar tercüme edilerek İslam dünyasına yeni yeni eserler kazandırıldı. Bütün İslam memleketlerinde medresel er inşa edildi, Kuran-ı Kerim hafızları çoğaldı, ülkenin her yönüne dağıldı. 
Nafi, İbni Kesir, Ebu Amr, Asım, Hafs, İbni Âmir, Yâkub, Hamza, Kisâi, Ebu Cafer... gibi kurralar ( — kıraat imamları) bu devirde yetişti. 

Hafızalardaki hadisler yazılarak büyük cild ler meydana getirildi. 
Fıkıh (İslam hukuku) müstakil ilim oldu. Fakihler, imam ve müctehidler çoğaldı. Müslümanlar çoğaldıkça ilmi, ictima'i, ticari, hukuki, siyasi vesair bir çok yeni yeni meseleler meydana çıktı. Artık ictihad zaruri bir hale geldi. Böylece ictihad, ilmi ve metodlu bir şekilde başladı. Bu arada bir çok mezheb imamları çıktı, ve dört mezhep kuruldu. Bunlar tarih sırası ile: 


(1) İsra Suresi: 28, 
(2) Nahl Suresi: 44, ie) e :64, 
(4) Hasr vi 7, 
(5) Âli İmran Suresi: 159, 
© — DEVAMIVAR 


Dr. M.Yaşar KANDEMİR 


İst. Y.İ.E. Hadis Dersi Öğretim Üyesi 


vie ke .. İİ. EĞ Kd 
İİİ 
ME EA GİSNZ 
AZ Cİ a. 
Aİ ELA GELİNE Sİ 


EL ES AE İ di 1 bei ei e ASRA 


Amr ibni'l-Ahvas el-Cüşemi (r.a.), Rasul-i ekrem(s.a.)in-Allaha hamdü. 
sena edip ondan korkulması gerektiği - ni hatırlatarak öğüt verdikten sonra-Şöyle buyurduğunu dinlemiştir: 

“Ashabım! Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyyetimi tutunuz. Zira onlar sizin emriniz altındadır. Kesin olarak bildiğiniz bir ahlâksızlık 


yapmadıkları takdirde onlar üzerinde 


zorbalık: kurmaya hakkınız yoktur. Eğer gayr-i ahlâki bir hareket yaparlarsa, onları yataklarında yalnız bırakın, bir yerlerini incitmeyecek şekilde dövün; ama size itaat ederlerse aleyhlerinde yol aramayın. 

“Şunu bilin ki, sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır. 

“Sizin onlar üzerindeki haklarınız, yatağınızı yabâncılardan korumaları, istemediğiniz kimseleri evinize almamalarıdır. 

“Onların sizin üzerinizdeki hakları. 
da, kendilerine iyi bir kıyafet ve geçim imkanı sağlamanızdır.” 

(Tirmizi, radâ, 11;İbni Mâce, nikâh, 
3) 


YÜZÜNE VURMA 
ÇİRKİNSİN DEME 


Kadınlara nisbeten erkekler daha güçlü ve dayanıklı olduğu için Allah taâla, kadınları erkeklerin şefkat ve himâyesine emânet etmiş ve onların aile reisi olduğunu bildirmiştir. (nisa süresi,34) Buna rağmen kadın, huzursuzluk çıkarırsa durum ne olacaktır? 
Ayet-i kerime bu soruyu şöyle cevaplandırıyor: 

“İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah, kendi haklarını nasıl koruduysa, onlar da erkeklerinin haklarını öylece korurlar. Serkeşlik etmelerinden korktuğunuz kadınlara gelince: Onlara önce öğüt verin, vazgeçmezlerse kendilerini yataklarında yalnız bırakın. Yine yola gelmezlerse dövün. Size itaat ediyorlarsa aleyhlerinde bir yol aramayın.” “Nisâ Süresi,34) 

Görüldüğü üzere hadisimiz, bu ayet-i kerimenin şerhi durumundadır. 
Böyle olunca, kadınların ıslâhı hususunda takip edilmesi gereken yolu gösteren de Allah taâladır. Bizzat yarattığı varlıkların ruhi problemlerini ve onların en iyi nasıl eğitileceklerini Allah taâla kadar hiç kimsenin bilememesi son derece tabiidir. O halde, eğitirken hafiften ağıra doğru tedrici bir seyir takip eden bu ilâhi terbiye şeklinde kimse dil uzatamaz. Böyle olması gerektiği için, öyle emredilmiştir. 

Kadın erkeğin iffetidir. Namusunun bekçisid ir. Bu sebeple kadın, ırz ve namusunun üzerine titreyecek. İf- 

.fetine toz kondurmayacaktır. Eve girmesine kocasının izin vermediği kimseleri kapıdan içeri sokmayacak, değil bir yabancıyla, kocasının görüşmesine 


izin vermediği akrabadan bir kadınla dahi bir arada bulunmayacaktır. 

Buna mukabil erkek de karısının aleyhinde bir kötülük! düşünmeyecek, onu kendi ictimai seviyesine uygun bir şekilde yedirip giydirecektir. Bununla beraber karısının iç alemine, ruh ve gonül dünyasına karşı saygılı olacak, hanımların bilhassa dikkat ettiği bazı mevzularda hesaplı konuşmaya çalışacaktır. Aşağıdaki hadis-i şerif, Nebiyy-i mükerrem efendimizin bu mevzuda ne kadar hassas düşündüğünü göstermektedir: 

Muâviye ibni Hayde (r.a.)den: 

“- Ya Rasulellah! Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkınedir?” diye sordum. Şöyle buyurdu: 

“- Yediğiniz ölçüde yiyimlerini, giydiğiniz ölçüde giyimlerini sağlamak, yüzlerine vurmamak, yaptıkları işin ve kendilerinin çirkin olduğunu söylememek, onları yataklarında yalnız bırakmak icab ederse, bu işi yalnız ev içinde yapmaktır.” (Ebu Dâvud, rada, 41; 


- İbni Mâce, nikâh, 3; Ahmed İbni Han- 


“bel, Müsned, IV, 447; V,3) 

İslâmın kadını ezdiğini, ona değer vermediğini söyleyenlere. bu hadisi göstermelidir. Efendimiz, kadının yiyim ve giyim gibi en zaruri iki maddi ihtiyacına çözüm getirdikten sonra, onun son derece hassas ruh dünyasına saygılı” olmak gerektiğine dikkati çekmektedir. 
Her şeyin maddi açıdan'ele alındığı bir çağda kadının psikolojik yapısını gözeterek-onun gönlünü en çok kıran, maneviyatını alt-üst eden kaba davranışlardan sakındırmaktadır. 

Kadın ruhunu herşeyden fazla yıpratan, onu derin acılara boğan en kötü söz, yüzüne karşı çirkin olduğunu söyle - mektir. Kadının bu hassas yanını dikkate alan Hz. Peygamber, güzel olmadığı tarzındaki-ağır ve kaba sözlerle kadıniık gururunun rencide edilmesine izin vermemektedir. İşi böylesine hassas bir ölçüde değerlendiren Rasül-i ekrem efendimizin kadın vücudunun zayıf na-. 
hifliğini, özel. hâli ve gebelik gibi geçici sebeplerle güzelliğinin bazan gölgelendiğini -burada zikr etmese bile-dikkate aldığı muhakkaktır. Kaldı ki, herkesin yüzünü dilediği şekilde yaratan Allahtır. 
Onun yaptığı bir işi, bir tasarrufu beğenmemeye kalkmak büyük bir küstahlıktır. 

Yüze vurmaya gelince, bu yasak herkes için geçerlidir. Çocukların ve kölelerin dahi yüzlerine vurmayı, hatta hayvanların yüzlerini dağlamayı Efendimiz şiddetle yasaklamış; zira yüz, insan şahsiyetinin simgesidir. Yüze vurmak, insana saygı göstermemek demektir. 

Kadın için yüz, ayrı bir ehemmiyet taşır; zira güzelliğini canlı tutmak üzere kadının en fazlaihtimam gösterdiği uzvu yüzüdür. 

Hadis-i şerifin işaret ettiği bir diğer husus da, karısına darılıp ayrı yatmak zorunda kalan bir erkeğin, bu cezayı evin dört duvarı arasında tatbik etmesidir; çünkü bu sırrın ifşa edilmesi kadın için son derece haysiyet kırıcı olduğu gibi, yuvanın yıkılmasını isteyen bazı fesatçı ve dedi-koducu kimselere fırsat verilmesi bakımından da mahzurludur. Evliliğin sona erdirilmesini gerektiren bir zaruret bulunmadıkça, “Kol kırılır yen içinde” kaidesine uyularak başkasını işe karıştırmamalıdır. 


BOŞANMAK İSTEYEN KADIN 


Bir perdelikoxun - 


* Tanınmış bir avukatın yazı hanesi; vakit sabah saat dokuzdur. 
Genç ve şık bir kadın bekleme odasında; asabi ve heyecanlı jestierle*elindeki sinema mecmuasının sayfalarını ardı ardına çeviriyor. Köşedeki masada katip sarı, büyük zarflardan kağıtlar çıkarmakta, notlar almakta ve göz ucuyla kadını süzmektedir y 

Yazıhanenin dış kapısı sür'atle açılır ve avukat içeri girer (şişmanca gözlüklü, saçsız başlı, babacan tavırlı, fazlaca dert dinlemeye alışmış insanlara mahsus müsamahalı jest- 


ler oyapan bir zat genç kadına | 


doğru gider). Affedersiniz Hanımefendi.. On dakika kadar geçiktim. 

(Avukat çalışma masasına geçer ve genç kadın karşısındaki maroken koltuğa yerleşir). 

- Sizi dinliyorum efendim.. Hadise malum: Kocanızdan ayrılmak istiyorsunuz. İyi düşündünüz mü? 

Genç kadın (biraz asabi) 

- Şüphesiz beyefendi. Kararım kat'i olmasaydı sizi rahatsız etmezdim. 

- Yanlış anlamayınız. Hissimizle mi, mantığınızla mı karar verdiniz? 
Çünkü ben kocanızı gıyaben tanıyorum. Zannedersem belli başlı bir kusuru yok. Mesela kumar düşkünlüğü var mıdır? 

- Hayır 

- Şarhoşluğu alkol itiyadı? 

- Hayır. 

- Sizi ihmal ediyor mu? 

- Hayır, ne münasebet? Bunların hiç biri değil. Fakat geçinemiyoruz efendim. Anlaşamıyoruz 

- Çocuğunuz da var sanırım. 

Evet.. 'Bir buçuk yaşında bir de çocuğumuz var. 

(Bir müddet sukutla geçer. 
Avukat düşüncelidir. Ağır bir tonla ve kelimeleri tartarak konuşur) 

-Hanımefendi. Ben avukatım. 
Sizin davanızı alırsam para kazanmış olacağım. Mesleğim ve geçimim bu iştendir. Fakat nihâyet hukuk, yani hak adamıyım. Biz yaşlılarda siz gençlerden farklı olarak fazlasiyle bir de manevi huzur ihtiyacı vardır. 
Eviniz yıkılıyor. Eskiler ölüm ve namus meseleleri dışında 'yıkılan her yuvanın dünyayı sarstığını söylerlerdi. Haydi onu bir tarafa bırakınız; fakat bir koca ki kumarı yok, alkolü yok, dışarda gözü yok, hiç bir ahlaksızlığı yok, çocuğunuz da var. Hakime ne diyelim. 

(Genç kadın gitmek için bir hareket yapar, hırçın bir sesle) 

- Fakat beyefendi. Bunlar meselenin hep dış tarafıdır. 

- İç tarafında ne var efendim? 

Bunu bana apaçık anlatmalısınız ki, müdafaamızı ona göre yapalım. Sizin bu anlatmanızla hangi hakim boşanma kararı verir? 

Genç kadın (Hırçın bir sesle güler) Aman efendim Mehlika aynı sebeple boşanmadı mı? Güzin bir celsede karar aldı. Hem onun iki çocuğu vardı. Siz neden ısrarla maddi sebep arıyorsunuz beyefendi.. Manevi sebep çok.. Bir kere benim istediğim hayat tarzını temin edemiyor. 

Ne gibi efendim? 

- Mesela kazancı müsait değil. 
Bir çay veremiyorum Halbuki, benden daha güzel olmayan bir çok arkadaşlarım var ki, refah içindedirler. Kendisine kaç defa mesleğini değiştirmesi ve ticarete atılmasını söyledim, dinlemedi. Seven erkek fedakarlık yapar değil mi? 

- Fakat kocaıız nasıl ticaret yapabilir efendim? Mesleği lıse öğretmenliği değil mi”"Ne güzel, ne şerefli bir iş.. 

- Evet efendim.. size göre öyle.. 
Akşamları vazifeler tashih etmek, ertesi günkü derse hazırlanmak, talebelerinden bahsetmek üniversiteye asistan, doçent olmaya hazırlanmak ve profesör olduğu zaman da bütün ideali tahakkuk etmiş olmak. 
Elimize geçen para ancak evin zaruri 


-masraflarına kafi geliyor (gözleri 


dolar). söylemesi belki ayıp olacak fakat bir şövalye yüzük bile alamadım. Üzerimdeki manto iki seneliktir. 
Nihayet ben de gençim ve benim.de istediğim gibi yaşamak hakkım değil mi? Sonra basit bir ailenin çocuğu da 


değilim oldukça okudum da.. 

- Fakat efendim. Kanunun boşanma kayıtları... 

- Müsaade ediniz. Sosyeteden zevk almayan bir adam... Eline bir divan, .bir şiir kitabı aldığı zaman kendini unutuyor. Alafranga musikiyi. Mesela kendisi keman da çaldığı halde alaturkaya tercih etmez gözükür. Eve muayyen saatte gelmemi ister. Vakit geçirmek için olsa bile ufak poker partilerini hoş görmez. 


"Vakıa hadise çıkarmaz amma üzül- 


müş gözükür. Ona kalırsa bir aile kadını bu çeşit zevklerden tamamen 
mahrum olmalıdır 3 

(Avukat genç kadının yüzüne dikkatle bakar) Peki efendim... Diyelim ki. bütün bu sebepleri boşanma vesilesi olarak kabul edecek bir hakim bulabildik. Fakat sonra ne yapacaksınız? Muayyen bir fikriniz var mı? 
Çocuğunuz ne olacak? Almak istiyecek misiniz? Sonra evlenecek misiniz? 


(Genç kadın bir lahza düşünür, N önüne bakar) Babası çocuğa çok düşkündür. Hatta benden çok düşkün olduğunu itiraf ederim. Annesi de var. Bakabilirler. Bende bir müddet Ankara'ya dayımın yanına gidip istirahat edeceğim. Evlenmek için bir çok imkanlar var. Fakat henüz kati kararım yok.. Bu sefer çok düşüneceğim efendim. Birincisini daha çok ailenin telkiniyle yaptım. 
Şimdi kendim tecrübe sahibiyim İdeal bir erkek bulmaya çalışacağım. 

(Avukat yazıhanesinde bir hareket yapar. Elinde demindenberi oynadığı kağıt makasını bırakır) Çok rica ederim sizden Şu ideal erkeğin tarifini yapar mısınız bana.. Ayrılmak istiyenlerden umumiyetle bunu duyuyorum ve rnerak ediyorum. Herhalde bu erkeğin muayyen vasıfları vardır. 

(Genç Kadın gülerek) Tabii efendim. . Bir kere bu erkek modern hayatın bütün icaplarını kavramış olacaktır. Serbest meslek sahibidir, zengindir. Ve klasik manasiyle değil de, bugünkü şartlara uyan bir şekilde meziyet sahibidir. Karısının hareketlerini kısıtlamaz kıskanc değildir Modern hayatın bütün icaplarını hoş görür. Bilhassa”kadınlar tarafından beğenilen bir tiptir. Fakat karısına sadıktır. Gezmeyi, eğlenmeyi, hareketli hayatı sever. Moda, sinema. 
mondanite ve sosyete mevzulariyle yakından ilgilidir ve bilgi sahibidir. 

- Böyle bir erkek tanıyor musunuz efendim? 

- Çok.. Yalnız aramak ve buluncaya kadar aramak lazımdır. beyefendi.. Yalnız insan ilk evlenmesinde bunları bilmediği için ancak ikincisinde aklı başına geliyor. 

(Avukat kendi kendine söylenir gibil— Acaba eskiler ne yapıyorlardı? Yani annelerimiz ve anneleriniz. 
Onlar evlendikleri erkekle beraberce - ihtiyarlamak manasına gelen kocamak kelimesinden alarak (Koca) derlerdi. Bir âlın yazısı olarak benimserler ve çok zaman mes'ut olurlardı. 
Bütün saadetleri yuvalarında, çocuklarındaydı. Onların da ıstırapları, üzüntüleri, dertleri olurdu. Hem deşı zinkiler gibi-hayal değil... Fakat bunlara kahramanca mukavemet ederler, çok zaman da yenerlerdi. 

(Genç kadın ayağa kalkar ve sınırlı) Affedersiniz beyefendi. Ben buraya yanlış gelmişim. Siz bana nasihat vermekle meşgulsünüz. Halbuki tanınmış bir avukatsınız. Sizi tavsiye etmişlerdi de.. 

Avukat-Ben de size biraz daha iyi düşünmenizi tavsiye edeceğim. O Zaman bana hak vereceksiniz ve davanızı hemen almadığım için belki bana içinizden teşekkür de edeceksiniz. 

(Genç kadın birâz alaylı) Çok isterdim amma, pek zannetmiyorum efedim. Belki bana hak verecek bir hakim ve bu hakkı alacak avukat bulunacaktır. Allahaısmarladık. Sizi rahatsız ettim efendim. (arkasına bakmadan çıkar gider). 

Avukat, ciddi düşünceli ve üz- gün kadının çıktığı kapıya bakarken ışıklar kararır ve perde iner. 
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TAŞI 


ÇOCUKLARLA 


DOST SOHBETLERİ 


Mehmed Ağabey 


& 


GEDİĞİNE 
KOYMAK 


Selamünaleyküm çocuklar, nasılsınız? 

Aleykümselama Mehmed 
Agabey. hoşgeldin. 

- Hüseyin'in size müjdesi var. z e 
- Hayırdır inşaallah. 

- Babam sakal bıraktı! 
- O! Tebrik-ederim. Hem babanı, hem seni. 

- Beni neden? 

- Eh bu zamanda sakal alışılmış bir şey değil. Çocuktar da hanımlar da sakallı bir baba ister mi, istemez mi bilemiyoruz. Siz demek ailece o meseleyi ohalletmişsiniz. 
Onun için seni de bütün aileyi de tebrik ederim. 


ÂMAN ALLABIM NASIL GIKTIN 
-? OLAMAZ 


0 HÜGZEDEN SEN 
ENEZ BUZ 


HEH... 


SİM EREK ie) 
PALAZ BU BACAK - i 


W 


( PEKİ EFENDİMİZ 
NASIL e 


ÖYLE OLS3 


VE İŞTE BALIN GENE 


ESLİ HALİME DÖNDÜM 9 


X Simi BANA İNANDINIZ M 


v v 


- Ama sakal o kadar az değil ki, dindar olsun olmasın birçok kimse bırakıyor, kesiyor.. 


-Ama bizim bahsini ettiğimiz, müslüman sakalı. 
Moda sakalı değil. 

- Ne farkı var? 


-Bir kere müslüman S$a- . 


kalı, Hazret-i Peygamber'in sünneti diye bırakılır, ibadet sayılır. Sonra, bir daha kökünden kesilmez, sadece makasla düzeltilir. Şekli de muntazam olur. öyle hippile rin veya bozuk fikirli-naydutların sakalları gibi karmakarışık eğri büğfü olmaz: bıyıklar da güzelce kısaltılır. İnsanın 


ÇOCUKLAR İCİN 


dudaklarının üstüne düşüp ağızına girmez. 

- A/ Doğrusu ben, bir kere bırakılınca bir daha kesilmiyeceğini bilmiyordum. 

- İşte babalar anneler bunu biliyor da onun iiçin karar veremiyorlar. herhalde 

- Ama annelerin sakalı çıkmaz kı! 

- Canım, kendi sakalları 


için değil, babaların sakalı . 


için karar verecekler tabii... 
- E! Annem babamın sakalına neden karışıyormuş? 


- Aman çocuklar biz bu 


sakal bahsini galiba fazlaca uzattık. 

- Masaldakıi padişahın sakalı gibi mi... 

- Hah ha! Numan doğru söylüyorsun. Taşı da gediğine koydun doğrusu... 


- Hay Allah, bir türlü bu 


konudan şöyle bir.düze çıkamadık. 

- Düze çıkmak!?. 

- Aman lafı uzatmamak için sadece sorduklarımıza cevap vereceğim. Bir: Taşı gediğine koymak yani tam 


“yerinde söz söylemek. İki: 


Düze çıkmak yani zahmetli karışık yerlerden uzaklaşip rahatetmek.. 

-Ağabey okullarımız açıldı, tatil bitti. 


SİZ EMİR VERDİ —E 
NİZ,BEN DE YERİNE 
GETİRDİM. BASKA BİZ) 
EMİNİZ VAPMIDI 
Ba EFENDİMİZ 2. gel 


İŞ SENE SANA DUS- 
TÜ. SİMDİ BENİ ESEK 
A LILIĞINA SOK... e 


e 


HAYDİ SİHİL2Lİ TUYUM * 


ZNI BİLMİYOZUM ba 


Ea 24 6ÖZUYO- 4 5 
ZA 2UM... MUHAKLAK- Ça 


SAYFA:13 


- Sandığımız gibi değil. Ben sadece karpuz soğutmaktayım. 


- Ya, Evet, Allah size ha yırlı bilgiler nasip etsin. Ders lerinizi güzel güzel çalışın 5inıflarınızı geçin de. yaz tatilinde gönlünüz: rahat olsun. 

- Dersimizi nasıl çalışalım? 


- Bakın çocuklar, ders. 


çalışmak, sınıfta öğretmen dersi anlatırken başlar. 


Öğretmeni çok dikkatli dinle- “ 


meli, o sırada başka hiç bir 


şeyle meşgul olmamalı An- 


laşılmayan bir yer geçince hemen sormalı. 

- Evde çalışmayalım mı? 

- Dur bakalım. öyle ka. 
çamak yok! Bu şekilde. iyice anlaşılan bir konuyu evde ça: lışmak çok kolay olur. Yalnız eve döner dönmez. vakti ise yemek yiyip bes on dakika dinlenip hemen derse otur malı ki. yeni öğrendiği ders aklından çıkmasın. 

- Ezberliyelim mi? 


- Ezber değil. anlıyarak 


Öyle ki dersi, kitaba bakma: 


- dan ve kitabın anlattığından 


başka cümlelerle kendin anlatabilmelisin. 


Annemize babamız soralım mı? 
- Çok zor durumda ka: 


lınca tabii sorarsınız. Varsa 


ağabey ve ablanıza da so run., Ama sınıfta dersi iyı dinlemeyene. evde ders an latmak çok zordur. 


- Din derslerini nasıl yapılım? 

Doğrusu: din derslerini ben öteki dersler gibi not alacak kadar çalışılacak bir şey saymam. Din bilgilerini çok daha önce ve daha güzel bir şekilde öğrenmeliyiz. Ge. 
rek büyüklerimizden gerek se din dersi kitabının dışında başka kitaplardan kendi is teğimizle ve merakla oktunmu: li. öğrenmeli ve iyı bir si man genç olmalıyız. Çünku dinimiz bizim için canımızdan da önemli ve kıymetlidir. Dinini bilmeyen ve ona uygun hareket etmeyen insan sayılamaz.. Hadi bana müsaade 


arkadaşlar! 


- Güle güle Ağabey! 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 


1- Çocukların eğlenmek o 


için yaptıkları hareketler. 
2- Bir erkek adı. 3- İlgi, . 


4- Kürekle giden deniz 3 


taşıtı 


5- TERSİ: Dünyanın uydüsu 4 


YUKARDAN AŞAĞIYA. 


1- Ekin biçme aracı 2- Bir hayvan 3- Gökteki sonsuz boşluk 4- TERSİ: Bir kişinin temizlenmesi için 


verilen emir 5- Eski bir uygarlık 


Gönderen. Hasan RECEP - 
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TRT. 


DE 


BUNALIM 


DÖVİZ. YOK Ki YEDEK PARÇA 


GETİRTİLSİN 


PARA YOK Kİ FAZLA MESAİLER 


TRT en bunalımlı günlerini yaşamaktadır. Döviz yokluğu sebebiyle yedek parça getirtme imkani olmadığından, radyonun susması, ekranın kararması her zaman gerçekleşebilir. Yedek parça bulunmadığından, arızalanan çihazlara diğerlerinden sökülen parçalar arıza giderilmekte, yanan lambaların yerine konacak lambalar mevewz makinalardan sökülmektedir. Makina onarımı ve lamba kullanımında takip edilen yol, taşıma su ile değirmenin döndürülmesinden ibaret... 

Diğer taraftan, TRT'nin kasası 


ÖDENSİN 


da bir hayli boşaldı. Çalışanlar aylıklarını aldılar ama fazla mesa- ileri kaldı. 

TRT'de parasızlık sebebiyle zorlama ve zorluklar bir çoğ gibi büyümekte bu durum yöneticileri bir hayli endişelendirmektedir. 
Eğer bugün TRT'de in akaralar dö“ nüyor ve stop etmiyorsa, bu doğrudan doğruya pratik yönden meselelere çözüm getirmekten kaynaklanıyor. Yukarda da belirttiğimiz gibi taşıma su ile dönen değirmen daha ne kadar zaman dönebilecektir. İşte merakla beklenen husus budur. > 


Eze, 


Paritlancu Necdet 


ERKEK, ÇOCUK ve TESETTÜRE UYGUN 


| 


o. HANIM GİYİMİ 
ERKEK GİYİMİ HANIM GİYİMİ GİYİMİ Elbise Manger Hi ir 
Palto Pardesü 
Pardesü Elbise 
Takke Çarşaf 
Cübbe Çocuk Pardesüsü 
Şalvar Çocuk. Elbisesi 
İşlik ( Yakasız gömlek) Döpyes Gömlek Blüz 
Pantalon Etek 
Kazak Gömlek 
Parka Gecelik 
Eşortman İç Çamaşırları 
Kıravat Namaz Başörtüsü ve Çorap Tülbent 
İç Çamaşırı Eşarp ( Yuvarlak-Köşeli ) Pijama Çorap ( kalın dokunmuş j Kemer v.s. Mendil 


Hizmeli gaye edinen tek isim2l, 


Sli Kafeler meyfali de 


ANKARA ISTANBUL 
Mervez: 

Necatibey cad. Hanımeli | Macar kerdeşler ced. 

sokak Nu 36 (Sorar İlko | A6 Firini sk.M-3 (Demir. 


ası Millet kütdp ero) Kızılay hanesi karşısı - FATİH 


Şube: Feyzullah elendi 
Sokak Nu:12 - Fatih 


RESSAM ŞADAN TEL : 276968 


TWRADYO/SİNEMA/TİYATRO 


ECD ADIMIZIN 
RUHLARI NI SIZLATMIYALIM 


1980 Eurovision Şar Yakış sina Türki, ye 
sempatik olmak ve başarı sağlamak için bugüne kadar denenmemiş usullere baş vurulacak, bir takım yollar denenecek Türkiye yurt dışı tanıtımını, tam bir Batılı organizasyonla gerçekleştirecek... Bu seneki katılışımiz profesyonelce oluyor. 


1980 Eurovision Şarkı Yarışmasının Türkiye 


perdesi kapandı. Şimdi bütün dikkatler ve çalışmalar 


Batı ya çevrildi. TRT. Hollanda da yapılacak büyük . 


finalden önce yarışmada Türkiye'yi temsil edecek Ajda Pekkan'ı ve yarışma parçası Pet'r Oil'i Batılılara sevdirmek için kolları sıvadı. Diğer taraftan şarkıcı 


Ajda Pekkanda kendisini ısındırmak ve söyleyeceği 


şarkıyı. beğendirmek uğruna bütün gücünü ortaya 

- koyacak, Batı'da kulis çalışmaları yapacaktır. 
Aylardır, Batı'ya şirin gözükmek, dediklerine "uymak uğruna yoğun bir çalışma içindeyiz. Koley değil... İlk ona girmek.: Hele üçüncü sırayı alırsak. . 


Bir de şampiyon seçilirsek... Ohh.. gel keyfim gel.. .. 


Batı şaşıracak bu işe. . Yahu bunların bu kadar döviz açığı filan var.. haklarıdır.. bol keseden akıtacaklar markları, dolarları, frankları... 


Eurovision, Batılı ülkelerin ortaklaşa kurduğu bir televizyon anonim ortaklığıdır . Bu kuruluşa, Türkiye, İsrail ve Mısır sonradan ortak edilmiştir. Bu ortaklığın 

- başlıca gayesi, biz Türkiye gibi manadan yoksun olmuş ülkeleri daha da yoksun hale getirebilmek için sistemli bir şekilde bazı çalışmaları tertip etmek, bir takım olayları anında kameralar vasıtası ile bu ülkelere aktarmaktır. Eurovision kanalıyla biz yılda 
20 saat yayın alıyorsak, Batı bizden ancak 10 
dakikalık “yayın almaktadır. Bu teşkilatın özünü ise masonik zihniyet teşkil etmektedir. 

işte bu birliğin açtığı. 1980 yarışmasına da biz. 


Petr Oil isimli şarkı-ile katılıyoruz. Bu şarkının 


seçimine kadar TRT yaklaşık 850 bin lira harcadı. 
Her şarkı için 80 bin liralık bir ödeme yapmış.. Saati * 1000 liradan stüdyo kiralamış:: Şarkının vokalistle- 
- rine 10 ar bin lira vermiş. /Söz yazarlarına da 30 bin lira ile ödüllendirilmiştir. Şimdi buşarkı ile şarkıcının Batı da tanıtılması için 5-6 milyon lira harcanacaktır. 


Bu e İri karşı, Pet'r Oil isimli şarkı ne diyor? i 
Acıklı bir aşk öyküsüdür bu. | Kimbilir kaç kişinin başından geçti. 


Geçmiş eline dizginlerim Girmişsin nice aşğın kanına Frank der Mark dersin vi 
Ellisi gelir sallasan elini 
Kim zenginse gidersin onunla 


Buşarkının bizle ilgisi ne.. Bu şarkı da bizden ne ” Val . Yahu bu şarkı bal gibi Paris'in Şanzelise ) batakhanelerini... . Londra'nın Steak Hause'lerini 


anlatiyor... Bu Back da biz yokuz.. Olamayız da. 


Şarkıcı kadın Türkiye'yi tanıtmak için elinden | geleni yapacakmış.. O da “kolları” sıvamış... Kollarını. 
mı yoksa paçalarınımı orası pek belli değil... Paris sokaklarının bu şarkıcıyı iyi tanıdığını, Enrico Maci. 
as ın eviniyıkmak için neler yaptığını, Haydar Paşa 

"nın gelinidir diye bakanından tutun da bilmem kime 


kadar büyük saygı gösterdiği çıplak model Fransız kızı ile müşterek maceralarını bilmeyen” yoktur. 


İşte bu şarkıcı bayan. Hollanda da Türkiye'yi temsil edecek ve göğsümüzü şerefle kabarttıracaktır. A 'Taa Viyana kapılarına dayanan. Kâlyonuna atladı. 
ğında Venedikli yi köşe bucak kaçırtan, Allâh Allâh 


dediği zaman Kürre-i Arzı titreten neslimin ruhları, 


kimbilir nasıl ızdırap çekiyorsunuz? 'Biz kadın, çıplak 'vücudunu İtalyan vari oynatacak. gözlerini Fransız 


misalı süzecek, dudaklarını Yunan benzeri uzatarak 


PETR'L Ol diye diye 50 milyon Müslüman Türk e re kazandıracaktır. 


Nerde ahlâk? 
Nerde fazilet? ( 
Nerde tesettür? 
Nerde ahkam? 
- Nerde irfan? 
Nerde iman? 
Bu müslüman Türkü değil ancan eN bir avuç 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Muhtereni Sebil İdarecileri. 


Hayırlı günler ve sıhhatler dileğiyle selâmlarımı iletirim. 

T.R.T. Genel Müdürlüğü diye Ankara'da meşhur bir müdürlü- 
&ümüz vardır ve buraya her genel müdürün alınması. atanması her zaman tantanalı olur. Şimdi ise selen iktidar Doğan Kasaroölu İsminde kuzu postuna bürünmüş birisini buraya tavin edince doğrusu şoke oldum. 

Niçin diyeceksiniz” 

Tarihini kesin olarak hatırlayamıyorum. Fakat TÖB-DER krulmadan önce bu derneğin verine Öğretmen Dernekleri Federasvonu zamanımda tahminen 1962-64 


yılları aralarında bu federasvonun - 


vıllık toplantılarında Doğan Kasaroğluve Doğan Arcıoğlu vönetim kurulu üyeleri idiler. O vi alınan venel kurul kararında aşağıda sıraladığımmaddeleri yazıyordu. Bu kararlarda. Doğan Kasaroğlunun imzası vardır. 

1- Camilerin kapatılıp okul haline getirilmesi. 

2- Hac seferlerinin yasak edilmesi. 

3- İmam-Hatip. Yüksek İslâm Enstitüsü. İlahiyat Fakültesi okulların kapatılması 

4- Kur'an Kurslarının kapatilması. yn 

Daha başka maddeler vardı. 
fakat önemli olan bu dört madde - 

ugün gibi hatırımda olup. böyle 

escilli birisi sağ geçinen biriktidar ve onu destekleyen partiler tarafından nasıl olur da tasrip edilip o makama getirilir? Böyle insanlarin yönetiminde olan bir teşekkülden tabii ki millet rahatsız olacak ve milletin dini ve ahlaki ile daima alây edilecektir. 


(isim ve adresmmahfuzdur) 
ERE a Şa 
Sayın Sebil İdarecileri. 
Yurtdışında bulunan tüm müslüman kardeşlerimin ortak bir ızdırabını aşağıdaki yazıda kısaca izaha çalıştım. sutünlarınızda bu 


, hıristiyan kilisesini uzun uzun ' 


monşer bozuntusunu temsil edebilir... İşte o kadar. 


vazıya da yer verirseniz acımızı 


- biraz daha uzaklara ulaştırırız. 


Saygılarımı sunarım.. 

Çeşitli vesilelerle. ocağından y binlerce kilometre uzakta emeği- Kİ nin hakkıyla geçinmeye çalışan. , binlerce Türk-Müslüman Evladı- nın unutulmuşluğu hergün biraz daha meydana çıkıyor. 

Şimdi tüm dünya basın-vavın organları dünva kamu ovunun G3 sözlerini. İslam nemleketlerinde- ki viğit mücadaleve cevirmişken Alman ikinci programında her 15 | günde bir yayınlanan Türkce vayın bu gerçekten o kadar uzaklır- | ki.. Buna buradaki Köln radvostu Türkçe yayınlar da ilave edilebilir. | 


Misal olarak: Papa'nın Türri- ve seyahatini. kiliselerdeki avinle- . 
re varıncava kadar veren TR Afgan mücahitlerine vönelik tek satır dahi söylemiyor. Bitli Avrıpa'nın kibirli turistlerini çekeceğiz diye her programda efes'i. kapadokya'yı ve daha bilmem hansi | 


izahederek Avrupa'lı dostlarına (!). I sevimle görünmeye çalışıyor. ı Güya Türk-Müslüman programı Lİ (!) çıkacak diye iki hafta beklivo- ı ruz. Bir de bakıyoruz ki sanki Al-. " man programının bir devamı gibi. 
milli ahlak ve düşüncemizder. kı- ı luk ve kıyafetimizderni gafil bir halde çıplak Şarkıcı (!) müsvetelerini beynimizi yumrukluyor. Tüm bunlara ilaveten, Alman televizvonunun hazırladığı ve bir kaç hafta evvel gösterilen “Kağıt üzerindeki evlilik ve metin adlı program Türk aile tipine taban taban zıtken. hangi vetkilimizin bu konuva dikkat cektiöini vada uvardığını bilimivoruz. 

Bize bizden habersiz hizmet ettiklerini iddia edenler. bizi hergün biraz daha tahrip ettiklerini ne zaman anlayacaklar. 


Yakup PARLAK 
B.ALMANYA 9 


SEBİLeSAYI: 218 


Almanya'da kötü yollarda bir solcu idim 


i HAKKI BULDUM 
İSLÂMA GELDİM 


Bismlllahirrahmanlrmahim 

Essalâmü aleyküm, 

Önceleri gayri İslâmi bir hayat sürüp, daha sonra Allah'ır 


lütfu ile hidayet günşine kavuşar: 


ben kardeşinizin hayatının baz safhalannı gazetenizde yayınla. 
manızda fayda 

İsmim Hasan Yıldız. Niğde Aksaray'ın Ekecik Yeni köyünde dünyaya geldim. Köy halkımızın ve benim ana dilim Kürtçedir. 

1971! yılında!(6 yaşımda iken Almanya'ya turist olarak geldim. 
İki ay sonra Russelshelm şehrin- de bir sıvacı-boyacı firmasında 

.çalışmaya başladım. 

Üç buçuk yıl sonra babamın 

vefat ettiği haberini aldım. Ve Türkiye'ye geldim. Tekrar Almanya- 
'ya döndüğümde, babamı unutmanın tek çaresinin içki içmek olacağını düşünerek kendimi içkiye verdim. Derken tam bir alkolik oldum. Sabahlan kalktığımda içki içmeyince, elim ayağım titremeye başlardı. Bir ayda 4.000 
Markı içkiye verdim. Bu esnada bir Alman kadını musallat oldu. 
Bana"'dışarda içki içme eve masa kurup birlikte içelim, senin için kocamı terketmeye hazınm” şeklinde teklifte bulundu. Hayır dedimse de evet şeklinde tavrımı anladı. Hemen kocasını mehkemeye verdi. 

Kadın ile 1977 senesinde Türkiye'de Iznl geçirmek üzere karar kılıp, Opel marka bir araba aldık. Doğru Türkiye ve üç sene evlât acısıyle yanan annemin bulunduğu evin önüne geldik. O anda nâlet şeytan Alman katfiri, âlem düşkünü, macera düşkünü, fahişe kadın girdi koltuğuma, yapmacık ağlamalanyla, “Hasan sen bu eve girersen, seni elimden alırlar, beni de döverler” dedi. O anda ben imansız, anne değerini bilmez cahli, hemen bir geceliği 


600lira olan Mersin'in Büyük - 


Oteline doğruldu. Tatllimizin bitmesine bir hafta kala, İstanbul Şile deniz kenarına geldik. Bura- 


da kendilerini ilerici zanneden çıplak, Iffetleri dışırda mahlüklar. 
Bu halleri ile milâtlan önceki insanların durumuna benzediklerinden ve Afrikada çıplak olarak yaşayan yabani insanlara benzediklerinden haberleri bile yok. 
Namuslu bir erkek allesinin saçı- 


Eski hali. 


nın telini dahi başka bir erkeğin 


görmesine müsaade etmez. Ve namuslu bir kadın da iffetini başka bir erkeğe gösteremez. Fakat sizin Hasan ne anlasın, okullanmızda öyle öğretiimiyor ki, sadece mllleti putlaştırıyorlar. İstanbul'da iznimizin son haftasını da doldurup tekrar Almanya'ya döndük. 

Almanya'ya geldikten üç-dört ay sonra annemden bir band geldi. Annem “evlâdım sen nasıl, ne biçim evlâtsın, sütüm sana haram 


FRANKFURT FATİH CAMİİ, 


Frankfurt Fatih Camili Yaptırma ve Yaşatma Derneği yıllık genel kurul toplantısı yapıldı. 

Kongre öğle namazına muteakip İmam ve Hatip Burhan Arslanoğlunun konuşması ve Kur'an-ı Kerim okumasıyla açıldı. Daha sonra divan başkanlığı seçimine geçildi. Divan başkanlığına Ittifakla Muhsin Özarpa seçildi. 
Agah Mutlu, Hilmi Uğurlu ve Hikmet Öztürk de divan kaialiğine seçildiler. 


Divan Başkanı Muhsin Özarpa'nın daveti eski başkan Seyfi Şenoğluı faaliyet raporunu okumuştur. Raporda seçime kadar yapılan faaliyetleri dile getiren Şenoğlu, özetle şöyle konuşmuştur: “Bu güne kadar sizlere hizmet etmek için üzerimize düşeni yapmaya gayret etlik. Bu arada mümkün olduğu kadar Şer'l hükümler çerçevesinde hareket etmeye çalıştık. Kuran'a dayandık, bu! çatı altında toplanan kardeşlerimiz arasında dargınlığı, kırgınlığı kaldırmak için çaba sarfettik. Burada seçeceğimiz kardeşlerimiz de sizlere: hizmet edeceklerdir.” 


Gündem gereğince muhasebe ve murakebe raporları okunmuş hesaplann tetkikinden sonra, eski idare heyeti İbra ediimiş ve seçimlere geçlimiştir. Ekseriyetin isteği üzerine seçimler Işari oylama ile yapılmış, oylama neticesinde Muhammed Kabataş başkanlığa, Ali Hayta İkinci başkanlığa, Mustafa Çelik, Çemli Cilan, Osmân Tosun, Galip Yavuz, Hüseyin Kabaçıoğlu, Ali Ergin ve Muzafter Şair üyeliğe, İskender Maraş, İlyaz Uyanık, İsmet Şen de haysiyet divanına seçiimişlerdir. (ALİ ÖNAL Bildiriyor.) 


“bandı 


olsun. Sana bir şans tanıyorum, seni önce Allah affetsin sonra ben affediyorum.” diyb söylüyordu. Ve dinledikten . Sonra doğru Türkiye'ye geldim. Fakat Aksaray'ın sokaklannda yaptığım çirkin hareketlerden utandığım 


için gezsriyordum. Bu esnada bi- 


Hasari ler ME 


zim köyde öğretmenlik yapan bir hanımla evlendim. 


Evlilikten sonra, eski yerime uğramadan 1971'lerde çalıştığım Rüsselshelm şehrine gelip, Opel araba fabrikasında işe girdim. İki ay sonra da hanımı yanıma aldım. 
İçki içmek devam etti. Ramazan ayında kumara başladım. O esnada politikaya fazla önem verdik. 
Bir kaç kişi toplanıp, Lenin'ci ve 


Stalin'cilerle bir “Russelsehelm İşçi Derneği” kurduk. Ben kendimi boşlukta hissederken Faşist Türk Ruhunu getirmek isteyen 


. Derneklerle mücadelemiz vardı. 
“ Mücadele ama kim için, ne için ? 


Bu sırada Allah'u Teâlâ bir evlât verdi. Bunu kutlamak için 


Şimdiki hali.. 


arkadaşlara lokal ziyafetlerinde içki masrah olarak 700 Mark verdim. z 
Fabrika'da babam yaşında muhterem abimiz Kastamonu'lu Emin ir vardı. Konuşmaları, tavrı dalma dikkatimi çekiyordu.Bana İslâmı anlatır, kendisine hayran olurdum. Bir ara beş vakit namazını kılan amcamın oğlu bize geldi. Onunla geziye çıkmıştık. 


1980 ABONENİZİ 
YENİLEDİNİZ Mi ? 


LÜTFEN İHMAL ETMEYİ 


DERHAL YENİLEYİN 
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GAZETELERİN 


İÇİNE POSTA ÇEKİ 


KONMUŞTUR. ABONESİNİ DAHA 
ÖNCE YENİLEMİŞ OLAN OKUYUCULARIMIZ,BU ÇEKLERİ, GAZETEMİZE YENI ABONELER 


KAZANDIRMAK İÇİN KULLANABİLİRLER... 


TEŞEKKÜR EDERİZ 


MINI Görüş"cü kardeşimiz Hasan Sivaslı'ya rastladık. Fevzi Abim, “Hasan ne oldu, evi buldunuz mu” dedi. O da “hayır” dedi. Ben de “ne için” dedim. “Biz Kur'an-i Kerim öğretmek Allah (C,.C.)tanıt- 


“mak için bir ev anyoruz” dediler. 


Ben “Bir ev biliyorum isterseniz bakalım” dedim. Baktık. İş olmadığı ve kendileri ile on metre yürümediğim halde, tam insani bir âdabla, içten tebessümle “Allah (c.c) sizden razı olsun dediler. Bu sıcak sevgi ve saygıya ne cevap vereceğimi bilemedim, şaşırdım. 
Ertesi gün Cumartesi idi. O gece rüyamda aşağı düşeceğimi, düşünce param parca olacağımı hissettim. Öyle bir korktum ki, Allah kimsenin başına vermesin. 
Uyandığımda çok şükür Rabbım dedim. Ve hemen işe gittim ve Emin Abiden kitap istedim. Bana “Hz. BIliâli Habeşi” adlı birkltap verdi. Kitabı okuduğumda; bir kölenin bu dünyada neden cennetle müjdelendiğini öğrendim. Emin Abiye, Ikindi namazının kaç rekat olduğunu sordum. Sekiz rekat olduğunu söyledi. Kendim hemen kılmaya başladım. Üç gün sünra da hanıma, namazı teklif ettim, “baş üstüne” deyip o da namaza başladı. Bunlar yaptıklanmın çok küçük bir bölümü. Bununla müslüman kardeşlerimin okuyup s3- dece İslâm yolu (şeriaf) için çaleşşmalannı, şuculuk buculuk için değli, İslâm âleminin birleştirlimesi için çalışma hususiyetini Allah'u Teâlâ biz insanlara nesib 


n. 
Allah'ın selâmı üzerinize olsun. 


BEYAN - i İTİZAR 
T.H.Y. ndaki grev sebebiyle bazı abonelerimize (hususiyetle Almanya'daki) gazeteler zamanında ulaşamamaktadır. 
“Durumu belirtir abonelerimizden özür dileriz. 
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“© 17-19'ekim 1975 tarihlerinde Da- 
“unimarka parlamentosunda İntermasyo- 
© nal SacharowfMilletler arasi. Soruştur * 

ma | vuku bulmuştu. Soruşturmada Sovyetler Birliğindeki terörizm dile getirildi ve insan haklarının nasıl ayaklar altına alındığı görgü şahitleri tarafından dunya efkâr-ı umumiyesine sunuldu.. ; Bilahare burada yapılan konuşmalardan 

- ve takdim edilen tebliğlerden bir kısım “24 Görgü Şahidi adıyla Almanya'da" bir yayınevi tarafından geçen yılın sonundayayınlandı. 

Aşağıda tercümesini sunduğumuz Ye'zi ünlü Ukraynalı general Piotr Grigorenko'nun oğlu Andrei Grigorenke. tarafından irad edilen konuşmanın metnidir ve “24 Zeugen- 
24 Görgü Şahidi” isimli kitaptan alınmıştır.(1) 


Rus pençesindeki mazlum İslâm Milletinin bir parçası: 


KIRIM TÜRKLERİ 
VE MİLLİ 
MÜCADELELERİ 


Andrei GRİGORENKO 


KIRIMLI AYDINLARA YAPILANLAR 


Bu cümleden olarak, 1-5 temmuz 
1969 tarihleri arasinda Taşkent'te 10 
kırımlı aydın alevhinde koğtışturma açıldı. 
bun'arın bızpsı “Sovyet sistemini yıkmak için tertiplerde hu:unmak” iftirasıyla itham edildiler ve cezaya çarptırıldılar. Mahküm edilenlerin arasında bulunan Rolan Kadıoğlu ünlü bir fizikçi idi. Rolan 3 yıla mahküm edildi. Mahkümiyetini tamamladıktan sonra salıverilen bu dünyaca tanınmış fizikçi, yüksek tahsil formasyonunu gerektirmeyen basit bir işe girmeye zorlandı. O'nun mahkümiyetinden önce telif ettiği doktora tezi hiç bir Sovyet üniversitesi tarafından kabul edilmedi; yegâne gerekçe (Kadıoğlu'nun mahpushanede iken “politik aktiflik” göstermiş) olması idi... 

Gomer Boyoğlu, 1938 doğumlu genç bir mühendisti ve 1968'de K.G.B. ajanları tarafından Sinferepol'de tutuklandı ve iki yil hapse mahküm edildi. O'nun tek suçu, neş'et ettiği anayurdunda yaşama arzusu idi. Muhakemesi sırasında iddia makamı -iftira kabilinden de olsa en küçük bir delili ortaya koyamadı. 

Hem Kırım Tatarları Milli Hareketi- 
"nin hem de S.S.C.B'indeki insan hakları- 


nı savunma hareketinin aktif elemanla- 


rından dostum Reşat Cemiloğlu da çok defalar tevkif edilenler arasındadır. . 


NY) u misali tasvir etmeme müsade ediniz: 


27 ağustos 1967'de Kırım Tatarları temsilcilerinden oluşan bir grup K.G.B. şefi Andropow, S.S.C.B umumi savcısı Rudenko, S.B.K.P. Yüksek Prezidiumu sekreteri Georgadze ve dahiliye vekili Schtscholokow gibi Sovyet idaresi- nin yüksek seviyedeki ilgilileri tarafından kabu! edildiier Bu grupun bir üyesi olan Reşat Cemiloğlu, görüşme hakkında Taşkent'te bir meydanda toplanan 2000'i aşkın soydaşına bilgi vermek durumunda idi. R.Cemiloğlu'ndan bilgi almak için toplanmış bulunan bu kalabalık önceden ikaz edilmeksizin polis marifetiyel tartaklandı ve toplantı hunharca dağıtıldı. 130 
kişi tutuklandı, bunlardan 119'u çok cüz'i disiptinsizliklerinden' dolayı 14'der gün hapis cezasına çarptırıldılar; geri kalanlar da 28 Kasımda mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Bütün sanıklar mahkemece suçlu bulundular ve çeşitli hapis cezalarına mahküm edildiler. Reşat Cemiloğlu da bir ıslah evinde 1 yıl çalışmaya hüküm giydi. 
Ayrıca bunların şahsi gelirlerinin “/520'- sine ie hükümet.e el kondu. 


12 Ekim i972'de Reşat Cemiloğlu 
yeniden tutuklandı ve nisan 1973'te 3 yıla mahküm edildi. İddianamede O'nun “Sovyet sistemini yıkmak için tertiplerde bulunduğu” iftiraları ileri sürülüyordu. Burada belirtmek istediğim bir husus daha var: Reşat'ın tevkifinden bir kaç gün önce bazı Sovyetler birliği şehirlerinde duvarlara, altında “Tehlikeli câni aranıyor” yazılı fotoğrafları yapıştırıldı. Fakat Reşat Ce- 
- miloğlu saklanmadı ve nihayet evinde tutuklandı. Şimdi O (şayet serbest bırakılmadı ise; çev. notu) Krasnodar bölgesindeki bir mücrimler kampında ve çok sıkı tedbirler altında çilesini doldurmaktadır. 
Reşat'ı itham etmek için ileri sürülen 


“müfteriyane uydurmaların” neler olduğunu birer birer saymama müsade ediniz: 


Sovyetler Birliğindeki insan haklarını savunmak için faaliyete geçen grupların hazırladığı bir çok bildirilere imza atmak; Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya'yı işgal etmesine karşı olduğunu açıklamak; Kırım Tatarları Milli Hareketi'ne aktif olarak katılmak, benim babamın tutuklanmasını protesto etmek için tertiplenen gösteriye iştirak etmek (4) ve buna benzer diğerle- ki 


CEMİLOĞLU MUSTAFA OLAYI : 


ırım Tatarları Milli Hareketi'nin. 
Ker diğer önderi de Abdülcemil 


(Cemiloğlu) Mustafa'dır (5). 0 
Kırım Tatarları Milli Hareketi'ne ve Sovyetler Birliğindeki insan haklarını savun- 


ma faaliyetlerine katılmaktan ötürü 3 
defa tutuklândı (dördüncü kez 1979 yılında tevkif edilerek, 1,5 yıla mahküm edildi, halen de tutuklu olduğu sanılıyor, çev. notu). Bunun dışında Cemiloğlu”na, mahkümiyetini doldurmakta olduğu ceza kampındaki isyandan dolayı yeni bir suçlama daha tekemül ettirildi. Essasen bu türlü suçlamalar sık sık görülen bir haldir. 
Şayet rejimin tehlikeli gördüğü bir şahsın tutukluluğu sona ermek üzere ise ve salıverilmesi de arzu edilmiyorsa, “ceza yeri nizamlarına riayet etmemek”ten ötürü yeni ithamlar uydurulur ve tutukluluğun uzatılması için hazırlık yapılır. Böylece mahkümiyetin devam etmesi sağlanır. Buna benzer tertipler İschuna'da sürgünde bulunan yazar Anatolji Martschenko nezdinde tatbik edildi. Bilahare göçetmeye zorlanan Vladimir Dremluga nezdinde de uygulandı. Keza bu durum, Andrei Amalrik (6) hadisesinde de böyle 


oldu; mamafih O, Sovyet makamları tarafından Moskova'ya gönderildi ve şiddetli baskı altında tutularak Sovyetler Birliği'ni terki sağlandı. 


Ben burada sadece Kırım Tatarları ile ilgili münferit olayları dile getirmeye çalıştım ki bu hadiselerden ötürü çok kederliyim. Aslında bu, tafsilatlı bir anlatım değildir. Benim şahsi dokümanlarıma dayanarak anlattıklarım hiç bir zaman cereyan eden olayların tamamını ihata etmez. 1963'ten 1969'a kadar Kırım Tatarları'nın vatansever Milli Hareketi'ne katılmaktan dolayı takriben (100) kişi 9 ay ile 7 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıfdılar. Bir çok yüzlerce kişi de muhtelif cezalara mahküm edildiler ki buraya sürgün cezalarına çarptirılanlarla 
6 aydan daha az hapisliğe hüküm giyenler 
dahil değildirler. 


BEYAZ GÖMLEKLİ KATİLLER 


Bunun dışında diğer milliyetlere mensup olanlar da vardır ki onlardan bazıları şu sırada zindanlarda veya ceza 


- kamplarında çile çekiyorlar veya özel 


psikiyatri kliniklerine tıkılmış bulunuyorlar. Çünkü onlar Kırım Tatarları'nın haklı davalarını müdafa ettiler. Bunlardan Leonid. Pljuschtsch (7) “beyaz gömlekli katiller” tarafından Dnyeperopetrowsk Psikiyatri Kliniğinde işkence altında tu- 


“tuluyar. Keza ukraynalı şair ve tılozof 


İwvan Swetlitschni cezasını Pram Mücrimler Kampında tamamlamaya çalışıyor. 
Ve yine Wladimir Bukowsky ki, Sovyetler Birliğindeki insan haklarını savunma hareketinin önderlerindendir ve Wladimir Mahpushanesinde tutukludur. Buna benzer daha bir çokları... 


- aylar, bayanlar! Bu toplantıda B bana ayrılan mahdut zaman içinde biricik meseleyi yani Kırım Tatarlarının vatansever Milli Hareketini ana hatlarıyla ifade edebildim. Yahudiler, Meşket Türkleri, Almanlarve diğer bir çok milli azınlıklar keza aynı durumdadırlar. 


-Sovyetler birliğindeki politik ve kültürel ayırımcılığın boyunduruk altında tuttuğu bu türlü halklar, göstermelik sovyet federatif cumhuriyetlerinin sadece şekli statüsünü tamamlarlar. Bunlar, halklarının hürriyetlerini ve vatandaşlık haklarını savunmak için her hangi bir şekilde teşebbüse geçerlerse kendilerini ya zindanlarda bulurlar veya ceza kamplarına ve psikiyatri kliniklerine tıkılırlar. 
Sovyetlerin tenkil vasıtası olarak kullandıkları bu müesseseler (ceza kampları ve psikiyatri klinikleri ) hala faaliyettedirler ve 
20. yüzyılın yüz karasıdırlar. 


Dünyanın her tarafında, sosyalist ülkelerdeki bu gelişmeleri dikkatle takibeden insanların mevcud olduğuna inanıyorum. Aksi: halde ferdi hakların ayaklar altında çiğnendiği bu zihniyet çok kolay bir şekilde sınırlar üzerinde atlıyarak her tarafa sirayet edebilir ve bütün dünyayı ihata edebilir. 


(4) Burada kastedilen şahıs daha once de belirtildiği gibi: Gi. Piotr Grigorenko- 
“dur. Bu ünlü general Kırım Türkleri'nin haklı davasını korkusuzca destekleyen Sovyet aydınlarının başında gelir (çev. 
notu). 


(5) Kırım Türklerinin Milli Davası'na internasyonal güç kazandıran bir mücahid olup ünlü açlık grevi sırasında bütün dünya basını, radyoları ve televizyonları ondan sitayişle bahsettiler. 1979'daki son duruşması sırasında meşhur atom alimi . 
Andrei Sacharow da hazır bulunmak istedi, fakat salona alınmadı. Gi. Grigörenko « lehinde şahitlikte bulundu. Açlık grevi nedeniyle ayakta duracak hali bile kalmıyan bu kırımlı vatanseveri Sovyetler rejim için tehlikeli addettiklerinden tekrar mahküm ettiler. Halen bir ceza kampında çilesini doldurduğu muhakkaktır. Türkiye'de ise Cemiloğlu olayı sansasyonel bir iki demeçle geçişrildi. Uyanık bir yayınevi'de “Şehid Mustafa Cemiloğlu” isimli bir kitap yayınlayarak 0'nu ölmeden mezara koydu ve ticaret metaı yaptı. Yürekler acısı bir durum değil mi? (çev. notu) 


(6) Andrei Amalrik ünlü bir tarihçi olup batı'ya hicret ettikten sonra “Sovyetler Birliği 1984 yılına kadar yaşayabilecek mi?” isimli bir kitap yayınlamıştır. Kırım Türklerinin davalarını savunan Sovyet aydınlarındandır. 


(7) Leonid Plyuschtsch şubat 1976'da Sovyetler Birliği'ni terketme izni alarak Batı'ya göçetmiştir, halen Paris'te ikamet ediyor. (çev. notu) 
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İkili Anlaşmalar ve Muhtemel Savaş 


(Baştarafı 16. Sahifede) 


Batı Avrupa'nın AET ile doğu ve batı blokları karşısında güç birliğine hazırlandığı, kısır çekişmeleri bırakıp güçlü bir . avrupa için kademeli işbirliklerine giriştikleri bir dönemde, bizim Yunanistan'la yarışırcasına batı Avrupa ile bütünleşmeye çalışmamız, Ortadoğu'nun kaygısını taşımamamız, gerçekten anlaşılır şeylerden değildir. Hele hele Kennedy'den daha fazla Amerikancı bir tavır ortaya koyan başbakanlarla İran'ın karşısında yer almamız, onlarla ağız birliği etmeden Afganistan'ın işgaline karşı tavır alamamamız, aklın alacağı şey mi? 
Almanya ve Japonya kadar da mı tarih şuurundan mahrumuz? Tarihi misyonumuzu, Ortadoğu ve öteki müslüman ülkeler için ne anlam ifade ettiğimizi batılı bizi kapı dışı etmeden, müslüman ülkelere doğru itelemeden anlayamayacak mıyız? 

Bağlantısızlığın, yurtta sulh cihanda sulh temennilerinin hiç de geçerli olmadığı, bizim için herkesten fazla kesinlik kazanmıştır artık. İkinci Dünya Savaşı'na girmediğimiz halde, yıkımından bizde etkilendik. Batıya bağımlılığımızın kesinleşme tarihi ne kadar 1925'lere götürülebilirse de, resmen ilânı NATO'ya girdiğimiz günlerdir Ruslar Karsve Ardahan'ı istemiş, Boğazlar'dan izinsiz geçmeye kalkmış, İnönü yönetimindeki Türkiye de kapağı NATO'ya atmıştır. Bunun bedelini çok partili demokrasiye geçişle, yönetimi elden kaybetmekle ödemiştir o günün sorumluları. Ama bu arada Amerikalılar Missuri gemisiyle İstanbul'a gelmişler, Birinci Dünya Savaşı'nda “manda”larına alamadıkları Anadolu'nun en güzel yerlerini kirletmeye, orda burda aptal 


aptal dolaşmaya ve Amerikan. mahalleleri oluşturmaya 


başlamışlardır. Böylece politikamızda, günlük hayatımızda, tarımda, sanayileşmede ve öteki alanlarda Amerika'nın varlığı vazgeçilmez hâle gelmiştir. Böylece MİT ile CİA arasında, hatta CİA'nın güdümündeki SAVAK arasında bazı bağlar oluşmuştur. CİA'nın varlığı da kendiliğinden KGB'yi davet etmiştir. Yayın ve 
sendika faaliyetlerindeki solun ağırlığı bundandır. 1960 
İhtilâli yalnız Menderes'in başını değil, “Küçük Amerika” hayalini de suya düşürmüştür. “Kahrolsun komünistler” sloganı yanında, “Go Home Yankee” sesleri de duyulmaya başlanmıştır artık... 

Bütün bu olup bitenlere rağmen Amerika, Kıbrıs Harekâtı'ndaki bağımsız tutumumuzu ve bu tutumla “yurtta sulh cihanda sulh” ilkesini çiğneyişimizi affet- 


RİZE MTTB 
KİTAP İSTİYOR 


Müslüman talebe kardeşlerimize daha faydalı olabilmek için kütüphanemizi zenginleştirmek istiyoruz. Kardeşlerimizden: Dini, Milli Ahlaki (Arapça, Türkçe kitap göndermelerini ve kitaba tahvil edilmek üzere maddi yardımda bulunmalarını bekliyoruz. Cenab-ı Hak Müslümanları muzffer eylesin. Amine yamuin. 

Adres: MTTB, Birlik 
Çarşısı k. 1-RİZE (P.K. 34) 


BEDİÜZZAMAN. 


medi. Eğer Viladivostok görüşmelerinde Türkiye'nin bazı bölgelerini Ruslar'ın nüfuzuna bırakmadıysa, bize karşı davranışlarındaki umursamazlığın sebebini Almanların taktiğinden çok bu öfkeye bağlamak daha doğru olur sanıyorum... i 


Dünyanın bloklaştığı, süper devletlere karşı güçbirliğine giriştiği bir dönemde, ısrarla batıdan kopmamak isteğinin, onun kapıkulu olmaktan başka bir anlamı olamaz. Bu istek karşısında Almanların teklifi de düpedüz bir can kurtaran simididir... Durum böyle görünür ve krediyle birlikte batının silâh yardımları da gelmeye başlarsa, yeni bir dünya savaşının Türkiye topraklarında olacağını, doğuyla batının ilk kez bu topraklarda kozunu paylaşacağını söylemek, hiç de kehânet değildir. Türkiye'nin geleceği için değil de, Rusya'nın sıcak'denizlere inip Amerikan nüfuz bölgesi- ne elini uzatmasına mani olacak bir savaşa zemin hazırlamak da, Kore Savaşı'na katılmak kadar anlamsızlaşır, Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu ister istemez ihtar eder... 

Bu ihtarı hissetmek, muhtemel bir savaşın bizim topraklarımızda başlamasının: bize getireceği yükü anlamak için, İnönü olmaya hiç de lüzum yoktur. 
Sadece müslüman ferasetiyle dünyaya bakmak, yakın geçmişi ve yüzyılın başından beri olup bitenleri hatırlamak yeterlidir. Afganistan'ı işgal eden, sıcak denizlere ulaşmak için İran ve Pakistan'ı tehdit eden Rusya, Yugoslavya'ya çıkarma yapmak için Tito'nun ölümünü beklerken, biz kurbanlık kuzu boynumuzu uzatır ve batının silâhlarıyla donanmaya başlarsak, Afganistan'ı bile boşaltarak bize yüklenmesi işten bile değildir. 
Onlara haklı bir gerekçe verdikten sonra, bağırıp çağırmak, dağlara çıkmak pek bik şey değildir. 

Afganistan'ın iki yıldır, biğim de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra örneğini-ortaya koyduğumuz çete savaşlarına bugün ne kadar hazırlıklı olduğumuz da epeyce su götürür bir husustur. Üstelik bir suda iki kere yıkanılmayacağından ötürü, böyle bir savaşla yeniden kendimize geleceğimiz, Afganlılar gibi İslâm'a yeniden dönebileceğimiz de garanti edilemez. Çünkü bu muhtemel savaş müslümanların savaşı olmayacaksa, elbet başkaları kârlı çıkacaktır sonunda. 


/ 


“ YAKIN ALAKANIZLA 


ŞİMDİ 


İMAM HATİP LİSELERİ 
NE ZAMAN KAPANIR? 


Sebil Gazete " Yayın Müdürlüğüne 


Son günlerde çeşitli yayın organlannda, bu milletin öz müesseseleri “İmam-Hatip Mekteblerini” yıpratıcı yayınlar görülmeye başladı. Bu türneşriyatınkime ne sağladığı ciddi bir merak konusudur Böylesi yayınlarla çıkar sağlayacağıni umanlar varsa, svuçlannı yalarlar. Geçmişe bir baksınlar; bu müesseselere uluorta çalan nice mevküte battı gitti, ama bu müesseseler yaşıyar ve İnşaallah yaşayacaklar 


Ne varki yapılan karalama, baskı ve Iftiralann hiç tesir etmediği de söylenemez. Bu okullann itibarlanndan bir şeyler götürdü bu yayınlar... Hefe son yıllarda, siyâsi ve ideolojik kavgalarda bu rrüssaeslere el atmak isteyince, İtibar aşınması daha büyük boyutlara ulaştı sayılabilir... 


“Bütün bu gelişmeler sonucunda 


"In sadece 


İmam-Hatip Mektepleri değil yüce milletimiz ve onun manevi değerleri olduğunoktasınadikkat çekerek size bir hatıram anlatmakistiyorumUmarnım bu anlatacağım hatıra bu okullara rastgeler saldıranların gözlerini açmaya yeter... 


1965'lerde Kayseri Ordu Evinde TÖS'ün düzenlediği “Milli eğitimini ve İmam Hatip Okylarr” konulu toplantıda; p Mekteplerinin kapatılması ortak nokta olarak vurgulandı , bütün konuşmacılarca... Toplantının sonunda o günlerin Doğu Menzil Komutanı Faruk Güventürk bir 


konuşma yaptı... 


,“İ.H. Okulları kapatılamaz. Çünkü halk bu okulları istiyor. 
I.H. Okulları; halk istemez olduğu gün kapatılabilir. Kapatılmalarını İsteyenler bu neticeyi sağlayacak çalışmalar 


yapmalıdırlar | 
Hâde etmez....” dedi. 


Yoksa “kapansın” demek hiç bir mana 


Şimdi üzülerek takip ettiğimiz neşriyat; Güventürk'ün verdiği taktiğin uygulanması m dersiniz? Herkes ağzını ve kalemini bu konuda tarihi sorumluluk perspektifi içinde kullanmalıdır. Milletin öz mügsssseterine karşı güvenini sarsmaya kimsenin hakkı yoktur. 


Konuya eğilmeniz dileğiyle selamlar... 


ELİF HAYVANCILIK TİCARET A.Ş. 


Bu yakın alâka ve güvenden güç ala- 


BİZİMLE 


rak sizden gelen taleblerle (500:000 liradan 30.000.000 liraya çıkarttık. 


BİRLİKTE 


(Baştarafı 4. Sahifede) 


© Fakat ? iri müslüman, kötülük de etse, YURUMEK 


“Benim ırkdaşım, arkadaşım, hemşehrim” diye, bir suçluya 


SİZE YENİ BİR 
İMKAN 
HAZIRLADIK 


taraftar olamaz. Bu taraftarlığını İslam kardeşliği hissinden yüksek tutamaz, İslam birliğinden ayrılmaya kadar götüremez. En iyi, ve sevilmeye en lâyık insan, en iyi müslüman olandır. Kimse kendi ırkıyla övünerek diğerini kötüleye- 


ği Sizin yakın alâka ve güveninizle çok kısa bir zamanda büyük gelişme gös terdik. Geniş bir arâzi üzerinde kurulu tesislerimizle gerek ülke iktisöâdiyatına katkımız, gerekse ortaklarımuza sunduğumuz verimlilikten ötürü sevinçliyiz. 


Irkını sevmek, onun cehaletini, fakirliğini gidermeye çalışmakla (OOolur. Bunun için müslüman münevverin lüzumunda, ruh ve adetlerini daha iyi bildikleri, kendi ırkdaşları arasında çalışmasında ve onları islam milletinin gelişmiş ve kuwvetli bir parçası olarak yetiştirmesinde . bir mahzur yoktur. 

Fakat çeşitli ırklara mensup müslümanların bir arada yaşadıkları yerlerde, sadece kendi ırkından olan müslümanlara hizmet etmek, beraber bulünduğu öteki müslüman kardeşles-». 
rini ihmal etmek, din emirleri- ne aykırıdır, yanlıştır. Bu hal Islam - milleti içinde fitneye sebep olur. : 


İSTER MİSİNİZ? 


DOĞRU — İYİ — GÜZEL — 
AYDIN LIK BİR YOLDA 


Çok kısa bir zaman için siz de ES-Kİ ORTAKLARIMIZLA AYNI HAK 
LARA SAHİB olan hisse senetleri - mizden satın alarak bizim bu yürüyü şümüze katılırsanız-daha güçlü olaca 


va 


“Gız. Alacağınız her hisse senedi, size 


-kârlı bir yatırıma iştirâk ve iktisâdi “istiklâl mücâdelesine bir güç katma mânâsını taşıyacaktır. 


KISA BİR 
ZAMAN İÇİN 


Kısa bir zaman için beheri (o 5.000 
liradan satışa arzettiğimiz . senetleri almak üzere bizzat gelirseniz görü - şür, çalışmalarımızı anlatır, size 

tesis ve arazilerimizi gezdiririz. .Bek 


liyoruz... 


ADRESİMİZ: Hacı Bayram Cad. Eti 


“zafer Sk. Nu: 14- ULUS - ANKARA 


H.Hüseyin Salkımlı/B.AL- 
MANYA- Mutedil ve birleştirici fikirlerinize aynen katılıyoruz. Çok memnun olduk. Bahsettiğiniz grupların İslâm'a olan hizmetleri güzel. birbirle- 


“riyle olan anlaşmazlıkları yan- 
- lıştır. İslâm âleminin başına 


gelen musibetlerin sebebi de budur. Ne yazık ki, ancak felâketlerle uyanabiliyoruz! “Tebliğ'” dergisini MTTB camiasından kardeşlerimiz çıkarıyor, okuyunuz. Selamlar. 
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Amerika ile Rusya'nın dünyanın başına belâ kesilmeleri aynı yıllara rastlar. Fransa ile İngiltere”nin eski güçlerini yitirmesi, Almanya'nın ortaya çıkışı ve imparatorlukların sonu... Bunlar, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçişin en göze çarpan görünüşüdür. Aynı dönemde Sam Amca ve İvan da, biri bütün alıklığı, öteki de Deli Petro'nun korkunç hayalleriyle eski dünyaya doğru 

, yürümeye başlarlar. Eski gücünü, daha doğrusu kuvvetler dengesini kaybeden Avrupa ise, Fatih'den beri beslediği niyetleri Ortadoğu ülkelerinde gerçekleştirmeye çalışır. Haçlı ruhu Avrupalı'nın gözünü kör etmiştir. Alabildiğine müslüman ülkelere akın yapar ve eline geçirdiği toprakları sömürgeleştirir. O yıllarda belki yeni yeni toparlanan Almanya, Rus tehlikesinden haberdar gibidir. Ne yapıp yapıp onları durdurmak; batıya doğru yürümek isteğini engellemek çabasındadır. O yüzden iki dünya savaşında da hep en büyük karşılaşması Rusya ile olur. Fransa ve İngiltere, tarihi düşmanlık adına, yaşadığı dönemin şuurunda değildir sanki. O yüzden elde ettikleri müslüman ülke kaynaklanyta sevinir dururlar. Sık sık ittifaklar yaparlar, İslâm ülkelerindeki zenginlikleri paylaşmak için aralarında anlaşırlar. 

Fransa ile İngiltere'nin yaptıkları ittifaklara başlangıcından beri ters düşmüştür Almanlar. Yıllar sonra yine Fransa'nın baş çekmek ve kaygısına düşmek zorunda kaldığı Avrupa'nın gücü konusunda çok daha hesaplı bir tavrı vardır Almanların. O yüzden, ne eder eder, müslümanları hiç ilgilendirmeyen Birinci Dünya Savaşı'na bizi de sokar. Ruslara karşı bizi savaşa sokmak, hem eski gücünü yitirmesi istenen Osmanlı'nın sarsılması, hem de Avrupa'nın savaş meydanı olmaması iste ğine çok da uygundur. “Hasta Adam” denilen Osmanlı, ya bu savaşta gücünü yeniler ve toparlanır, böylece dünya dengesi yeniden kurulur, Rusya'nın sıcak denizlere inme tehlikesi büsbütün ortadan kalkar, yahudiler fare deliklerinden çıkamazlar; yahut da savaş kenditopraklarında olacağı için, Osmanlılar büsbütün tarih sahnesinden çekilir ve Avrupa Ortadoğu'yu kendi arasında paylaşır. Almanlar, bize sattıkları iki zırhlıyla Rus topraklarına bunun için saldırmış ve bir oldu bitti ile bizi de savaşa sokmuşlardır. 


Afganistan'ın Ruslar tarafından resmen işgalinden sonra batıyı bize yardıma çağıran Almanya”nın bugünkü tutumuyla, Birinci Dünya Savaşı'ndaki tavrı arasında, tarihin tekerrürüne haklılık verecek bir benzerliğin oluşu gerçekten şaşırtıcıdır: Bu yardım isteğinde Almanlar, batı veya NATO adına da harekete geçmiş olabilirler, kendi hesapları için de. Her iki durumda ddgörünen odur ki, Almanlar bizi Rusya'nın karşısında tutulması ve belki de muhtemel savaşın deneme sahası olarak kullanılması gereken bir savaş alanı olarak çok önemli buluyorlar. Bunun için de batının finans kaynaklarını Türkiye için yardıma çağırıyorlar. Devlet başkanının yaptığı teklifler, bizzat kendi basını tarafından bile yadırganıyor, gerekçelerini açıklamasını istiyorlar. 

-Almanya her iki durumda da batının ileri karakolu gözüyle bakıyor bize. Eğer NATO adına konuşuyorsa, bizim askeri gücümüzü ucuza kapatmak için akıllıca bir yola başvurmuş demektir. Böylece Türk yöneticilerini yaklaşan Rus tehlikesiyle uyarmış ve bütün varlığıyla Şah dönemindeki İran'ın yerini almak için batıya koşmaya davet etmiş oluyor. Bu konuda Amerika başta olmak üzere, öteki batı devletleriyle belli bir taktik anlaşmasına da varmış olabilir. Çünkü bir kere denenmiş ve başarısı görülmüştür bu tutumun. Üstelik her ne sebeple olursa olsun, Almanlara karşı öteki batı devletlerinden daha farklı bir tavır vardır Türk kamuoyunda. 
Bu da hesaba katılması gereken bir husustur. Üstelik işçi dövizleri sayesinde Alman Markı da en az Amerikan Doları kadar önem taşımaktadır Türkiye için. i 


Bu ihtimali kuwetli göstermeyen bir hususu görmezlikten gelemeyiz: Amerika hâlâ dikkatini İran, Afgan ve Pakistan sınırından uzaklaştırmamakta, elçilik işgali yüzünden müdahele etmesi bile sözkonusu edilen İran'a kendi. varlığını yönetiminde etkisiz hâle getiren Pakistan'a bile yardım teklif etmekte, böylece İslâm ülkelerindeki Sovyet düşmanlığını körüklemektedir. Bunu yeterli görüyorsa, batıda da Yugoslavya dışında bir üçüncü cephe açmayacağı düşüncesindeyse, bu tahminimiz boşlukta kalıyor demektir. Amerika, Almanların tutumundaki kurnazlığı farkedemeyecek ve Türkiye- 
*deki sempatizanlarını sükut-u hayâle uğratacak kadar alık mıdır hâlâ, denebilir. Bilemiyoruz, Stalin Rusyasını dünyanın: başına belâ eden ve Hitler nefretini Rus dostluğunda dindiren, sonra da batıyı iktisaden-kurtarmaya ve bu kurtuluşla hep kendisine mecbur hâle sokan odur çünkü. 


ANLAŞMALAR 


Bütün bunlar, Almanların batı bloku adına teklifler getirdiği yolundaki tahminler yanlışsa, o zaman oturup iki. süper devletin dünya üzerindeki pazarlıklarını düşünmeye, nüfuz bölgelerinin nerelerden nerelere kaydırıldığına dikkat etmeye çalışmak gerekir. Çünkü bu konuda batı basını bile müslüman çevrelerin görüşünü doğrulayacak şeyler yazıyorlar; Ruslar, Amerika ile anlaşarak Afganistan'ı işgal etti diyorlar. Eğer bu doğruysa, gerçekten Yalta görüşmelerinden sonra Amerikalılarla Ruslar Viladivostok'ta bir araya gelerek dünyayı kendi aralarında paylaştılarsa, bu işgal de Amerika'nın İran'a müdahele niyetleri kadar “tabii bir hak” olarak görülmeli ve bir kısım ülkelerdeki protes- : tolar anlamsız sayılmalı... Buna da “acaba” demekten kendimizi alamıyoruz. Çünkü gönlümüz Afganlılardan 


yana. 
© 


İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün dünya ülkelerinde Amerika ve Rusya, bazen resmi bazen de gayr-i resmi olarak etkilidir ve birinin varlığı ötekini davet edecek kadar haklı bir sebep gibi görülür. Kimi ülkelerde üsleriyle, askeri danışmanları ve uzmanlarıyla Amerika vardır. Burda Ruslar, yeraltı faaliyetlerini yönlendirirler, illegal temayülleri desteklerler, anarşist karekterli olaylara zemin hazırlarlar. Durum tersiyse, bu kez Amerikan yanlışı güçler yeraltına girer ve benzeri olayları ve kişileri destekler. Birinin hürriyet, ötekinin eşitliktir taraftar toplayacak sloganları. Çünkü her ülkede, her yönetimde mutlaka gayr-i memnunlar vardır ve bunları aramanıza da gerek yoktur. Onlar kendilerini yönlendirecek, belki besleyecek kaynakları el yordamıyla bulurlar. Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı demeyi çok kişi bilir. Bazıları da köprüyü geçemeyeceğini bile bile lâdes der. Birinden kurtulmak için ötekinin kollarına atılır. Hayatını çembere alan düzeni, bu düzenin Amerikan ya da Rus yanlısı yönetimini, karşı güçlere boğdurmak için elinden geleni yapar. Bunda da bir çeşit kan davası güdenlerin gözü karalığı ve akl-ı selimden uzaklığı vardır. Kan ve ihtiras gözlerini bürümüştür çünkü. Kana bulanmış duyguların da hiç bir zaman sıhhatli sonuçlar doğurduğu görülmemiştir. 


CIA ile KGB'nin daha çok az gelişmiş, yahut geri bırakılmış denilen ülkelerde cirit atması bundandır. 
Amerika'nın varlığı bir ülkede CIA ile resmi güvenlik kuwetleri arasında yakın işbirliğini nasıl haklı gösterir- - se, KGB'nin de yeraltında faaliyet göstermesini, o ülkenin gayr-i memnunlarını tahrik etmesini o kadar tabii hâle sokar. Bu arada büyük devletler silâh satar, süper güçlerin sömürülmeye hazır bir duruma soktuğu, soktukları devletleri gırtlağına kadar borçlandırır. Bir sürü insan kendi topraklarında bir çeşit ipotekli olur, doğacak çocuklarına düşen borçları hesaplamaya 


başlar. 
Ö 


Bu durumdan, batılıların son yüzyılda oynadıkları bu oyundan da en çok zararlı çıkan halkı müslüman ülkeler olmuştur. Devletlerini kaybettikleri yetmiyormuş gibi, batılılardan bir kısmının yardımıyla yine batılılara karşı verdikleri bağımsızlık savaşından çıkar çıkmaz, bir tür bağımlılığın zincirlerini yeniden boyunlarında hissetmeye başlarlar. Bu kez bağımlılık çok daha kötü ve oldukça köklüdür. Artık yaşama tarzıyla, alışkanlıklarıyla ve toplu temayüllerle ( batıllara bağlanmıştır. Bundan kurtulması öteki kadar kolay değildir.'Çünkü biri açık, belli ve gözle görülür haysiyetsizliklerdendir. Diğeri ise, kolay kolay algılanamayacak, ancak kör kör parmağım gözüne der gibi gösterilmedikçe anlaşılmayacak bir husustur. 


VE MUHTEMEL SAVAŞ 


İslâm ülkeleri bunu 1970'lerin sonunda çarpıcı yanlarıyla kavramış ve batılıların kendilerine ne tür fedâkârlıklar sonucu yüz verdiğini anlamış gibi oldular. 
Bazıları ise, durumun henüz farkında değildir. Meselâ beş altı yıldan beri Türkiye'nin Amerika ve genel olarak batı tarafından cezalandırılmasının, ambargo ve parasızlık gibi sonuçların Kıbrıs Harekâtı'yla yakından ilgili olduğunu çok az kişi bilir. Biz böyleyiz de Mısır, Cezayir, Suudi Arabistan farklı mı? Onlar da başka başka yanlarıyla batıya bağlı ve bu bağımlılıktan ötürü bir dizi haysiyetsizliğe razıdır. İran'daki uyanışın Pakistan'dan sıçradığını gören ve öteki halkı müslüman ülkelere de geçmemesini isteyen batılılara bu yüzden hâlâ bağlı- 


“dırlar. Onların sloganlarını körü körüne söyler dururlar. 


Irak, Suriye ve son olarak da Kaddafi'nin Libya'sı, Nasır zamanındaki Mısır'ı andıran bir tarzda Sovyetlerin sloganlarını söyleyecek ve onların sloganlarını savunacak kadar sosyalist görünürler. 1979'un son günlerinde işgal edilen Afganistan ise, bizim gibi modernleşen İslâm ülkelerine bakarak bazen batı, bazen de doğu blokunun sloganlarını çekici bulmuş, bu yönlerde hareket etmiş de olsa, iki blok için de yakın zamana kadar matah görünmediği için “bağlantısız” bir ülke olarak kalabilmişti. Kimi rivâyetlere göre de, Afganistan otuz yıldan beridir Sovyet nüfuz bölgesindedir ve rusya burayı işgal plânı gereğince Kabil'e inen geniş yollar yapmıştır. Yaptığı yoldan da inmiştir. 
Dolayısıyla şaşacak bir şey yoktur... Çünkü bugün Rus vahşetinden bahseden Amerika, çoktan bu ülkeyi Ruslara peşkeş çekmiş ve başka yerlerdeki nüfuzu karşılığında duruma razı olmuştur... 


Görüldüğü gibi, söz dönüp dolaşıyor, hep aynı yere geliyor: Afganistan'ın işgali ve iki süper devletin aralarındaki anlaşmalar. Bu olay tek olsa, Osmanlılarla başlayıp vilâyetlerinde sürüp giden pazarlıklar, İran'ı, Pakistan'ı ve üzerinde yaşadığımız toprakları da ilgilendirmese, belki bu kadar üzerinde durulmaya değmez; açık seçik bilmediğimiz, gizli kapaklı oluşundan ötürü de çoğu kişinintahmin ve yorumdan öte fazla bir şey söyleyemediği bir konuda böylesine dönüp durmazdık. Bizim gibi halkı müslüman devletlerin geleceği üzerinde batılıların böylesine söz sahibi oluşunun farkına varılması ve ona göre tavır alınmasıdır önemli olan. Bunun farkına varılmasıyla, doğuyla batı arasında mekik dokumanın onların sloganlarını ve kredilerini yetersiz bulunca da “bağlantısız” kalmanın çıkar yol olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. 


Çıkar yol nedir, gibisinden bir sorunun, her müslümanın kavrayabileceği açıklıkta cevabı vardır. Bu cevap siyasi şuur kazanmış, devlet ve siyasetin ne demek olduğunu merak edip öğrenmiş müslümanlar için bellidir. Hicret'in bunu gerçekleştirdiğini ve bu gürün de İslâm'ın takvim başlangıcı olduğunu belirtmeye gerek yok. Bu anlamda Medine, hem devlettir,hem'de o devletifi"gelişmesine zemin hazırladığı medeniyet anlayışıdır. Müslümanlar yeniden bu anlayışa dönmeden, gönüllerinden benzeri bir hicrete talip olmadan yaşadıkları durumun farkına varamazlar.  , 

İslâm'dan uzaklaşmış, “mürted” psikolojisine bürünmüş insanların mantığıyla onların düşündüğü kalıplarla çıkmazdan kurtulmanın imkânı yoktur. Bunların sağlıklı siyasi değerlendirmeler yapmaları da beklenemez. İki bloka bağlanmadan, kemalist ilkelerle de Afgan örneğiyle de bağımsız kalınamayacağını bir türlü kavrayamazlar. Nasır gibi birinden kopunca ötekine kapağı atarlar, halefleri de Sedat gibi süper güdümle İsrail'e peşkeş çekerler müslümanların haklarını... 
(Devamı 15. Sahifede) 
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